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			Woord vooraf

			We mogen er dankbaar voor zijn dat er tijdens de kerkdiensten, waarin de engelse prediker Charles Haddon Spurgeon wekelijks voorging, altijd wel iemand aanwezig was, die deze preken stenografisch opnam, waardoor zij ook in druk konden verschijnen. Zo zijn ze voor het nageslacht bewaard gebleven en zo kunnen zij nog zegen verspreiden meer dan een eeuw nadat zij werden uitgesproken.

			Ook op het nederlandstalig grondgebied zijn er al heel wat bundels van deze preken verschenen. En ze hebben altijd kunnen rekenen op een breed lezerspubliek. Spurgeon boeit. Door de manier van preken boeit hij. Zijn woordkeus, zijn beeldend vermogen, zijn zeggingskracht laten niet na indruk te maken. Maar vooral boeit hij door de inhoud van zijn boodschap. Hij praat niet om de zaken heen. Hij weet op een indringende wijze duidelijk te maken wat de boodschap van het Evangelie is. En hij preekt met een gunnend hart. Hij is zelf gegrepen door het Evangelie en vanuit deze persoonlijke betrokkenheid bij de Heere en Zijn genade zoekt hij anderen te grijpen en tot Christus te leiden.

			In zijn prediking heeft Spurgeon niet alleen de kern van het Evangelie met kracht en klem gepredikt, namelijk Jezus Christus en Die gekruist. Hij heeft vanuit dat centrum van de boodschap ook allerlei praktische onderwerpen aan de orde gesteld, die met de verschillende aspecten van het christelijke leven te maken hebben. Zo treffen we in de bundel, die thans verschijnt een aantal preken aan over het gezin en het gezinsleven. Spurgeon heeft zelf de grote waarde van een godzalige opvoeding gekend, waarin met name zijn moeder een grote plaats had. Hij heeft meer dan eens op de waarde van het gezin en op de waarde van een christelijke opvoeding gewezen. En in een tijd als die waarin wij leven, waarin het gezin zo erg ‘op de tocht staat’, is het nuttig en dienstig te luisteren naar de boodschap van deze prins der predikers, zoals hij wel is genoemd.

			In een preek over Gen. 7:1 en 7, die in het Engels de titel draagt “A Family Sermon” en die niet in deze bundel is opgenomen zegt hij:

			

			“We moeten er nogmaals op letten - en wat is dat een liefelijk onderdeel van de tekst - dat de Heere zei: ‘Ga gij en uw ganse huis in de ark’. Hoe goed is de Heere om ook aan onze kinderen te denken! Dat Hij ons wil zaligmaken, o, we zouden Hem daar altijd voor moeten prijzen! Maar dat Hij ook een woord heeft voor onze vrouw, een woord voor onze zoon en een woord voor onze dochter, wat een overvloedige genade is dat!” “Ga gij en uw ganse huis in de ark!’ Dat staat er toch? Lees ik dat goed? Kijk nog eens naar de tekst. Er staat niet slechts. ‘Ga gij en uw huis’. We zullen het nog eens lezen. ‘De Heere zeide tot Noach: Ga gij en uw ganse huis in de ark’.

			Allemaal!”

			Moge ook in onze tijd de genade Gods verheerlijkt worden in onze gezinnen!

			Middelharnis, februari 1997	                         Ds. P. den Butter

		

	
		
			Gezins reformatie

			”Daarna zeide God tot Jakob: Maak u op, trek op naar Beth-El, en woon aldaar.” (Genesis 35:1)

			In de meeste gezinnen zijn er wel eens spannende tijden. In zulke tijden heeft de vader in het gezin veel besluitvaardigheid nodig om de dingen op de juiste manier te leiden.

			In Engeland zegt men dat elk huis zijn eigen huisgeest heeft. Als dat zo is, dan zou ik er aan toe willen voegen dat die onrustige geest bij tijd en wijle het huisgezin begint lastig te vallen. Zo’n geest moet dan tot rust gebracht worden. Er zijn tijden dat het kwade in de harten van de kinderen en in de natuur van de ouders zich bijzonder roert. Dan komen moeilijkheden en problemen naar boven, zodat het meest beangstigende onheil daaruit voort zou komen als er niet goed op gereageerd werd. En toch, als er genade is in de harten van sommige of alle gezinsleden, kan een sterke en vriendelijke hand aan het roer het schip recht door de onstuimige golven sturen. Een dappere hand kan het schip veilig uit de gevaren leiden, zodat het zijn reis in de toekomst veel gelukkiger kan voortzetten. 

			Zo’n crisis was ook ontstaan in Jakobs gezin. Er was een kritieke toestand, en er moest iets gedaan worden. Alles leek fout te lopen, en het kon niet langer zo doorgaan. Alles was in het ongerede geraakt, en het dreigde nog veel erger te worden. Zelfs de heidenen die buiten waren begonnen de kwalijke geur van Jakobs probleemgezin te ruiken, en de enige keus was: veranderen of opgeven.

			Het hoofd van het gezin moet een duidelijke positie innemen. Er moet een hervorming in de huishouding plaatsvinden, en een opwekking in het hele gezin. Let er op dat Jakob er zelf niet goed voor stond. Hij moest in Kanaän verblijven als niet meer dan een bijwoner, wonend in tenten. Hij moest niet één zijn met het volk dat er woonde, maar hij moest onder hen steeds verder trekken, als getuigenis dat hij ‘de stad verwachtte, die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is’. Hij verwachtte het land te beërven, maar ondertussen moest hij een vreemdeling en bijwoner zijn, net als zijn vaderen Abraham en Izak. Maar we lezen dat hij in Sukkoth een soort huis voor zich bouwde - waarschijnlijk geen echt huis, maar in ieder geval meer dan een tent. Het was een compromis. En een compromis is vaak slechter dan directe en openlijke ongehoorzaamheid aan een bevel. Hij durft geen huis neer te zetten, maar hij bouwt een soort zomerverblijf. Op die manier laat hij zijn verlangen naar een gevestigd leven zien. Het is niet aan ons om te oordelen over de koop van land bij Sichem, maar dat gaat dezelfde kant op. Jakob is aan het werk om een rustplaats te vinden die Abraham en Izaäk niet hadden. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar de handelswijze van de patriarch ziet eruit alsof hij een huis voor zichzelf verlangde, waarin hij zou kunnen rusten en goede vriendjes zijn met de inwoners van het land. De Heere, zijn God, wilde het echter anders hebben. De uitverkoren familie was door God bedoeld om alleen te wonen en een afgescheiden levenswandel vol te houden. Het zaad van Abraham was bestemd om ”Afgescheidenen” in de hoogste zin van het woord te zijn. Het was Gods bedoeling dat zij een apart volk vormden, totaal afgezonderd van het volk waaronder zij woonden. En dat moeten ze dan ook zijn, maar de aandrang om net als hun buren te worden was wel heel duidelijk aanwezig binnen Jakobs gezin.

			De betovering van Ezaus succes had zonder twijfel invloed op de clan van Jakob. Ze hadden allemaal, van de patriarch zelf tot aan het kleinste kind, zeer gewillig gebogen voor ‘mijn heer Ezau’. Dit eerbetoon had zijn sporen nagelaten. De buiging was een daad die we vanuit een bepaald gezichtspunt niet kunnen veroordelen, maar het is nauwelijks gepast voor iemand die een ‘vorst met God’ was, en de uitverkorene van de Allerhoogste. Het effect kon dan ook weinig verheffend zijn. De zonen waren blijkbaar maar al te bereid de goddeloze Ezau eer te betonen, hoewel ze geen kleine kinderen waren, maar jongemannen. Ze bogen voor hun oom die er zo edel uitzag, met zijn grote troep krijgers. Ze waren misschien wel onder de indruk van zo’n krijgshaftig familielid, wiens zonen legeroversten en groten in het land waren. Het zorgde ervoor dat deze herders zich ook belangrijk gingen voelen: familie van zo’n grote legeraanvoerder! Nu ze naar Sichem gekomen waren, en hun vader een stuk land gekocht had, en ze een verblijf gebouwd hadden, voelden ze zichzelf aardig belangrijk. Daarom moesten ze beleefdheidsbezoeken af gaan leggen, want iedereen houdt toch van gezelschap? En daar begint de ellende. Jakobs enige dochter moet op bezoek bij de vorst van het volk. De dochter van Israël wordt uitgenodigd op de danspartijen en de bijeenkomsten van de hoogste kringen in het land. Vader knijpt een oogje toe, en de broers zijn medeplichtig. Ze is vaak in de residentie van Sichem, de knappe, jonge, Hevitische prins: echt een respectabele gentleman, met huizen en landerijen. Maar er komt een kwade zaak van, waar we hier maar niet over uit zullen weiden. Dan begaan haar broers, witheet van woede, een zonde die minstens zo erg is als Sichems misdaad. Na een vergoeding voor de schending van hun zus te vragen, doden ze met laf verraad alle Sichemieten. Zo brengen ze de schuld van moord op een gezin dat heilig voor de Heere had behoren te leven.

			Kinderen van God kunnen niet omgaan met de wereld, zonder dat er ellende van komt. De wereld doet ons kwaad, en wij doen de wereld kwaad, op het moment dat we van de wereld en gelijkvormig aan de wereld beginnen te zijn. Het is een slecht bij elkaar passend paar. Vuur en water waren er nooit voor bedoeld om vermengd te worden. Het zaad van de vrouw moet zich niet vermengen met het zaad van de slang. 

			Toen de zonen van God zagen dat de dochters der mensen schoon waren, en tot vrouw namen wie ze maar wilden, tóen kwam de zondvloed en verdelgde de bewoners van de aarde. Overvloedig kwaad komt van het samenbrengen van wat God gescheiden heeft. De lijken van de Sichemieten en de woede van allen die hoorden van deze gemene daad, waren het directe resultaat van de poging Israël met Kanaän te vermengen. En nu is Jakobs huishouding vervuld met angst, en de oude man zelf (een groot man en een gelovige, maar bij lange na niet volmaakt) roept het uit tegen zijn zonen, in groot verdriet: ”Gij hebt mij beroerd, door mij stinkende te maken onder de inwoners van dit land, onder de Kanaänieten en de Ferezieten; en ik ben weinig volks in getal; zo zij zich tegen mij verzamelen, zo zullen zij mij slaan, en ik zal verdelgd worden, ik en mijn huis.” Hierop antwoorden zijn zonen slechts: ”Zou hij dan met onze zuster als met een hoer doen?” Ze schudden zijn vermaning ruw van zich af, en tonen geen enkel gevoel van schaamte. Zij schijnen niet de slechtste van zijn zonen te zijn geweest, en toch waren hun woede en wreedheid verschrikkelijk. Toen ze beschuldigd werden van hun misdaad, rechtvaardigden ze die. Jakobs gezin was er inderdaad beroerd aan toe!

			Dat gezin zat vanaf het allereerste begin als slecht in elkaar. Polygamie hoefde niet met zoveel woorden in de Schrift veroordeeld te worden, omdat de voorbeelden die ervan gegeven worden allemaal zo door en door slecht zijn, dat niemand er aan kan twijfelen dat het radicaal fout is, zelfs in haar mildste vorm. Ook in Jakobs geval was het vreselijk. Zijn vrouw Rachel, van wie hij zoveel hield, was er de oorzaak van geweest dat afgoderij in het gezin geïntroduceerd werd in de vorm van de teraphim, oftewel aanbidding van symbolen. Dat had ze geleerd van haar vader Laban, en in het geheim bleef ze het doen. Als Jakob het al wist, wilde hij er niks over zeggen tegen haar, zijn lieveling, de koningin van zijn hart. Die heldere ogen die hem jaren geleden betoverd hadden, hoe kon hij die door tranen laten vertroebelen? De kinderen van Lea kwamen op voor hun moeder, en de zonen van de bijvrouwen trokken op elkaar aan; dit zorgde allemaal voor problemen. De vele moeders in het gezin zorgden voor vele problemen en complicaties, zodat het moeilijk was de huishouding goed te regeren en alles in goede orde te laten verlopen. Het was niet zoals een gelovig gezin behoort te zijn. 

			Het is niet vreemd dat de zaken zo uit de hand liepen dat het leek of zelfs het zout zijn smaak verloor, en het goede zaad stierf voor het in de grond gezaaid was en vrucht voortbracht. Er moest iets ondernomen worden en dat was Jakobs taak. De Heere komt tot hem en Hij spreekt met Jakob. Omdat het hart van de goede man recht stond ten opzichte van Gods verordeningen, hoefde de Heere alleen maar tot hem te spreken en hij gehoorzaamde. Hij werd er met zijn haren bijgetrokken, werd gedwongen de dingen onder ogen te zien en zijn huis in orde te maken. Dat deed hij met de besluitvaardigheid die zich bij Jakob openbaart als hij in het nauw gedreven is, maar die op andere ogenblikken niet waar te nemen is. We zullen dit voorval nu behandelen. God geve dat we er praktisch onderwijs in vinden voor onszelf en voor onze gezinnen, door de leiding van Zijn genadige Geest. Nadat God verschenen is aan Jakob, letten we ten eerste op wat er gedaan moest worden; ten tweede op wat er gebeurde toen het gedaan werd; en ten derde op wat er op volgde.Ten eerste dus: wat moest er gedaan worden?

			Het eerste wat moest gebeuren was dat er vastbesloten opgetreden moest worden. God zei tegen Jakob: ”Maak u op, trek op naar Beth-El en woon aldaar”. Je moet weggaan uit Sichem, met zijn vruchtbare vlakten, en een reis door de bergen maken naar Beth-El, en daar wonen. Je bent lang genoeg vlakbij deze Sichemieten gebleven. Er is ellende uit voortgekomen dat je op zo goede voet met de wereld stond. Je moet een duidelijke lijn trekken tussen jezelf en de mensen met wie je bent omgegaan. Dan moet je optrekken naar Beth-El, en daar een poosje blijven. Van tijd tot tijd, broeders en zusters, zullen we het nodig vinden dat we tegen onszelf en ons gezin zeggen: ”We moeten wegtrekken van tussen de wereldlingen, we moeten afgezonderd zijn. We maken verbintenissen die ons schade berokkenen, en we moeten die bedrieglijke banden verbreken. We vervallen in gewoonten en gebruiken wat betreft het besturen van het gezin die niet Gods goedkeuring kunnen wegdragen. We doen zus om iets van de één gedaan te krijgen; we doen zo om gefronste wenkbrauwen bij een ander te voorkomen. We wandelen geen rechte koers met de Heere. Om naar onze vaste ligplaats terug te keren is het nodig dat we uittrekken en naar Beth-El gaan, naar de plaats waar God ons voor het eerst ontmoette. We moeten naar onze eerste ontmoetingsplaats met de Heere gaan en Hem daar opnieuw ontmoeten. Het maakt niet uit wat die reis ons kost. Hoewel sommigen het misschien ervaren als een kruis, moeten we toch opnieuw beginnen, en het op de oude, vertrouwde manier doen. We moeten terugkeren naar ons goede, oude Puritanisme en degelijkheid, en onze eden aan de Heere vernieuwen. Laten we dadelijk wegtrekken uit de wereldgelijkvormigheid, en naar het Beth-El van de afzondering gaan. Laten we opnieuw tot God naderen.

			Heeft u het nooit gemerkt, geliefden, als u erg druk bent met van alles en nog wat en intensief met de wereldse dingen bezig bent, dat uw hart pijn begint te doen, en dat u uitroept: ”Zo gaat het niet langer, ik moet hier uit. Ik moet me terugtrekken in een heilige eenzaamheid, en in de stilte een poosje van de gemeenschap met God genieten.”? Hebt u niet soms over uw gezin gedacht: ”We dienen de Heere niet zoals het hoort. We worden niet heiliger of toegewijder. Het lijkt wel alsof het met alles bergafwaarts gaat. We moeten de andere kant op koersen. We moeten onze huidige staat van verval in de naam des Heeren aanpakken. Anders mogen we niet verwachten dat Hij ons zegent.” Ik weet dat u op zo’n punt aangekomen bent en dat u besloten hebt vastberaden op te treden. Moge de Heere ons allen helpen wanneer we duidelijk zien dat er iets moet gebeuren. Mogen we de genade hebben om een einde te maken aan elk zondig twijfelen, en tegen elke prijs te beginnen met verbeteringen aan te brengen.

			Nu moeten ze dus oude herinneringen opdiepen. ”Trek op naar Beth-El, en woon aldaar; en maak daar een altaar dien God, Die u verscheen, toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Ezau.” Het opdiepen van oude herinneringen is vaak heel nuttig voor ons, in het bijzonder als het gaat om de herinnering aan onze bekering. Wat een liefde sprak er uit de omhelzingen, toen we achter de Heere aan de woestijn introkken. We vonden het niet erg om alles te moeten missen en alles te moeten afstaan, zolang we maar dicht bij Hem mochten blijven. Die herinnering is heel goed voor ons! Het is goed om terug te denken aan dat heilige uur toen we voor de eerste keer een gezinsaltaar oprichtten, en met onze geliefden bogen voor de Heere. Toen ervoeren we het dat de afgezonderde plaats een zoete plaats was. We waren heel blij om zonder aarzelen uit de wereld te gaan en te leven met Christus, en in Christus, en voor Christus, en zoals Christus. We blozen ervan als we terugdenken aan die dagen. We hadden niet gedacht dat we zo ver van ons ideaal verwijderd zouden raken. Laat daarom de herinnering aan Beth-El over ons komen om ons de tedere liefde van de Heere weer indachtig te maken, en te treuren over onze eigen geestelijke achteruitgang.

			Laten we terugkeren naar de tijd van onze eerste liefde. Waar u uw vreugde verloren hebt, daar zult u haar weer vinden. Als u de binnenkamer verwaarloosd hebt; als u het opgegeven hebt het Woord van God te onderzoeken; als u afgeweken bent van het wandelen aan de zijde van de Heere Jezus; als u en uw gezin vervallen zijn tot zo’n lage staat, dat vreemden die een kijkje komen nemen, nauwelijks zien of uw huis al dan niet godvrezend is; als dat zo is, ga dan terug naar Beth-El, al rouwend en zuchtend. Bid dat de oude gevoelens weer in u opgewekt zullen worden. God geve dat dit zal gebeuren. Hij geve dat u dan ook nog uitroept: ”Hoe is het mogelijk dat ik zo ver afgeweken ben van de levende God? Waarom was ik zo dwaas dat ik zoveel rondzwierf, terwijl ik nog steeds had mogen rusten, als ik maar dicht bij God had geleefd.”

			Dit was het dus dat Jakob moest doen: ten eerste vastberaden iets doen, en ten tweede oude herinneringen opdiepen. Voelt u zich gedrongen iets dergelijks te doen? Als dat zo is, doe het dan ook!

			Vervolgens moet Jakob een oude gelofte inlossen. Ik herinner me niet precies hoe oud die eed was, maar ik geloof ongeveer dertig jaar oud. Toch had hij deze gelofte niet gehouden. Hij was een stuk jonger toen hij neerknielde en zei: ”Als U met mij zult zijn” enzovoort, ”dan zal deze plaats een huis Gods wezen.” Hij is die belofte vergeten, of tenminste: hij heeft haar al die jaren nog niet vervuld. Wees voorzichtig met het doen van geloften, broeders - heel voorzichtig. Geloften moeten zeldzaam blijven. Want alles wat u kunt doen voor God moet u eigenlijk toch al doen. En een gelofte is vaak overbodig of bijgelovig. Maar als een gelofte gedaan is, laat haar dan niet langer dan nodig is wachten, zodat zij over u klaagt bij uw God. Een oude en vergeten gelofte verrot en broedt een heilige onrust in uw hart uit. 

			Om te beginnen zal het aan uw geweten knagen. Als uw geweten tenslotte verhard is, zullen uw andere vermogens hetzelfde versteningsproces ondergaan. Ja meer zelfs, een vergeten gelofte zal kastijding over u brengen, misschien treft de stok uw gezin wel. Het verband tussen Jakobs niet naar Beth-El gaan, de ellende die over zijn dochter Dina kwam en de zonde van zijn zonen Levi en Simeon is misschien niet helemaal te achterhalen. Maar ik ben er van overtuigd dat dat verband er wel is. De zonde van niet-doen bij de vader leidde tot de zonde van het doen bij de zonen. Door de zonde van zijn kinderen tuchtigde de Heere Jakob voor het breken van zijn belofte. Let er op dat de Heere Jakob niet aan zijn fout herinnert, en hem er ook niet voor berispt. Nee, Hij brengt hem in een positie waarin hij het zichzelf zal herinneren. Het is zo zachtmoedig - ik zou haast zeggen: het is zo beleefd van onze God. Hij is zo zachtmoedig, zo lieflijk, dat Hij liever wil dat Zijn dienaar zich de gelofte weer herinnert, dan dat het hem in zoveel woorden gezegd wordt. En ja hoor, Jakob maakt zich op om naar Beth-El te gaan en zijn plechtige eed in te lossen.

			Het is mogelijk, beste vriend, dat dit gedeelte van de kwestie is wat wij ook moeten doen om ons gezin op het goede spoor te leiden: iets herinneren wat we beloofd hebben te doen, jaren geleden, maar wat we niet hebben gedaan. We hadden het al lang kunnen doen, maar we wilden het niet. Laten we onszelf aanpakken en ons geweten op dit punt reinigen. God alleen weet ervan: laat dit geheim niet als een zweer in ons hart werken en de Heilige Geest bedroeven. Ik kom nu, daar ben ik van overtuigd, heel dicht op de huid van sommigen van mijn hoorders. Misschien is de boodschap voldoende duidelijk. Daarom zeg ik maar niets meer. Laat uw eigen hart uw verwaarloosde beloften in herinnering roepen.

			Vervolgens werd het Jakob duidelijk dat als hij zijn gelofte wilde vervullen, het noodzakelijk was zijn hele huis te veranderen. Want hij kon niet de Heere dienen terwijl hij andere goden aanbad. Hij zei tot allen die met hem waren - eerst tegen zijn zonen, toen tegen de knechten en de rest - ”Doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn”. Zover moet het komen. Als ik terug wil naar mijn oude plaats bij God, dan moet ik breken met mijn afgoden.

			De afgoden van het gezin kunnen er zo veel zijn: de handelingen en daden van de jongeren die God verdriet zouden doen; gedrag van ouderen dat niet samen kan gaan met het belijden van geloof in Jezus; de slechte karaktereigenschappen waaraan men toegeeft; de verwijdering tussen mensen van hetzelfde gezin; en alles wat zondig en lelijk is; het moet er allemaal uit als het weer goed met God moet worden. Alle afgoden moeten worden vernietigd en begraven, anders kunnen we de God van Beth-El niet aanbidden.

			Vervolgens zei hij:”Reinigt u”. Iedereen moest zich wassen, als teken van reiniging van het karakter door het in berouw naar God gaan om vergeving te vragen. Jakob zei ook: ”Doe andere kleren aan.” Ach, het is makkelijker om dit tot ons gezin te zeggen dan om hen dit echt te laten doen. En zijn we daar verbaasd over? Want het is voor onszelf ook zoveel makkelijker om het te zeggen dan om het te doen. Toch, geliefden, als u dicht bij de Heere wilt leven, als u gemeenschap met de God van Beth-El wil hebben, dan moet u gereinigd worden. De Heere kan geen gemeenschap met ons hebben als we ons wentelen in de zonde. ”Welke overeenkomst heeft Christus met Belial?” Zonde moet weggedaan worden. De beste gelovige die er bestaat moet zijn voeten wassen als hij zo dicht tot God wil naderen als hij vroeger deed. Dit alles moest Jakob ondernemen. Hij was zo laks geweest ten opzichte van zijn gezin. Het was een hele onderneming voor hem om voldoende moed bij elkaar te schrapen om tot Rachel en alle anderen te zeggen: ”Doe weg de vreemde goden, die in uw midden zijn, en reinigt u, en verwisselt uw klederen.”

			Het volgende en laatste wat ze moesten doen was een speciale eredienst houden. ”En laat ons ons opmaken, en optrekken naar Beth-El; en ik zal daar een altaar maken dien God, Die mij antwoordt ten dage van mijn benauwdheid, en met mij geweest is op de weg, die ik gewandeld heb.” Als we de verkeerde kant opgaan en ons realiseren dat er een besliste verandering moet plaatshebben, moeten we speciale tijden van aanbidding instellen. We moeten zeggen tot onze ziel: ”Ziel, u hebt de laatste tijd zo weinig voedsel gehad. U bent zo mager doordat geestelijke feestmaaltijden verwaarloosd zijn. Kom, u moet u verootmoedigen. U moet uzelf laag achten voor de Heere. U moet tot de Heere naderen met nederige eerbied. U moet smeken dat Hij u met Zijn aanwezigheid verfrist. U moet meer tijd reserveren om uzelf te voeden met Christus en Zijn Woord. U moet nooit rusten totdat u vol van genade en van de Heilige Geest bent.” Als u ziet dat er dingen fout gaan in het gezin, is het vaak goed de familieleden bij elkaar te roepen en te zeggen: ”We moeten met bijzondere ernst tot God naderen, want we dwalen af. We zijn niet gestopt met onze huisgodsdienst, maar nu moeten we er een bijzondere gelegenheid van maken, en met dubbele ijver tot God naderen.” Ik ben bang dat sommigen van u de huisgodsdienst verwaarlozen. Als u dat doet, ben ik er zeker van dat het kwaad teweeg zal brengen in uw gezin. De huisgodsdienst is de burcht van het Protestantisme. Het is het machtige bolwerk tegen de aanvallen van een priesterkaste, die haar tempels bouwt en ons voorschrijft om daar te bidden, en te bidden door haar bemiddeling. Nee, onze huizen zijn tempels en elke man is een priester in zijn eigen huis. Dit is een ijzersterke verdedigingswal tegen bijgeloof en priesterintriges. Huisgodsdienst is de grondstof voor de vroomheid binnen het gezin. Wee degenen die de huisgodsdienst laten versloffen! Gisteren las ik over ouders die zeiden dat ze geen huisgodsdienst konden houden, en iemand vroeg hen: ”Als u nu wist dat uw kinderen ziek zouden worden door het nalaten van de huisgodsdienst, zou u die dan niet houden? Als er elke ochtend als u het gebed verwaaarloosde eens een kind ziek op bed zou liggen met hoge koorts, hoe zou het dan zitten?” O, dan zouden ze het natuurlijk wel houden. ”En als er een wet was dat u vijf shilling boete kreeg als u niet bij elkaar kwam voor de huisgodsdienst, zou u er dan tijd voor vinden?” Ja. ”En als er vijf pond werd gegeven aan iedereen die een huisgodsdienst had, zou u er dan niet op de één of andere manier voor zorgen dat u er één hield?” Ja. En zo ging het verder met nog vele vragen, en het eindigde met: ”Dus het is maar een slappe smoes als u, die voorgeeft dienaren van God te zijn, zegt dat u geen tijd of gelegenheid hebt voor een huisgodsdienst?” Mogen slappe smoezen God er van beroven dat Hij aanbeden wordt, en ons gezin dat het gezegend wordt? Begin te bidden in uw gezinnen. Speciaal als er dingen fout zijn gegaan, maak ze dan goed door gezamenlijk tot God te naderen. Hoor ik u daar zeggen ”we willen niet zo formalistisch doen”? Ik ben er helemaal niet zo bang voor dat u dat zou doen. Ik ben er bang voor dat u iets verwaarloost dat uw familieleden en uw eigen geestelijke groei ten goede komt. Daarom smeek ik u, doe uw best om met God vertrouwd te raken en vrede te hebben. Nader weer tot de Heere, met meer toewijding dan u tot nu toe hebt gedaan. Dat is de enige manier die enigszins voorstelbaar is waarop de terugval van personen en gezinnen gecorrigeerd can worden. God geve een zegen over deze woorden door de kracht van de Heilig Geest.

			En nu kom ik tot mijn tweede punt: Wat gebeurde er toen het gedaan werd?

			Verschillende dingen gebeurden, en een paar daarvan waren nogal verrassend. Het eerste was dat allen van harte meededen in het gezinsvernieuwende werk. Ik ben er zeker van dat ze dat van harte deden, omdat in vers 4 staat: ”Toen gaven ze Jakob alle vreemde goden”- allemaal- ”en de oorsierselen, die aan hun oren waren.” Hij had niets gezegd over hun oorringen. Was er iets fout met hun oorringen? Het is niet zo vreselijk als een vrouw een oorring draagt, toch? Misschien niet, maar ik denk dat deze oorringen als amulet golden. Ze werden gebruikt bij bepaalde bezweringen en heidense gewoonten. Het moet een verdrietige ontdekking voor Jakob geweest zijn, die zelf zoiets niet kon verdragen, dat er zoveel bijgeloof zijn tenten binnengeslopen was, omdat hij een oogje had toegedaan voor de teraphim. Het kwaad had zich in het geheim uitgebreid. Hoewel hij het vermoedde, had Jakob het nooit echt gezien. Ik durf te zeggen dat hij er zelfs niet helemaal zeker van was dat de teraphim in de tent waren. Hij wilde het niet zeker weten, want degene die ze in bezit had, was Rachel, weet je wel, en zij, nou ja, zij was Rachel. Zij had zo’n totaal andere opvoeding gehad dan Jakob zelf, dat Jakob misschien dacht dat hij haar op dit punt niet teveel onder druk moest zetten. Misschien zei hij tegen zichzelf: ”Als ik met haar praat, lijkt ze helemaal niet zo afgodisch. Ik geloof dat het een goede vrouw is. Ik moet haar achtergrond niet vergeten. Omdat ze uit zo’n hoog-kerkelijk milieu komt, moet ik haar die symbolen maar gunnen. Ik weet trouwens niet zeker of ze de teraphim heeft. Ik heb die nooit echt gezien.” Maar daar kwamen de teraphim tevoorschijn, en zij waren de kern van het bijgeloof. Rachel en degenen om haar heen waren aangestoken door het heidense bijgeloof. En deze oorringen waren het bewijs van hun bijgelovig gedrag, of misschien zelfs het gereedschap voor hun waarzeggerij.

			En nu, zodra Jakob spreekt, komen ze tevoorschijn met hun afgoden en hun oorringen. Ik vind dit prachtig. Het is een zegen als een man van God een stevige positie inneemt, en spreekt, en dan ziet dat zijn hele gezin hem meteen volgt. Misschien was het angst die hen in zijn greep had, angst voor de volken rondom, die hen zo gehoorzaam maakte. Ik ben er niet zeker van dat het een werk van genade was. Maar toch, voor zover het uiterlijke betreft, waren ze bereid alles op te geven dat de Heere verdriet zou kunnen doen. En u zult soms met genoegen kunnen zien, mijn christelijke vrienden, dat anderen aan uw vastberadenheid toegeven als er dingen fout gaan en u vastbesloten bent ze weer goed te maken. Daar mag u moed uit putten. Misschien is juist de persoon voor wie u het meest bang bent het meest geneigd toe te geven, en het meest erop gebrand u te helpen. U was bang voor Rachel, maar ze houdt zoveel van u dat ze alles voor u doet, en haar teraphim meteen opgeeft. De zonen die zo ruw antwoordden toen u sprak namens uzelf, en toen u het had over uzelf en zei: ”Jullie hebben mij stinkende gemaakt”, enzovoort, antwoorden u heel anders als u namens God spreekt. Er gaat zo’n kracht gepaard met Gods woord dat ze uit vrije wil en van harte toegeven. Dat deden ze in Jakobs geval. Ze lieten allemaal hun afgoden los, en ze begroeven hen in de aarde onder een eik. Ik wenste wel dat er in ons oude Engeland ook nog eens zo’n dag zou komen dat alle crucifixen en priesterkleding en de hele troep aan symbolen en emblemen van het bijgeloof begraven zouden worden onder de een of ander grote, oude Bijbel-eik, om nooit meer opgegraven te worden. En als we dat niet in ons land meemaken, dan in ieder geval in onze huizen!

			Er gebeurde nog iets anders, namelijk dat hem bescherming werd geboden, onmiddellijk en afdoende. ”En zij reisden heen; en Gods verschrikking was over de steden, die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jakob niet achterna jaagden.” Onderweg waren er vele steden, die hen als het ware insloten. De mensen zouden op hen af hebben kunnen komen en de kleine stam van Israël aan stukken hebben kunnen scheuren. Maar de Heere der heerscharen had een boodschap uit doen gaan: ”Raak mijn gezalfden niet aan, en doe mijn profeten geen kwaad”. En zo reisden ze in veiligheid. Als de weg van een mens de Heere een welgevallen is, geeft Hij zelfs vrede met zijn vijanden. Nu Jakob besloten heeft om de dingen recht te zetten, gaat hij ongestoord zijn weg. U weet niet hoeveel familieproblemen die u nu met angst vervullen, zullen verdwijnen als u zelf de Heere vreest, en heel duidelijk maakt dat u vastbesloten bent het goede te doen. Geen gevaar zal de man overkomen die met God wandelt. Want met zo’n metgezel verspreidt zelfs de malaria-mug gezondheid, en vloeken worden zegeningen. Maar u weet niet waar u heen gaat, en in wat voor dichte wouden u verstrikt raakt, wanneer u de Heere verlaat en de tegenovergestelde richting inslaat. De Heere uw God is een jaloers God. Als u geen rekening houdt met Zijn jaloezie, en niet voor Hem wandelt in heilige vreze, dan zult u Zijn toorn voelen. Omdat Hij u kent onder alle mensen op deze aarde, juist daarom zal Hij u kastijden vanwege uw ongerechtigheden. Deze plaag van kwade dingen die u overkomen, zal ophouden wanneer u grote schoonmaak houdt en alle afgoden wegdoet, maar niet eerder.

			Vervolgens werd de gelofte ingelost. Ze arriveerden in Beth-El. Ik kan de dankbare verrukking van Jakob haast uitschilderen, als hij die grote stenen weer terugziet, waar hij ooit eenzaam tussen sliep. Misschien ging hij op zoek naar de steen die dienst had gedaan als kussen. Waarschijnlijk stond die nog rechtop als onderdeel van de pilaar die hij had opgericht ter herinnering aan de goedheid van God en het visioen dat hij had gehad. Er was zoveel spijt, zoveel om te belijden, zoveel ook om voor te danken in Beth-El. ”Met niet meer dan een staf kwam ik op deze plaats, en nu ben ik tot twee legers geworden. Kijk, mijn zonen! Kijk, Rachel! Kijk, iedereen! Dit is de plek waar ik ging slapen toen ik voor Ezau vluchtte met niet meer dan mijn staf en mijn portemonnee, en waar de Heere mij verscheen. En Hij heeft voor me gezorgd, mijn hele leven lang. Kom, help me om deze stenen op elkaar te stapelen voor een altaar. En deze grote steen, kijk, daar gieten we olie over. En samen zullen we zingen tot eer van El-Beth-El - de God van het huis van God, de God die een huis is voor Zijn volk, de God die een gezin heeft waar wij deel van uitmaken, de God onder wiens vleugels wij schuilen.” Ik twijfel er niet aan dat Jakob en zijn huis een hele gelukkige tijd hadden in Beth-El. Rouw verzachtte dankbaarheid, en vreugde verzoette het berouw; iedere geheiligde emotie in de ziel van de patriarch werd hier geuit en uitgestort voor de Heere. Hij dacht aan het verleden, verheugde zich in het heden, en had hoop voor de toekomst. Want nu was hij gekomen om dicht bij God te zijn en tot Hem te naderen.

			Maar wat gebeurde er nog meer? Wel, nu kwam er een overlijdensgeval en een begrafenis. Debora, de voedster van Rebekka, stierf. Haar naam betekent: bij. Hebben wij ook niet van die oude verzorgsters gehad, die als bezige bijen in ons huis aan het werk waren? Die lieve, oude Debora zorgde voor onze moeder en ze zorgde voor ons, en wil graag nog onze kinderen verzorgen. Dat soort mensen heb je nu niet meer, zegt men mij. Ik ben bang dat je ook niet meer zulke meesters en meesteressen tegenkomt zoals vroeger. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat er meer Debora’s zouden zijn als er meer Rebekka’s zouden bestaan. Ik denk dat we in het algemeen net zo goed behandeld worden als wij anderen behandelen, en dat we in onze boezem uitgemeten krijgen wat wij zelf aan anderen uitmeten. Er zijn misschien uitzonderingen, dat weet ik, maar dit is de algemene regel. Die lieve, oude Debora had Labans huis verlaten en ze was meegegaan met Rebekka toen ze naar dat verre land gegaan was om te trouwen. Ze had gezorgd voor de twee kleine jongens van haar meesteres, Jakob en Ezau. Ze had haar hart verloren aan dezelfde jongen van wie zijn moeder zoveel hield, en ze had getreurd met Rebekka toen hij, toen hij groot geworden was, gedwongen was te vluchten uit zijns vaders huis om zijn leven te redden. Ik weet niet wanneer ze bij Jakob was komen wonen. Misschien had Rebekka haar gestuurd om bij haar favoriete zoon te wonen, omdat ze vond dat zijn gezin zo groot werd dat er iemand nodig was om goed op hen te passen - een oud en discreet iemand om de druk op Jakob te verlichten die uitging van de eeuwige strubbelingen in het huishouden. 

			Zonder twijfel was het fijn voor Jakob om het oude mensje in vertrouwen te nemen over zijn problemen. En nu sterft zij, en zij begraven haar onder de eik die ze de eik van het huilen - Allon-Bachut noemen. Is het niet vreemd dat er een groot verdriet komt wanneer je de dingen juist in orde probeert te maken? Nee, dat is niet vreemd. Want je probeert het oude zuurdeeg te verwijderen, en de Heere gaat u daarbij helpen. U probeert alles met Hem weer in orde te maken, en Hij komt en neemt één van de beste mensen in het huis weg. Degene die u het meest van iedereen hielp, één van de betrouwbaarste, oude christelijke mensen die u ooit tegenkwam; waarvan u wilde dat hij altijd zou blijven leven. Hij doet dit niet om u te hinderen maar om u te helpen in uw strijd. Hij weet het het beste: een aanraking door het snoeimes was nodig voor de wijnstok Israël, zodat hij meer vrucht zou voortbrengen. De geliefde voedster stierf toen zij haar het meest schenen nodig te hebben. Maar het was beter voor haar om toen te sterven dan wanneer ze heengegaan zou zijn toen Dina’s schande en Simeons misdaad een donkere schaduw over het gezin gelegd hadden. Het was beter dat ze zolang leefde dat ze zag dat de afgoden weggedaan waren en dat ze op weg waren naar haar oude meester, Izaäk. Want nu voelde ze zich alsof ze kon zeggen: ”Nu laat gij, Heere, Uw dienstmaagd gaan in vrede naar Uw woord; want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.” De moraal van dit verhaal is dat de Heere het vuur soms steeds verder opstookt als Hij ziet dat het louteringsproces aan de gang is. Als Hij ons zwaar treft als we oprecht ons best doen Zijn aangezicht te zoeken, moeten wij de beproeving die er nog bijkomt zien als een teken van liefde en niet van toorn.

			Dit is wat er gebeurde terwijl zij het deden. Nu sluiten we af met het derde punt, namelijk wat er op volgde.

			Al dat wegdoen van de afgoden en het gaan naar Beth-El - leidde dat nog ergens toe? Ja. Ten eerste, er was een nieuwe verschijning van God. Lees het negende vers maar. ”En God verscheen Jakob wederom, als hij van Paddan-Aram gekomen was; en Hij zegende hem.” Dit was een nieuwe verschijning van God. Sommigen van u zullen niet begrijpen wat ik zeg, maar ik beperk me tot degenen die de Heere kennen: er zijn tijden dat God heel dichtbij ons is. Ik wilde dat het altijd zo was. Sommigen van ons kunnen perioden in onze geestelijke geschiedenis aanwijzen waarin we er op een heerlijke manier van bewust waren dat de Heere tot ons naderde. We voelden Zijn ontzagwekkende aanwezigheid, en waren blij. De Heere leek ons in de spleet van de rots te stellen, en Zijn glorie aan ons voorbij te laten trekken. Ik heb zulke tijden gekend. Ik wenste wel dat ik ze vaker kende! Het is de moeite waard om gezuiverd en gereinigd te worden, en om wat dan ook gedaan te hebben om begunstigd te worden met één van die goddelijke bezoeken, waarvan we met Paulus haast uitroepen: ”Of het in het lichaam of buiten het lichaam is, ik weet het niet. God weet het”. Een duidelijk zicht op God in Christus Jezus en een levendig gevoel van Jezus’ liefde zijn een heerlijke beloning voor het wegdoen van afgoden en voor hervormingen zoals in Beth-El.

			Het tweede dat er uit voortkwam, was een bevestiging aan Jakob van zijn titel ‘vorst’, die aan het hele gezin status verleende. Want als de vader een vorst is, dan maakt dat de hele clan tot edelen. God verleent hen nu een andere waardigheid en een ander adeldom, die zij nog niet kenden. Want een heilig volk is een edel volk. U die leeft in Gods nabijheid, u bent opgenomen in het hemelse adelboek. ”Hij verheft de geringe uit het stof, en de nooddruftige verhoogt Hij uit den drek, om te doen zitten bij de vorsten, dat Hij hen den stoel der ere doe beërven.” Eerst maakt Hij hen vorsten, en om dat te bekronen maakt Hij hen tot een vorst onder de vorsten. Want als allen uit Zijn volk vorsten zijn, dan is het logisch dat degenen die vorsten onder zijn volk zijn, vorsten onder de vorsten zijn. De Heere geeft vaak bijzondere geestelijke waardigheden aan degenen die zich inspannen om hun huishouden op de juiste wijze te besturen en om hun harten rein en zuiver voor Hem te bewaren. Zoveel eer ontvangen al de heiligen die de Heere in alles volgen. God helpe ons dicht bij Jezus te blijven, en dagelijkse omgang met Hem te genieten.

			Ten derde werd aan Jakob en zijn gezin een geweldige belofte gegeven. Deze belofte was, zou je kunnen zeggen, een uitbreiding van een belofte die Izaäk en Abraham eerder ontvangen hadden. ”Ik ben God de Almachtige! Wees vruchtbaar en vermenigvuldig. Een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden, en koningen zullen uit uw lendenen voortkomen.” Ik herinner me niet dat er iets tot Abraham gezegd wordt over een ”hoop der volken”, of over koningen die uit zijn lendenen voortkomen. Maar uit de lendenen van Israël, een vorst, zullen vorsten voortkomen. God geeft Zijn belofte een nieuwe grootheid en oneindigheid, nu Jakob tot Hem genaderd is. Broeders, God zal ons geen nieuwe belofte geven, maar Hij laat Zijn oude beloften er prachtig nieuw uitzien. Hij zal ons gezichtsvermogen vergroten, zodat we kunnen zien wat we nog nooit gezien hebben. Heeft u wel eens een schilderij gehad dat verwaarloosd in een berghok stond? Bedacht u toen opeens dat u het moest laten inlijsten en het op een goede, lichte plek moest hangen? Toen u het netjes aan de muur zag, riep u het toen niet uit:” Tjonge! Dat schilderij was me nog nooit opgevallen. Wat ziet het er nu prachtig uit!”? Zo zijn er ook heel veel beloften in Gods Woord die u nooit zullen opvallen totdat het naar voren komt in een nieuwe omlijsting van ervaring. Dan, als het voor uw oog wordt opgehangen, staat u er in bewondering naar te kijken. Zonde zorgt ervoor dat de beloften zijn als oude schilderijen met een laag vuil erover. We moeten zelf gereinigd worden, en dan is het alsof het oude schilderij zorgvuldig schoongemaakt wordt: daar lijdt geen enkele kleur onder, maar ze krijgen allemaal nieuwe fleur. God zal Zijn Bijbel als een nieuw boek voor u maken. U zult vreugde in iedere bladzij vinden. Uw ziel zal van vreugde dansen als u de geweldige dingen gaat inzien die God bereid heeft. Hij heeft hen bereid voor u; en ook voor uw kinderen, als zij in de waarheid wandelen, ”Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, zovelen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.” Jakob ontving bij deze nieuwe verschijning van de Heere opnieuw de belofte dat hij het land zou beërven, want zo zegt de Schrift: ”En dit land, dat Ik aan Abraham en Izak gegeven heb, dat zal ik u geven; en aan uw zaad zal Ik dit land geven.” Dus, vrienden: het hele gezegende genadeverbond, met al zijn voorrechten, zal onbetwistbaar van u worden als u naar Beth-El gegaan bent, en met heilige vastbeslotenheid tot de Heere genaderd bent.

			Ik zal u niet langer ophouden. Ik wil alleen nog zeggen dat u heel vertrouwelijke omgang mag verwachten. Kijk maar naar het dertiende vers: ”Toen voer God van hem op in die plaats, waar Hij met hem gesproken had.” Met hem gesproken had! Het is zo’n vertrouwelijk woord. God die praat met een mens. We zeggen ”converseren” als we deftig willen doen. Maar ”praten”! O, wat een zegen dat de Heere afdaalt en tot ons op vertrouwelijke toon spreekt door Zijn grote liefde in Christus Jezus. Er is een praten met God dat geen tong kan uitleggen. Alleen zij die het meegemaakt hebben, weten wat het is. Broeders, we kunnen gemeenschap hebben met God op manieren waarvan grote aantallen christenen geen benul hebben. Degene die zichzelf vernedert om de dingen te aanschouwen die in de hemel en die onder de aarde zijn, woont bij de nederigen van hart. Als de afgodsbeelden vernietigd zijn, en de kleren verwisseld, en de altaren gebouwd, en de ziel dichtbij God blijft, dan is ”de verborgenheid des Heeren voor degenen die Hem vrezen; en Zijn verbond, om hun die bekend te maken”. Dit is zo’n onschatbaar rijke beloning dat ik u aanspoor daarnaar te zoeken, en ik spoor mijzelf het allermeest aan.

			Het hoofdstuk sluit af met de dood van Rachel. Als we het dichtst bij God zijn, kan de volgende beproeving komen. De oude traditie was, dat niemand Gods aangezicht kon zien, en leven. Dat was niet waar, maar het bevatte waarheid. Want het is nauwelijks mogelijk dat iemand de geheime plaats des donders binnengaat en gemeenschap met God heeft zonder een bijzondere beproeving. Dat is zo, ”want onze God is een verterend vuur”. Die heilige vlam zal veel van wat ons onheilige vlees wil bewaren, verteren. Er kan geen vuur zijn zonder blijvende pijn en smart. Gods oven is in Sion, en Zijn vuur is in Jeruzalem. Hij zal de zonen van Levi zuiveren zoals men zilver zuivert. ”Wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep van de vollers.” Maar als we recht voor God staan, is dat precies wat we willen. O, dat onze zondigheid volledig verteerd werd! Beproeving is welkom, als de zonde maar overwonnen wordt. Zelfs Rachel mag sterven, als Jezus maar des te meer in ons leeft. Heere, geef ons genade en Uw aanwezigheid, zelfs als we daardoor duizend keer door de oven moeten gaan. Hoor ons om Jezus’ wil.

			Amen.

		

	
		
			De zegen van een Christelijk gezin

			”En van stonde aan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andréas, met Jakobus en Johannes. En Simons vrouws moeder lag met de koorts; en terstond zeiden zij Hem van haar. En Hij, tot haar gaande, vatte haar hand, en richtte ze op; en terstond verliet haar de koorts, en zij diende henlieden. Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot Hem allen, die kwalijk gesteld, en van de duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeen vergaderd omtrent de deur.” (Markus 1:29-33)

			We zien voor onze ogen dingen gebeuren die klein beginnen maar grote gevolgen hebben. Een man wordt geroepen door Jezus’ stem, en dan nog iemand. Het huis waarin ze wonen is geheiligd door de aanwezigheid van de Heere. Gaandeweg wordt de hele stad van de ene tot de andere kant in beweging gebracht door de naam en faam van de Grote Leraar. Vaak wensen we dat God iets groots in de wereld zou doen. We zoeken om ons heen naar instrumenten waarvan wij denken dat die speciaal geschikt zouden zijn. We denken na over plaatsen waar het werk goed zou kunnen beginnen. Het zou echter beter zijn als we de Heere vroegen om gebruik van ons te maken. Het zou beter zijn als we gelovig zouden hopen dat zelfs door onze zwakke bruikbaarheid grote resultaten door Zijn kracht bereikt konden worden, en als onze woning een centraal punt zou mogen worden van waaruit stromen van zegen zouden vloeien om de buurt te verfrissen. 

			Het huis van Petrus was zeker niet het meest aanzienlijke gebouw in de stad Kapernaüm. Waarschijnlijk was het niet de armste woning in die plaats want Petrus bezat zelf een boot. Het kan ook zijn dat hij de boot deelde met zijn broer Andreas. Een andere mogelijkheid is dat hij, Andreas, Jakobus en Johannes de eigenaars waren van twee of drie vissersboten, want ze waren partners en hadden waarschijnlijk knechten in dienst (Markus 1:20). Toch was Petrus niet rijk of beroemd. Hij was geen bestuurder van de synagoge en ook geen vooraanstaand schriftgeleerde. Zijn huis viel helemaal niet op tussen de woningen van de kleine vissersstad aan de oevers van het meer. En toch ging Jezus naar dit huis. Al in de eeuwigheid kende Hij het en had Hij het uitgekozen. Hij had besloten om het beroemd te maken door Zijn aanwezigheid en wonderbaarlijke kracht. Daar hingen nu de visnetten aan de muur; het enige wapenschild van iemand die bestemd was op een troon te zitten en samen met de andere apostelen de twaalf stammen van Israël te oordelen. In die nederige woning verwaardigde Immanuël zichzelf te onthullen: God-met-ons openbaarde Zich als God met Simon.

			Petrus besefte nauwelijks welk een goddelijke zegen zijn huis binnenkwam toen Jezus over de drempel stapte. Evenmin besefte hij dat een onmetelijke rivier van genade zou stromen vanuit zijn huis door de straten van Kapernaüm. Het kan zijn, vriend, dat uw huis niet zo bekend is bij anderen, hoewel het u lief is. Geen dichter of historicus heeft ooit zijn geschiedenis beschreven. Geen kunstenaar heeft er ooit een afbeelding van gemaakt. Misschien is het niet het allerarmste huisje in de plaats waar u woont, maar het is onbekend genoeg. Niemand die langsrijdt, vraagt: ”Wie woont hier?” of ”Wat is dat voor opmerkelijk huis?” Toch is er geen reden waarom de Heere u niet zou opzoeken. Er is geen reden waarom Hij uw huis niet doet zijn zoals dat van Obed-Edom, waar de ark verbleef; of zoals dat van Zacheüs waar redding plaatshad. Onze Heere kan uw woning maken tot het centrum van zegen voor de hele buurt. Hij kan het tot een kleine zon maken die licht in alle richtingen verspreidt. Uw huis kan een geestelijke apotheek worden die gezondheid uitdeelt aan de vele mensen er omheen. 

			Er is geen reden behalve in uzelf waarom de Heere uw verblijfplaats niet zou maken tot een grotere zegen voor de stad dan de kathedraal met al zijn geestelijken. Jezus geeft niet om prachtige gebouwen of knap bewerkte stenen. Hij zal het niet beneden Zijn waardigheid achten om onder het dak van uw huisje te komen. Als Hij daar komt, zal Hij een schat aan zegeningen meebrengen die uw huis zullen verrijken. Hij zal ervoor zorgen dat de rijkste zegeningen bij uw buren terechtkomen. Waarom zou dat niet zo zijn? Heeft u geloof om op dit moment te bidden dat het zo mag gebeuren? Hoezeer wens ik dat u dat zou doen! Een stil gebed hierover van u doet veel meer goed dan elk woord dat ik erover kan zeggen. Als elke christen hier nu zou bidden: ”Heere, woon waar ik woon en maak zo mijn huis tot een zegen voor mijn buurt,” dan zouden er geweldige resultaten op volgen.

			Deze ochtend wil ik over drie dingen spreken. 

			In de eerste plaats: hoe er genade tot Petrus’ huis kwam. 

			In de tweede plaats: wat genade uitwerkte toen het in huis kwam. 

			En ten derde: Hoe de genade uit Petrus’ huis stroomde.

			In de eerste plaats hoe er genade tot Petrus’ huis kwam. De eerste schakel in de ketting van oorzaken was dat een familielid bekeerd werd. Andreas had Johannes de Doper horen preken en dat had indruk op hem gemaakt. De tekst waardoor Hij gezegend werd, was waarschijnlijk: ”Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt.” Andreas volgde Jezus. Toen hij een discipel was geworden, verlangde hij anderen ertoe te brengen ook discipelen te worden. Hij begon met degenen die het dichtst bij hem stonden. Zo zouden wij allemaal moeten beginnen. ”Deze vond eerst zijn broeder Simon.” Geliefde vriend, als u zelf behouden bent, zou u zich moeten afvragen: ”Voor welk huis zou ik een boodschapper van redding kunnen worden?” Misschien heeft u geen gezin. Ik weet niet of Andreas een gezin had. Ten tijde van deze geschiedenis lijkt hij in een gedeelte van hetzelfde huis als Petrus te wonen. Misschien hadden ze allebei een huis in Bethsaïda, hun eigen stad, maar woonden ze in één huis als ze zaken gingen doen in Kapernaüm. Misschien had Andreas geen vrouw en kinderen; dat kan ik u niet vertellen. Als dat zo was, weet ik zeker dat hij bij zichzelf zei: ”Ik moet me richten op het goede voor mijn broer en zijn gezin.” 

			Als wij werkelijk levende en attente christenen zijn, geloof ik zeker dat onze bekering een voorteken is van zegen voor al onze familieleden. We kunnen niet zomaar zeggen: ”Als ik kinderen en een huishouden zou hebben, zou ik daar zorg voor moeten dragen. Maar als ik die niet heb, hoef ik niets te doen.” We moeten onszelf beschouwen als schuldenaren ten opzichte van familieleden die wel een huishouden hebben. Ik hoop dat hier een Andreas is die bij Jezus hoort en dat hij voor Jezus een broer wint en het gezin van een broer. Als er geen Andreas is, hoop ik dat sommige Maria’s en Martha’s met vurige ijver de tekortkomingen van mannen zullen compenseren, en broeder Lazarus bij de Heere brengen. Ooms en tantes zouden geïnteresseerd moeten zijn in de geestelijke toestand van neven en nichten. Neven en nichten zouden om elkaar bewogen moeten zijn. Alle bloedbanden zouden moeten worden geheiligd, doordat ze in geestelijk opzicht worden benut.

			Toen Mozes het volk uit Egypte leidde, wilde hij nog geen stuk vee achterlaten. Zo mogen wij niet tevreden zijn als er maar één familielid een slaaf van de zonde blijft. Abraham op zijn oude dag, nam zwaard en schild op voor zijn neef Lot. Oude gelovige mensen zouden om zich heen moeten kijken en het goede zoeken voor degenen die zelfs maar in de verte familie zijn. Als het altijd op deze manier zou gaan, zou de kracht van het Evangelie ver reiken. Het huisgezin waarvan Petrus het hoofd was, zou misschien nooit van het Evangelie gehoord hebben als een familielid niet was bekeerd.

			Deze eerste schakel van genade leidde tot een volgende, die veel belangrijker was. En dat is dat het gezinshoofd bekeerd werd. Andreas zocht zijn broer op en zei tegen hem dat hij de Messias had gevonden. Vervolgens bracht hij hem bij Jezus. Onze Heere accepteerde de nieuwe rekruut onmiddellijk en gaf hem een nieuwe naam. Petrus geloofde en werd een volgeling van Christus. Op die manier was het hoofd van de familie aan de goede kant terechtgekomen. Gezinshoofden, wat een verantwoordelijkheden rusten op ons! We kunnen die verantwoordelijkheden niet van ons afschudden. Laten we doen wat we kunnen! God heeft ons kleine koninkrijkjes gegeven. Daarin kunnen autoriteit en invloed ten goede of ten kwade aangewend worden met gevolgen voor de eeuwigheid. Er is geen kind of bediende in ons huis die niet wordt beïnvloed in goede of kwade zin door wat we doen. Zeker, we willen hen misschien niet beïnvloeden; misschien proberen we onze verantwoordelijkheid te negeren. Maar dat kan niet! Invloed van ouders is een troon waarvan niemand afstand kan doen. Onze gezinsleden komen onder onze vleugels. We kunnen of dodelijk gif op hen laten druppen, of ze kunnen onder onze vleugels een atmosfeer inademen, die doordrenkt is met onze godsvrucht. De kleine boten zijn aan ons grotere voertuig vastgemaakt en worden meegetrokken in ons kielzog. O vaders en moeders, de ondergang of redding van uw kinderen zal - onder Gods regering - in grote mate van u afhangen. De Geest kan u voor hun bekering gebruiken, of satan kan u inzetten als instrumenten voor hun vernietiging. Welke van de twee zal het worden? Ik zeg u, denk daarover na. Het is een opmerkelijke gebeurtenis in de geschiedenis van een gezin als de genade van God zijn hoofdkwartier vestigt in het hart van de echtgenoot en vader. De geschiedenis van dat gezin zal voortaan met een andere pen geschreven worden. Laten degenen onder ons die van de Heere zijn, dankbaar Zijn genade voor ons persoonlijk erkennen. Laten we ons vervolgens omdraaien om ons gezin te zegenen. Als de wolken vol zijn met regen, ledigen ze zich op de aarde. Laten we bidden dat we voor onze gezinnen als wolken van genade zijn. Of we nu slechts een Izak en Ismaël hebben, zoals Abraham, of twaalf kinderen zoals Jakob, laten we voor hen allemaal bidden dat ze voor de Heere mogen leven. Laten we bidden dat wij, en allen die bij ons horen, samengebonden worden in het bundeltje der levenden.

			Let op de derde stap in hoe genade tot Petrus’ huis kwam. Na de bekering van Petrus’ broer werden er anderen bekeerd die partners en medewerkers van de twee broers waren. Het is van grote waarde om godvrezende collega’s te vinden. Als iemand zoals Petrus moet gaan vissen, is het prachtig als hij een Jakobus en een Johannes heeft als zakenpartners. Wat is het bevorderlijk voor de heiliging als christenen dagelijks omgaan met mede-christenen en regelmatig met elkaar over de beste dingen spreken. Haardblokken die dicht bij elkaar liggen, branden beter; kolen op een hoop gloeien en vlammen. Op die manier veroorzaken harten die elkaar raken in de dingen van God een inwendig vuur en een heilige gloed die zelden door mensen in hun eentje bereikt wordt. Vele christenen zijn geroepen om hard te vechten voor hun geestelijk bestaan, omdat ze met ongelovigen samenwerken. Ze worden gehoond en lastiggevallen. Dat is niet het enige: allerlei vormen van twijfel en godslastering worden hun voorgehouden, die hun geestelijke groei ernstig belemmeren. Als ze (in Gods voorzienigheid) zo op de proef worden gesteld, hebben ze veel genade nodig om staande te kunnen blijven. Geliefde broeder, als u in uw dagelijkse bezigheden niemand ontmoet die u kan helpen en alleen maar mensen die u lastigvallen, moet u nog dichter bij God leven. U hebt immers een dubbele portie genade nodig . Als u door Gods voorzienigheid daar wordt geplaatst waar behulpzame medechristenen zijn, verander dat niet snel. Zelfs niet als dat een salarisverdubbeling zou betekenen. Ik zou eerder met Jakobus en Johannes werken voor 20 shillings per week dan met alcoholisten en mensen die vloeken voor 60 shillings per week. Als u woont bij echt evenwichtige christenen bent u erg bevoorrecht. U behoort vooraanstaande christenen te worden. U bent als bloemen in een kas en zou op moeten bloeien tot volmaaktheid. U woont in een lavendeltuin en behoort zoet te ruiken. Bewijs maar dat u uw bevoorrechte positie waardeert en op de juiste manier gebruikt. Streef ernaar om genade uw huis te laten binnenkomen, zodat uw hele gezin het eigendom van de Heere wordt. 

			Een vierde en duidelijker stap werd gezet toen Petrus en zijn vrienden dichter naar de Heere werden toegetrokken. De bewoner van het huis en zijn broer en metgezellen waren al gered. Door Gods genade waren ze meer dan alleen gered. Ze ontvingen een roeping tot een hoger beroep en een edeler dienst. Van vissers promoveerden ze naar vissers van mensen. Van roeiers in hun eigen boten werden ze bestuurders van het schip der kerk. Petrus was al een discipel, maar hij stond op de achtergrond. Nu moet hij op de voorgrond treden. Hij was meer een visser dan een discipel geweest. Nu moet hij meer een discipel dan een visser zijn. Nu moet hij Jezus volgen door een openlijker belijdenis, een constanter bediening, een intiemere gemeenschap, een meer oplettend discipelschap en een vollere gemeenschap in lijden. Hiervoor moet hij inwendig worden klaargemaakt door de Heilige Geest. Hij werd in feite door de roepstem van zijn Heere en Meester op een hoger platform getild. Daarop zou hij blijven en leren van de Geest wat vlees en bloed nooit zouden kunnen openbaren. 

			Geliefden, wat een verschil kan er zijn tussen de ene christen en de andere. Ik heb het soms in verbazing aangezien. Ik ga niet zo ver om te beweren dat ik evenveel verschil tussen de ene christen en de ander gezien heb, als tussen een christen en een heiden. Er moet immers tussen de laagste vorm van leven en de beste vorm van dood altijd een groter verschil zijn dan tussen de laagste en hoogste vormen van leven. Toch is het nog altijd een heel ernstig verschil. We kennen enkelen die gered zijn- dat hopen we tenminste - maar o, wat zijn er weinig vruchten van de Geest. Wat is het licht dat ze geven, zwak. Wat is hun toewijding magertjes. Wat is de gelijkvormigheid aan Hem, die zij Meester en Heere noemen, gering. Dank God dat we anderen hebben gezien die in een heel andere atmosfeer leven, en die een heel ander leven laten zien. Het is niet een hoger leven - ik houd niet van die uitdrukking. Het leven van God is immers één en hetzelfde in alle gelovigen. Het is echter een hogere staat van leven. Het is meer ontwikkeld, krachtiger en invloedrijker. Het is een toestand van leven met een helderder oog, een vluggere hand, een sneller oor en een muzikalere spraak. Het is een leven van gezondheid, terwijl teveel mensen het leven alleen kennen als kampen met kommer en kwel en op het punt staan om de geest te geven. Er zijn Mefiboseths onder de favorieten van de koning. Geef mij echter maar het leven van Naftali, ”verzadigd met gunst en vervuld met de zegen van de Heere”, of van Aser van wie geschreven is: ”Laat hem zijn voet in olie dompelen.” Een uil is levend hoewel hij van de duisternis houdt en een mol is levend hoewel hij altijd bezig is zijn eigen graf te graven. Maar geef mij het leven maar van hen die opstijgen als op arendsvleugelen, die leven van het vette der aarde, en die uitgelezen wijnen drinken. Dat zijn de machtigen van Israël. Hun vreugdevolle energie overtreft verre die van de vermoeiden en zwakken met hun wankele geloof en hun koude liefde.

			Petrus en zijn vrienden waren op dit moment weggeroepen van hun visgerei en hun boten om te verblijven bij Jezus in Zijn nederigheid. Ze waren geroepen om van Hem de geheimen van het Koninkrijk te leren, die ze daarna aan anderen moesten onderwijzen. Ze hadden hun Meester horen zeggen: ”Volg mij” en ze verlieten alles op Zijn bevel. Zij waren op de weg van gemeenschap, terwijl ze moedig op het bevel van hun Heere voortgingen. Zo hadden ze een grote stap gezet in hun christelijke carrière. Dat is het ogenblik, geliefden, wanneer mannen zegen over hun huis brengen. O, ik zucht als ik denk aan de capaciteiten die slapend aanwezig zijn in sommige christenen! Het is verdrietig om te bedenken hoe hun kinderen zouden kunnen opgroeien. Met Gods zegen zouden het pilaren in het Huis van de Heere kunnen worden. Misschien zouden het, onder de invloed van een ernstige en toegewijde vader en moeder, dienaren van het Evangelie kunnen worden. Maar in plaats daarvan hinderen de saaiheid, lauwheid, wereldgezindheid en de tegenstrijdigheden van ouders de kinderen om tot Christus te komen. Ze belemmeren hen in elke grote vooruitgang in het leven met God. Ze belemmeren hun groei in genade en verwonden hen voor hun leven. Broeders, u kent de mogelijkheden niet die u heeft als Gods Geest op u rust. Maar zoveel is zeker: als u geroepen bent tot een hogere vorm van leven met God zult u een middel van zegen voor uw verwanten worden. Uw man, uw vrouw, uw kind, uw vriend en uw hele familie zal beter worden van uw geestelijke groei.

			Bedenk verder dat vóór het ogenblik dat Jezus het gezin van Petrus zegende, Hij Petrus en Andreas, Jakobus en Johannes nader onderwezen had. Hij had hen immers meegenomen naar de synagoge waar ze Hem hoorden preken. Het was een verrukkelijke preek. Het was een preek die vol leven was. Hij was totaal anders dan de redevoeringen van de gewone predikers want hij was vol gezag en kracht. Het was dan ook op het moment dat ze thuis kwamen van de synagoge, na het horen van zo’n preek, dat de zegen op het huis neerdaalde. De besten onder ons hebben onderwijzing nodig. Het is onverstandig voor christelijke mensen om zo druk met christelijk werk te zijn, dat ze niet naar Christus’ woorden kunnen luisteren. We moeten gevoed worden omdat we anders anderen niet kunnen voeden. De synagoge moet niet verlaten worden, als het een synagoge is waar Christus aanwezig is. Wat een kracht is er in het woord als de Meester aanwezig is! Het is niet de welsprekendheid van de prediker. Evenmin is het de woordenvloed of de nieuwheid van ideeën. Er is een geheime, rustige invloed die de ziel binnentreedt en haar onderwerpt aan de majesteit van Gods liefde. U voelt de levenbrengende kracht van Gods Woord. Het zijn geen mensenwoorden die tot u gericht zijn. Het is Gods bezielende stem die klinkt in de vertrekken van uw geest. Die stem doet uw hele wezen leven voor Zijn aangezicht. Op zulke momenten is de preek als manna uit de hemel, of als het brood en de wijn waarmee Melchizedek Abraham ontmoette. U wordt erdoor bemoedigd en versterkt en gaat verkwikt heen. Mijn geliefde broeder, mijn geliefde zuster, dan is het moment aangebroken om naar huis te gaan en de Heere met u mee naar huis te nemen. Petrus en zijn vrienden hadden zo genoten van het geweldige gezelschap van de Leraar in de synagoge dat ze Hem smeekten bij hen te blijven. En zo gingen ze recht van de synagoge naar huis met Hem. Kunt u deze morgen hetzelfde doen? Als mijn Heere zal komen en naar u zal glimlachen en uw harten zal verwarmen, verlies Hem dan niet als u de kerk uitgaat. Laat Hem niet gaan als u de straat bereikt en naar huis wandelt. Doe Hem geen verdriet door te kletsen over waardeloze dingen, maar neem Jezus met u mee naar huis. Vertel Hem dat het middag is en verzoek Hem op het heetst van de dag bij u te blijven. Of, als het avond is, vertel Hem dat de dag al ten einde loopt en smeek Hem bij u te blijven. U kunt altijd wel een goede reden vinden om uw Heere vast te houden. Doe zoals de echtgenote van weleer deed, toen ze zei: ”Ik vond Hem, Die mijn ziel liefheeft; ik hield Hem vast en liet Hem niet gaan, totdat ik Hem in het huis van mijn moeder gebracht had, en in de binnenste kamer van haar, die mij gebaard heeft.” Is er een zieke thuis? Breng Jezus bij haar. Zijn er thuis zorgen? Smeek de Heere te komen om u in uw nood te helpen. Is er geen zonde thuis? Ik ben er zeker van dat het er wel is. Neem Jezus mee naar huis om het teniet te doen. Maar vergeet niet dat u Hem niet mee naar huis kunt nemen, tenzij u Hem eerst persoonlijk bij u hebt. Werk hieraan. Wees niet eerder tevreden. Besluit om Zijn dienaar te zijn - en ik vertrouw erop dat u dat bent. Besluit om Zijn dienaar te zijn die in het licht wandelt zoals Hij in het licht is. Besluit gemeenschap met Hem te hebben. Ik hoop dat het zo met u gesteld is. En dan, als u zover bent gekomen, besluit dat u Hem zult brengen bij uw vrienden en verwanten, zodat uw hele huis wordt gezegend. 

			Voordat ik naar het tweede punt ga, wil ik dit graag sterk benadrukken. Er is een oud spreekwoord dat zegt: Naastenliefde begint thuis. Laat ik er dit van maken: godsvrucht begint bij uzelf. Voordat u redding voor uw familie vraagt, moet u er voor uzelf beslag op leggen. Dit is geen egoïsme. Het is zelfs zo dat de zuiverste blijk van welwillendheid het verlangen in iemand legt om in staat te zijn anderen goed te doen. U kunt niet voorbereid worden om anderen te zegenen tenzij God u eerst heeft gezegend. Is het egoïsme als iemand bij een fontein staat om zijn beker te vullen en hij van plan is die beker rond te laten gaan om anderen daarvan te laten drinken? Is het egoïsme als we bidden dat er in ons een fontein van water is, springende tot in het eeuwige leven? Is het egoïsme als onze tweede gedachte is dat uit ons rivieren mogen stromen van levend water, als anderen daardoor weer gevuld worden? Is het egoïsme als u verlangt naar de kracht van de Heere op u, als u die kracht ten goede wilt benutten voor de harten van anderen? Broeders, kijk goed naar uzelf. U kunt uw kinderen en huishouden niet zegenen als niet eerst de zegen van de Heere op u zelf rust. O Geest van de levende God, blaas op ons, zodat we nog overvloediger mogen leven. Dan zullen we uitverkoren vaten zijn om de naam van Jezus naar anderen te dragen. 

			Nu nemen we de tweede stap en laten we zien wat genade deed in Petrus’ huis toen het daar kwam.

			Het eerste effect van genade was dat het de familie tot gebed bracht. De vier vrienden kwamen binnen. Zij waren nog maar nauwelijks binnen of ze begonnen met hun Meester te praten. De tekst vertelt ons immers: ”Terstond zeiden zij Hem van haar.” - van Petrus’ schoonmoeder die ziek op bed lag. Ik houd van die uitdrukking. Ik weet niet of hij u opgevallen is; ”terstond zeiden zij Hem van haar.” Lukas zegt ons: ”En zij baden Hem voor haar.” Ik twijfel er niet aan dat Lukas gelijk heeft, maar Markus heeft ook gelijk. ”Zij zeiden Hem van haar.” Het klinkt alsof ik dit ervan moet leren: dat het enige wat ik soms kan doen met al mijn ellende, is het aan mijn geliefde Heere te vertellen. Het enige wat ik kan doen, is het aan Zijn liefdevolle oordeel over te laten om te handelen zoals het Hem goeddunkt. Hebt u enige zorg of ziekte thuis? Vertel Jezus ervan. Soms is dat bijna alles wat u kunt doen. U kunt Hem smeken om de geliefde te genezen, maar u zult moeten zeggen: ”Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.” Zo zult u ervaren dat alles wat u kunt doen, is Jezus te vertellen van het geval, en het aan Hem over te geven. Hij is zo vriendelijk en zo vol liefde, dat Hij zeker datgene wat het beste en het vriendelijkst is, doet. Daarom mogen we ons tevreden stellen met ”Hem van haar te zeggen”. Wat betreft tijdelijke dingen moeten we een grens trekken. We moeten er genoeg aan hebben als we Jezus over de zaak hebben verteld en die aan Zijn oordeel hebben overgelaten. Sommige ouders kunnen als hun kinderen ziek zijn, God smeken op een manier die meer van natuur dan van genade laat zien. Het laat duidelijker de moederliefde zien dan de overgave van de christen. Zo zou het niet moeten zijn. Als wij onze weg aan de Heere in gebed hebben toevertrouwd en Hem zachtmoedig van ons verdriet verteld hebben, moeten we zo wijs zijn stil te zijn en te wachten totdat de Heere God zal spreken. Hij kan niet onrechtvaardig of onvriendelijk zijn. Daarom zouden we moeten zeggen: ”Laat Hem doen wat Hem goed lijkt.”

			Zeer waarschijnlijk was deze goede vrouw, Petrus’ schoonmoeder, zelf een gelovige in Christus. Toch waag ik haar geval als een voorbeeld van geestelijke ziekte te nemen. Daarmee wil ik echter helemaal niet doen voorkomen dat zij geestelijk ziek was. Ze was misschien wel de vroomste christen. Maar stelt u zich voor dat u Jezus Christus mee naar huis neemt, geliefde vriend. Als u thuis een onbekeerd gezinslid hebt, zult u onmiddellijk beginnen met ”Hem van haar te zeggen.” ”Zij zeiden Hem van haar.” Dat is een erg eenvoudig gebed, nietwaar? Ja, in sommige opzichten is het dat. Daarom zet ik u ertoe aan het te gebruiken. Zeg niet dat u niet voor uw kind kunt bidden. U kunt Jezus van haar vertellen. Zeg niet dat u niet kunt smeken voor uw broer of zus. U kunt gaan en er Jezus op een kinderlijke manier van vertellen. Dat is gebed. Het beschrijven van uw noden is vaak de beste manier om hulp te vragen. Ik heb een persoon gekend die tegen iemand van wie hij hulp nodig had, zei: ”Ik ga u niet om iets vragen. Ik wil alleen dat u mijn verhaal hoort. Dan kunt u daarmee doen wat u wilt.” Als hij zijn verhaal doet, begint de ander te glimlachen. Hij zegt: ”Dat noemt u geen vragen, neem ik aan?” Vertel Jezus Christus alles. Zijn kijk op de zaak zal voor uw bestwil zijn.

			Deze elementaire vorm van gebed is erg krachtig. De politie staat mensen niet toe op straat te bedelen. Maar voor zover ik weet is er geen wet die hen verbiedt om in een houding die ellende verraadt, neer te zitten. Het is niet verboden dat er gaten zitten in de knieën van hun broek en dat blote voeten door versleten schoenen steken. Vanmorgen zag ik een dergelijke vertoning. De man bedelde niet, maar het leek er wonderbaarlijk veel op. Het beantwoordde beter aan het doel dan woorden. Jezus Christus vertellen van uw onbekeerde familielid of vriend kan een grote kracht in zich hebben. Misschien is dat in feite wel één van de ijverigste dingen die u kunt doen. Zelfs de afwezigheid van smeekbeden en argumenten kunnen uit uw wezen opstijgen als u zo belast bent met angst, dat u niet de woorden kunt zeggen: ”Heere, kom me te hulp.” U staat daar te zuchten onder uw last. En die verzuchtingen die onuitsprekelijk zijn, werken als smeekbeden tot het mededogende hart van Christus. Ze roepen luid in Zijn oor: ”Heere, help me!” 

			Iets aan Jezus vertellen is een eenvoudige manier van bidden. Maar mijns inziens is het een erg gelovige manier. Het is alsof de discipelen voelden: ”We moeten Hem alleen het geval vertellen en onze gezegende Meester zal ervoor zorgen. Als wij Hem terstond van haar vertellen, is het niet nodig om Hem bij de knieën te grijpen en te huilen met bittere tranen om medelijden met degene met koorts. Als Hij het hoort, zal Hij Zijn hand met kracht uitstrekken. Zo liefdevol is Zijn hart. ”Ga dan naar Jezus, geliefde vrienden. Vertel Hem in die geest over uw onbekeerde vriend of kind. 

			Er is iets heel leerzaams in dit specifieke geval. We zijn namelijk geneigd te denken dat we de Heere de gewone dingen in ons leven niet moeten vertellen. Maar dit is een grote vergissing. Té gewoon? Hoe kan het gewone van een kwaad het van de gebedslijst afhalen? Door reizigers wordt wel gezegd van de zeekust van Kapernaüm, waar Petrus woonde, dat het een bijzonder dampige, nevelige, koortsige plaats is. Er was geen huis waar de koorts niet op de loer lag; maar dat was geen reden voor Petrus en Andreas om het de Heere niet te vertellen. Laat satan u niet te slim af zijn door u over te halen om alledaagse beslommeringen of zonden voor uw liefhebbende Heere verborgen te houden. Geliefden, als Hij zelfs de haren van uw hoofd telt en geen musje ter aarde valt zonder zijn kennis, vertrouw er dan op dat u met uw meest alledaagse zorg bij Hem terecht kan. ”In alle verzoekingen is Hij verzocht.” Het is een grote vergissing om te denken dat u niet alle gewone dagelijkse lasten bij uw Verlosser mag brengen. Vertel ze Hem, vertel ze Hem allemaal. Denk niet dat het niet nodig is om te bidden als uw kind alleen maar een gewone zondaar is. Ook niet als er geen sprake is van buitengewone verdorvenheid of als hij u nooit pijn heeft gedaan door slechte dingen, of als uw dochter altijd lief en vriendelijk is geweest. Als het alleen maar een gewoon geval is van zondekoorts zal het uiteindelijk toch dodelijk blijken als er niets aan gedaan wordt. Vertel Jezus er daarom onmiddellijk van. Wacht niet tot uw zoon een verloren zoon wordt. Bid meteen! Stel het niet uit totdat uw kind op sterven ligt. Bid nu!

			Maar soms ontstaat er een moeilijkheid aan de andere kant van de zaak. Petrus’ schoonmoeder had niet zomaar koorts. Er wordt ons verteld dat het een ernstige koorts was. Deze uitdrukking houdt in dat ze van koorts lag te gloeien. Ze was erg verzwakt en lag uitgeput op bed. De duivel zal u soms proberen wijs te maken: ”Het is niet nodig om zo’n geval aan Jezus voor te leggen. Uw zoon heeft zich zo schandelijk gedragen en uw dochter zo eigenzinnig.” Laat u door zo’n venijnige suggestie niet tegenhouden. Onze Heere Jezus Christus kan ernstige koortsen bestraffen. Hij kan degenen oprichten die verbroken zijn en die door verwoestende zonde krachteloos gemaakt zijn. ”Wonderen van genade behoren aan God toe.” Ga, en vertel Jezus van het geval, of het nu een gewoon of ongewoon geval is. Vertel het Hem, zoals zij Jezus van haar zeiden. 

			Er zijn enkele redenen waarom we kunnen denken dat de discipelen gedreven werden om Jezus over haar te vertellen. Ik weet de voornaamste reden. Maar eerst zal ik de minder belangrijke redenen noemen. Ten eerste geloof ik dat ze Jezus over haar vertelden, omdat het een besmettelijke koorts was. Het is niet goed om iemand zonder dat hij het weet in een huis te brengen waar ernstige koorts heerst. Als er sprake is van ernstige zonde in uw huis, voelt u misschien in uw hart: ”Hoe kan Jezus Christus in mijn huis komen als mijn dronken man zich zo gedraagt?” Misschien, wat erger is, is de vrouw een stille drinker. Haar man die dit aanziet en heel erg betreurt, zegt: ”Hoe kan ik verwachten van de Heere dat Hij ons zegent?” Of misschien heeft een ernstige, verdrietige zonde uw kind bezoedeld. Dan zou u zeggen: ”Hoe kan ik verwachten van de Heere dat Hij glimlacht naar dit huis? Ik zou net zo goed van iemand kunnen verlangen dat Hij een huis inkomt dat met tyfus is besmet.” Zit er niet mee. Vertel Jezus er alles over. Hij zal komen, koorts of geen koorts, zonde of geen zonde. Ik denk ook dat ze Hem vertelden over haar, omdat het een excuus zou zijn voor het weinige aan gastvrijheid dat ze konden bieden. Van wat voor nut konden Petrus en Andreas zijn voor het klaarmaken van een maaltijd? De hoofdpersoon in huis was ziek en kon hen niet van dienst zijn. Wij arme mannen hebben twee linkerhanden als het gaat om het dekken van de tafel. Wij hebben een Maria of Martha nodig om ons te helpen, of Petrus’ vrouw of schoonmoeder. En aldus zeiden ze met lange gezichten: ”Goede Meester, we zouden u graag gastvrij onthalen, maar degene die het heerlijk zou vinden om te dienen, is ziek.” Hoe vaak wordt een gezin niet verhinderd zich met Christus bezig te houden omdat iemand in huis ‘ziek’ is. ”O Heere, we zouden graag als gezin willen bidden, maar we kunnen het niet; de echtgenoot vindt het niet goed.” ”Heere, we zouden dit huishouden willen laten weergalmen van lofprijzing voor U, maar we zouden één bewoner zo boos maken dat we wel verplicht zijn om ons koest te houden.” ”We kunnen geen feestmaal voor U aanrichten, goede Heere. We moeten u zo goed als we kunnen iets voorzetten. Een klein beetje maar, anders raakt het huis door al het koken oververhit. Vertel Jezus alles. Jezus zal bij u komen en maaltijd met u houden. Hij zal alles wat belemmerend werkt, veranderen in hulp en bijstand.

			Bovendien zagen de gezichten van de vrienden er zo verdrietig uit. Ik durf te beweren dat toen Petrus in de synagoge was, hij zijn schoonmoeder bijna was vergeten. Hij was zo ingenomen met de preek. Maar toen hij naar huis ging, was zijn eerste vraag toen hij over de drempel stapte: ”Hoe gaat het nu met haar?” De knechten antwoordden hem: ”Helaas, de koorts is heel hoog, meester.” De moed zakte Petrus in de schoenen. Een wolk verduisterde zijn gedachten. Hij draaide zich om naar Jezus en riep: ”Goede Meester, ik kan er niets aan doen dat ik verdrietig ben, zelfs nu U hier bent. Mijn schoonmoeder van wie ik zoveel houd, heeft hoge koorts.” Het feit dat Petrus zo verdrietig was, heeft hem misschien geholpen om ”Hem van haar te zeggen.”

			Maar ik denk dat de belangrijkste reden was, dat onze gezegende Heere zo’n vriendelijk hart had, dat Hij altijd uit iedereen zijn verdriet kon trekken. Niemand kon iets voor zichzelf houden als Hij aanwezig was. Hij zag er zozeer als uzelf uit, en was net zo op alle fronten op de proef gesteld, dat u het niet kon helpen om het Hem te vertellen. Ik roep u op toe te staan dat de liefde van de Heere met zacht medelijden het verdriet dat uw hart beklemt, naar buiten brengt. En laat die liefde u ook aansporen Hem te vertellen over uw onbekeerde familieleden. Hij verdroeg het tegenspreken van zondaren tegen Zichzelf. Hij hield van mensenzielen - Hij stierf voor hen. Daarom kan Hij teder uw zorgen die u hebt voor mensen die opstandig en verhard zijn, navoelen. Daarom: ”Zeg Hem van haar.”

			Ik denk echter ook dat ze Hem over haar vertelden, omdat ze verwachtten dat Hij haar zou genezen. Vertel Jezus over uw kind of vriend die onbekeerd is. Vertrouw dat Hij hen aan zal zien met een liefdevolle blik. Hij kan redden. Het ligt in Zijn aard dat te doen. Hij vindt het heerlijk dat te doen. Het brengt Hem eer dat te doen. Verwacht van Hem dat Hij dat doet. Vertel Hem vandaag nog over uw onwedergeboren vriend.

			Mag ik de vraag eens anders stellen? Een ieder van u heeft waarschijnlijk wel iemand in de familie die nog onbekeerd is. U zei: ”Ik hoopte dat hij bekeerd zou worden.” Hebt u ooit Jezus over hem of haar verteld? Ik hoop dat u kunt antwoorden: ”Ja, dat heb ik vaak gedaan.” Het is echter mogelijk dat u er geen vaste gebedszaak van gemaakt hebt. Begin nu. Ga naar boven en neem elke dag de tijd om de Heere alles over Janneke, Maria, Thomas of Johannes te vertellen. Worstel met God. Als het nodig is de hele nacht door, en zeg: ”Ik laat U niet gaan, tenzij Gij mij zegent.” Ik denk niet dat velen van u nog erg lang met die zorg zouden zitten als u het op die manier aan de Heere zou vertellen. Dit is wat zij deden toen Jezus kwam: zij zeiden Hem onmiddellijk van haar. Het woord ‘anon’ is in het Grieks ‘onmiddellijk’. Christus kwam direct binnen toen zij Hem van haar vertelden. Christus genas haar direct.

			Het eerste wat genade in dat huis werkte, was dat het hen tot bidden bracht. Ten tweede bracht het de Zaligmaker tot het genezen van hun zieken. Hij ging in de kamer en sprak een woord. Hij raakte haar aan, richtte de ziekte vrouw op en ze was genezen. Het wonderlijke was dat ze onmiddellijk van haar bed kon opstaan en er voor hun kon zijn. Dit komt nooit voor als men van koorts geneest. Als de koorts verdwijnt, is de patiënt erg zwak. Er gaan dagen en weken, soms maanden overheen voordat hij zijn oude kracht weer terugkrijgt. Maar de genezingen van Christus zijn volmaakt, zodat de patiënt meteen opstond en hen diende. Zo zien we dat toen genade in het huis kwam en genezing gaf, het de familie veranderde. Let op het verschil. Daar is de arme vrouw, de patiënt. Nu rilt ze en dan gloeit ze weer door de koorts. Zij kan nauwelijks haar arm of been optillen. Kijk nu naar haar. Zij is druk bezig met dienen. Ze doet het met een lach op haar gezicht. Niemand is gelukkiger of gezonder dan zij. Dus als Gods genade komt, wordt degene die het meest ongelukkig was, het meest gelukkig van allemaal. De zondaar die gered is door soevereine genade, wordt een dienaar van de Heere. De patiënt wordt een gastvrouw.

			Let op de verandering bij de anderen. Ze waren allemaal terneergeslagen geweest, maar nu zijn ze vrolijk. Van Petrus’ gezicht is de bezorgdheid niet meer af te lezen. Andreas maakt zich geen zorgen meer. De ziekte is uitgeworpen. Ze kunnen allemaal een vrolijk lied zingen. Het huis is van een ziekenhuis in een kerk veranderd. Van een ziekenzaal is het in een eetzaal veranderd. De Heere zelf lijkt ook veranderd te zijn, voor zover Hij tenminste kan veranderen. Van een dokter die behoedzaam een ziekenkamer binnentreedt, komt Hij te voorschijn als een Koning die zijn vijand overwonnen heeft. Ze kijken naar Hem op met verwondering en eerbied als de machtige Heere die onzichtbare geesten overwint. Ik bid God dat ons huishouden op deze manier veranderd en van gedaante veranderd mag worden; ons Luz wordt een Beth-El, onze vallei van Achor wordt een deur van hoop. Onze zonen van verdorvenheid worden zaad om de Heere te dienen. Als u zelf de volheid van genade ontvangt, is de volgende stap dat uw gezin de grenzeloze volheid ontvangt, net zolang totdat er niemand meer ziek thuis zit, maar allen gelukkig in de Heere zijn en Hem dienen.

			Laten we in de derde plaats letten op hoe de genade uit het huis stroomde, toen het het huis eenmaal binnen was gekomen. Het feit dat Petrus’ schoonmoeder was genezen, kon niet binnenshuis gehouden worden. Ik weet niet wie erover vertelde. Als het in onze dagen gebeurd was zou ik denken dat het één van de knechten was geweest die bij de omheining van de achtertuin waren; die zijn zo dol op kletsen. Of misschien kwam er een vriend binnen die het nieuws hoorde. Misschien arriveerde de dokter om de goede vrouw op te zoeken, en trof hij haar tot zijn grote verbazing gezond en wel thuis aan. Hij gaat naar zijn volgende patiënt en zegt: ”Het zal nu wel snel afgelopen zijn met mijn werk. Mijn patiënt die gisteren nog hoge koorts had, is volmaakt gezond gemaakt door een zekere Jezus, een profeet uit Nazareth.” Op de één of andere manier lekte het uit. U kunt de genade van God niet geheim houden; het zal zichzelf openbaren. U hoeft geen reclame voor uw godsdienst te maken; leef eruit, en andere mensen zullen erover praten. Het is goed om over Christus te spreken bij een goede gelegenheid, maar uw leven zal de beste preek zijn.

			De geschiedenis ging als een lopend vuurtje door de stad. Een arme man met krukken zei bij zichzelf: ”Ik zal naar Petrus’ huis strompelen!” Een ander die gewoon was op handen en voeten door de straten te kruipen, fluisterde rustig: ”Ik zal naar Petrus’ huis gaan en het zien.” Anderen die door dezelfde aandrang gedreven werden, gingen naar dezelfde plaats op weg. Velen die zieke familieleden hadden, zeiden: ”Wij zullen onze vrienden naar Petrus’ huis brengen.” Zo werd het huis populair. Kijk, voor de deur was iets te zien wat Petrus nog nooit had gezien. Het was één groot ziekenhuis. Overal in de straten maakten patiënten misbaar om de grote profeet maar te kunnen zien. Bijna de hele stad was bijeen vergaderd voor de deur. En wat zegt u nu van Petrus’ huis? We begonnen met het een nederig verblijf te noemen, waar een visser woonde. Maar nu is het een koninklijk ziekenhuis geworden, een paleis van genade. Hier komen ze met elke klacht: melaatsen en lammen, verminkten en mismaakten. Daar is de liefhebbende Meester, die dan hier en dan daar is en iedereen geneest. De straten van Kapernaüm weergalmden die avond van vreugdeliederen. Er werd op een nieuwe manier gedanst in de straat, want de lamme man huppelde. De muziek die het dansen had begeleid, was ook nieuw want de mond van de stomme zong: ”Glorie zij onze God.” Het was uit Petrus’ huis dat al deze genade voortkwam.

			Broeders, ik wens dat God Zijn blik eerst richt op Petrus en dan op zijn schoonmoeder, of kind of verwant, dan richt Hij Zijn blik op het hele huis en dat Hij tenslotte uit het huis een stroom laat komen die door de hele buurt gevoeld werd. ”Dat kan met mijn huis niet gebeuren,” zegt iemand. Waarom niet, geliefde broeder? Met Gods zegen is het zeker mogelijk. ”Maar ik woon ergens,” zegt iemand, ”waar geen leven in de prediking is.” Een reden te meer waarom u aangemoedigd zou moeten worden om een zegen voor de stad te zijn. ”O, maar onze buurt is aristocratisch.” Zij hebben het evangelie het hardst nodig van allemaal. Hoe weinig van de groten en machtigen der aarde worden gered! ”O, maar onze buurt is zo’n achterbuurt.” Dat is juist de plaats waar de kans groot is dat het Evangelie blij ontvangen wordt. De armen wordt immers het evangelie gepredikt en zij zullen het horen. U kunt geen waterdicht excuus verzinnen. Als het uw wens is, kan God uw huis tot een centrum van zegening maken voor allen die eromheen wonen. Maar de weg er naar toe heb ik beschreven. Ten eerste moet u zelf gered zijn. U moet zelf geroepen zijn tot de hoogste vorm van leven. U moet zelf in uw hart verwarmd worden door de aanwezigheid van uw Meester. Dan zal uw gezin gezegend worden. Daarna zal de kring rond uw woning wijder worden. Dat dit zo moge zijn! Ik ken een aantal broeders die brandende en schijnende lichten zijn, waar ze ook zijn. Maar ik ken er ook enkelen die lampen zijn waarvan het moeilijk te zeggen is of ze aan of uit zijn. Ik meen een flikkering te zien, maar ik weet het niet zeker. Broeders, streef ernaar om overvloedig bruikbaar te zijn. Wenst u een verfoeilijk leven te leiden? Wenst u gebonden te zijn aan het walgelijke karkas van een dood christendom? Ik verafschuw lauwheid tot in het diepst van mijn hart, weg ermee! We hebben een erg korte tijd om te getuigen. We zullen spoedig rusten. Laten we werken zolang we nog kunnen. De schaduwen worden lang, de dag loopt ten einde. Opstaan broeders, opstaan! Als u juwelen bij Jezus moet brengen en Zijn hoofd moet kronen met vele kronen, sta op. Ik bid u, werk voor Hem zolang u kunt!

			Er zijn er hier enkelen die onbekeerd zijn. Tot hen heb ik niet gesproken, maar ik heb geprobeerd om u allen aan te zetten om tegen hen te spreken. Doet u het, of moet ik u hier houden om nog een preek te horen? Nee, ik vertrouw erop dat u die zelf houdt. Moge God u zegenen om Jezus’ wil.

			Amen.

		

	
		
			Een heilig besluit van een huisvader

			”Ik zal verstandig handelen in de oprechte weg; wanneer zult Gij tot mij komen? Ik zal in het midden van mijn huis wandelen, in oprechtheid mijns harten.” (Psalm 101:2)

			De honderdste psalm is misschien wel het bekendste loflied uit Gods Woord. Het zingen van ”de honderdste” is bij de aanbidders van Gods Naam van geslacht tot geslacht een geliefde gewoonte geweest. Dat is alle eeuwen al zo geweest, en het is nog zo. ”Gij ganse aarde! juicht den HEERE.” Het is veelbetekenend dat de psalm die hier direct op volgt, psalm 101, zo’n praktische psalm is. Hoe een man zijn huis dient te regeren, hoe hij de zonde van voor zijn ogen weg moet doen, hoe hij verkeerd gezelschap moet mijden. Wat anders zou ons dit leren, dan dat de beste lofprijzing bestaat uit reinheid, en dat ‘s werelds mooiste muziek de heiligheid is? Als we de Heere willen grootmaken, dan kunnen we dat het beste doen door in Zijn Geest te leven, en te wandelen in Zijn inzettingen. De schoonste klanken die ooit uit de orgelpijpen kwamen, kunnen het niet halen bij een leven dat is afgestemd op het voorbeeld van Christus. Als wij gehoorzamen, dan loven wij God. De mooiste zanger is hij die het beste voor God werkt. Geen enkele lofprijzing gaat die van de engelen te boven, ”die Zijn woord doen, gehoorzamende de stem van Zijn Woord.”

			Ik vermoed dat deze psalm door David is geschreven ten tijde van de bevestiging van zijn koningsschap, toen hij de regering op zich nam. Zoals u weet is hij drie keer tot koning gezalfd. De eerste keer in het huis van zijn vader Isaï de Bethlehemiet, toen ”Samuël de oliehoorn nam, en hij hem zalfde in het midden van zijn broers.” De tweede keer was in Hebron, toen ”de mannen van Juda kwamen, en aldaar David zalfden tot een koning over het huis van Juda.” En de derde keer vond plaats zeven-en-half jaar later, toen alle oudsten van Israël tot de koning kwamen ”en de koning David maakte een verbond met hen te Hebron, voor het aangezicht des HEEREN; en zij zalfden David tot koning over Israël.” Met de ernstige verantwoordelijkheden van zijn regeringstaak in het vooruitzicht ging hij er eens voor zitten, om na te denken over zijn wijze van optreden als hij op de troon zou zitten. En dit was het besluit dat hij nam, en dat hij met Gods genade ten uitvoer bracht. Terecht is gezegd dat David in deze psalm vrolijk is en verstandig. Vrolijk was hij, want hij zegt: ”Ik zal van goedertierenheid en recht zingen.” En hij herhaalde dit voornemen nog eens door te zeggen: ”U zal ik psalmzingen, o HEERE!” Het zou ons allen sieren wanneer ook wij zo vrolijk waren. Voor de Heere kunnen we niet genoeg zingen. Hoe meer en hoe vrolijker we zingen, hoe beter, als het tenminste de liederen Sions betreft. Maar hij was vrolijk en verstandig, want zijn geestelijke vreugde ging gepaard met het zoeken van heiligheid. Daarom nam hij dit besluit: ”Ik zal verstandelijk handelen in de oprechte weg.” 

			Onze overdenking zal dan ook praktisch van aard zijn. Ze valt in drie delen uiteen. In de eerste plaats vinden we in de tekst een veelomvattend besluit: ”Ik zal verstandig handelen in de oprechte weg.” Daarna lijkt het wel of hij schrikt van zijn besluit, als hij ziet wat dat allemaal inhoudt en hoe weinig kracht hij in zichzelf heeft om het uit te voeren. Dat is ons tweede aandachtspunt, een ernstige uitroep: ”Wanneer zult Gij tot mij komen?” Niettemin blijft hij bij zijn eerste, heilige besluit. Dat leidt ons tot onze derde gedachte: een persoonlijke toepassing van zijn besluit. Hij past zijn besluit immers toe op zijn eigen gezinsleven: ”Ik zal in het midden van mijn huis wandelen, in oprechtheid mijns harten.” Helpe ons God de Heilige Geest, Die alleen ons heilig kan maken, in het overdenken van deze heilige besluiten.

			Ten eerste is dit een veelomvattend besluit is dit! ”Ik zal verstandig handelen in de oprechte weg.” Davids besluit was weloverwogen; hij besefte ten volle wat een behoedzaamheid en zorg het voor hemzelf meebracht. Tevens was hij zich bewust van de gevaren die de eruit voortvloeiende populariteit met zich mee zou brengen. Door de genade van God koos hij, net als later zijn zoon Salomo, voor het voornaamste: de wijsheid. Hij hield de vreze des Heeren voor de beste waarborg. Menige jongeman die op het punt zou staan de troon te bestijgen, zou zeggen: ”Ik zal me edel gedragen. Ik zal op en top koning zijn op de voorname post die ik straks zal bezetten. Ik zal laten zien hoe groots ik kan optreden, hoe oppermachtig mijn zwaard zal zijn, hoe edel ik mijn rol zal vervullen, kortom, hoe ik de kroon met recht zal dragen. Geen keizer of sultan zal waardiger zijn dan ik.” David had een verwaande toon kunnen aanslaan, maar in plaats daarvan koos hij voor bescheidenheid. Hij zei niet: ”Ik zal groots handelen”, maar ”Ik zal verstandig handelen.” Andere mannen zouden in een dergelijke positie wellicht zeggen: ”Ik zal er een geweldige tijd van maken. Als ik eenmaal op de troon van Israël zit, dan kan ik al mijn hartstochten uitleven. Ik zal alles doen wat mijn hartje begeert. Paarden en wagens in overvloed, mannen en vrouwen die mij toezingen. Ik zal alles in het werk stellen om mijn vlees te strelen. Het zal de tijd van mijn leven worden!” Maar bij David was dat anders. Zijn weloverwogen besluit beoogde geen pracht of praal, maar wijsheid. ”Ik zal verstandig handelen.” 

			Nu broeders, er zullen er hier zijn die een start maken in hun leven. Voordat u een gezin gaat vormen, dient u er eens voor te gaan zitten om de weg uit te stippelen die u hebt te gaan. Of misschien woont u nog bij uw ouders, maar overweegt u een eigen zaak te beginnen. Dan is het nu de tijd om uw plannen te inventariseren. Misschien ook maakt u een nieuwe start in uw leven, hoewel u in jaren en ervaring al veel verder bent dan de jongeman waarop ik u zojuist wees. Nu, hoe zult u handelen? Waarvoor zult u kiezen? U zult inderdaad gelukkig zijn, als Gods genade u zal doen zeggen: ”Ik verkies wijsheid, ware wijsheid. Dat ik zal leven naar Gods wil, in het kennen van Zijn getuigenissen en in gehoorzaamheid aan Zijn wet. Ik verlang te leven zoals de vleesgeworden Wijsheid tijdens Zijn omwandeling op aarde. Ik zal verstandig handelen in de oprechte weg.” 

			Ik zei dat dit besluit van David weloverwogen was. Ik wilde wel dat elk van de hier aanwezige jongemannen zijn voorbeeld zou nastreven! O! dat ieder van ons in zijn huidige omstandigheden, en met welke toekomst dan ook voor ogen, voor eens en voor altijd zou zeggen: ”Wat mij ook zal overkomen, dit is mijn besluit. Ik wens verstandig te handelen in de oprechte weg. Laat anderen roem of winst nastreven, luxe en comfort, laat ze uitroepen: ”Wie zal me het goede doen zien?”; laat ze zichzelf tot een afgod zijn, of jagen naar goud. Maar aangaande mij, mijn ziel heeft maar één doel, en jaagt slechts naar deze ene zaak. Maak mij verstandig, Heere, zodat ik verstandig zal handelen in de oprechte weg.”

			Aan dit weloverwogen besluit van David lag zonder twijfel een zekere noodzaak ten grondslag. Hij gevoelde dat hij zich wel verstandig moest gedragen. Hij zou koning worden, en een dwaze koning is niet zomaar een dwaas. Drie-, vierhonderd jaar geleden was er een spreekwoord dat iedere koning als dwaas werd geboren, en om deze smaad ten deel te vallen gedroegen ze zich dan ook als zodanig. Het gewone volk was behoorlijk mild in het beoordelen van degene door wie het werd geregeerd. Maar wat een ellende moet het land ondervinden welks koning zo’n dwaas is! U weet in welke moeilijkheden het Joodse volk geraakte door Rehabeam en anderen, die te dwaas waren om de scepter op de rechte wijze te voeren. Toen David de dynastie van Saul opvolgde, werd hij er steeds aan herinnerd dat diens opvolgers nog in leven waren en de troon zouden proberen te heroveren. Hij moest zodoende erg omzichtig te werk gaan om zich te beschermen tegen de troonpretendenten en hun partij. Hij wist dat zijn vijanden hem in al zijn gangen zouden volgen, om hem op iedere misstap te vangen. Hij had dan ook veel wijsheid nodig om het juiste spoor te blijven volgen. 

			”Maar”, zegt u, ”dit is een les voor mensen van een zekere rang en stand, niet voor ons die geen koning zullen worden.” Toegegeven. Niettemin hebben we wijsheid nodig in iedere rang en stand van de maatschappij, hoe hoog of hoe laag ook. Het eenvoudigste dienstmeisje heeft als christin wijsheid nodig om haar taak te vervullen en haar positie meerwaarde te geven. Degenen aan wie kinderen zijn toebetrouwd, hebben wel speciale wijsheid nodig, want een kind kan zowel door een werkster als door een voortreffelijke onderwijzer op het verkeerde spoor worden gezet. Ieder ongelukje dat een kind overkomt doordat u het verwaarloost, kan ernstige gevolgen hebben. Als u in de handel zit, dan hebt u zeker in deze tijd wijsheid nodig, nu de concurrentie zo moordend is en de verzoeking zo groot. En als vader hebt u wel de wijsheid van Salomo nodig om uw kinderen op te voeden in de vreze des Heeren. U moet de aard van uw zoon en het karakter van uw dochter kunnen beoordelen, zodat u ze niet te streng of te soepel behandelt. U moet met elk van uw kinderen weten om te gaan zoals de tuinman met iedere plant in de kas: de ene moet zonnig en droog staan, de andere moet juist veel water hebben, en als hij hen de verkeerde behandeling geeft gaan ze te gronde. 

			Velen hebben hun kinderen onoordeelkundig behandeld, wat hen later tot grote smart werd. Ouders, gezinshoofden, fabrieksdirecteuren, zakenlieden, maar ook u, werklieden en knechten, u allen hebt wijsheid nodig, anders lijdt u schipbreuk. Als het bootje van een visser door zijn eigen fout zinkt, en hij verdrinkt, dan is dat net zo erg alsof hij ten onder ging met het grootste schip dat ooit de wereldzeeën heeft bevaren. Het is alles voor hem. Zo is het ook met uw levensreis: uw hele leven staat op het spel. Als u het leven dat God u gaf schipbreuk doet lijden, hoe nederig uw positie ook is, dan is dat net zo’n groot verlies als wanneer u koning was geweest. U moet verstandig handelen, wat ook uw roeping in deze wereld is. 

			Bovendien, David kwam erachter dat hij heilig moest zijn om verstandig te kunnen handelen, want, zegt hij, ”ik zal verstandig handelen in de oprechte weg.” Let daar eens op. Hij voelde dat hij niet verstandig kon zijn als hij onbekend was met het ware ideaal van de absolute volmaaktheid: daarin lag wijsheid. Dwaasheid zou hem tot een schoonschijnende, maar wankele politiek kunnen brengen. Dat zou echter een onvolmaakte weg zijn. Houd dit altijd in gedachten. In het dagelijks leven is de verstandigste handelwijze recht door zee te gaan. Soms lijkt het wel eens alsof we maar beter van die koers kunnen afwijken - maar later komen we daar wel weer op terug, hoor. We nemen dan maar even een sluiproute, net als Christen in de Weide der Verzoeking, want de doorgaande weg is bezaaid met stenen. Het is beter om dat stuk weg maar even af te snijden. Althans, zo lijkt het. Het is echter nooit zo. Het verhaal over de Weide der Verzoeking is één en al klaagzang. Duizenden hebben die weg al uitgeprobeerd, maar steeds met hetzelfde resultaat. De verstandige zal de koninklijke weg blijven volgen, koste wat het kost. 

			We kennen voorbeelden van jongemannen, die onder geweldige druk van hun baas vonden dat ze hun integriteit maar even moesten vergeten, en zo hun positie konden handhaven. Maar vanaf dat moment hebben ze zich hun leven lang afgebeuld. Als ze de rug hadden rechtgehouden, nee, voor hun principes waren uitgekomen, dan zou dat een ommekeer hebben betekend in hun carrière, en het zou hen voor duizend zorgen hebben bewaard. Maar u hoeft beslist geen filosoof te zijn, en dikke boeken te raadplegen om er achter te komen hoe u in bepaalde omstandigheden moet handelen. De enige handelswijze in welke omstandigheid dan ook, is God te vrezen en Zijn geboden te onderhouden. Voortdurend ontvang ik brieven van mensen die advies vragen in bepaalde noodgevallen. Ik erger me daar dagelijks aan. Mensen schrijven over pijnlijke dilemma’s waarvoor ze zich zien geplaatst, en willen dat ik naar dat en dat adres ga, zonder dat ze hun eigen naam eronder zetten. Nu, ze hoeven mij niet om aflaten te schrijven, want ik heb die bevoegdheid niet. U kunt zich alle moeite besparen. Recht door zee! Dat is altijd de beste methode. 

			Al is het geweten van een mens rekbaar, de wet des Heeren is onwrikbaar. ”En dan alles verliezen zeker?” Ja; u zult meer verliezen door krom te handelen dan u ooit zult verliezen door recht te handelen. Als iemand alles wat hij bezat zou verliezen door recht door zee te gaan, dan zou dat nog beter zijn dan dat hij zijn ziel zou verliezen, door welbewust armoede te vermijden of rijkdom te vergaren, in plaats van Gods gunst te zoeken. ”Ik zal verstandig handelen”, zegt David. Maar hij wist dat de volmaakte weg, de weg van recht, Gods weg, de weg der wijsheid was. De beste staatslieden zouden u geen beter persoonlijk advies kunnen geven dan recht en gerechtigheid te doen aan uw naaste, en in eenvoudigheid des harten te wandelen met God. Houd u aan het eeuwige beginsel dat God heeft geopenbaard. Blijf bij het heilige beginsel dat de Heilige Geest zaait in ieder wedergeboren hart. Volg het voorbeeld na van uw Heere en Meester, Die u kocht met Zijn dierbaar bloed. Al zou het moeilijkheden opleveren, ja, al zou het uw leven kosten, want ”het is u beter tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende, in het eeuwige vuur geworpen te worden.” En, ”wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade aan zijn ziel?” De volmaakte weg is de verstandige weg, en de verstandige weg de volmaakte.

			

			David schijnt te hebben gevoeld dat zijn besluit veel inspanning en kracht van hem zou vergen. Hij neemt de zaak niet licht op. Hij heeft het van alle kanten bekeken voordat hij zo nadrukkelijk zei: ”IK ZAL”. ”Ik zal ... verstandig handelen in de oprechte weg.” Hoewel hij dat niet met zoveel woorden zegt, bedoelt hij hier vastberadenheid, maar zonder kracht in zichzelf. Het is mijn wil en wens verstandig te handelen; mijn betrouwen is op Hem, Wiens zaak ik tot de mijne maak. De volgende zin schijnt te zeggen: ”Ik heb meer genade nodig, en ik moet het ook krijgen; ik heb meer hulp nodig dan ik ooit in mijzelf kan vinden; ik moet alle genademiddelen gebruiken. Ik moet God inroepen tot mijn Helper in deze zaak. Wat het ook moge kosten, ik zal verstandig handelen in de oprechte weg.” Hij begreep dat karakter hier van buitengewoon belang was, dat het als edelmetaal moest zijn, dat al wat een mens doet van cruciaal belang is. Het schokt me, dat moet me wel van het hart, schokt me als ik sommige mensen over de leerstukken van de genade hoor spreken, die mij zo na aan het hart liggen. Ze belijden deze waarheden zonder er een godvruchtige levenswandel aan te paren. Hun leven is niet in overeenstemming met wat ze belijden. Ik heb professoren gekend die in het houden van theologische discussies op zijn best waren als ze half dronken waren. Ze schijnen het gezondste geloof te hebben wanneer ze amper op hun benen kunnen staan. Ze vertellen dan dat goede werken geen waarde hebben, en ze roemen in vrije gunst alleen. Beste vrienden, de Heere behoede u ervoor om een Praatgraag te worden, die kon uitweiden over vrije genade, maar er nooit de kracht van voelde. Als Gods genade u niet bewaart voor dronkenschap, voor smerige taal, voor leugenachtigheid in de handel en voor vieze grappen, of voor het neerkijken op medechristenen, dan denk ik dat die genade iets heel anders is dan wat ik in dit kostbare boek lees; òf mijn oordeel is verkeerd òf u maakt onwettige aanspraken. Waar genade valt, daar valt zij vrij, als de soevereine, onderscheidende gave uit de hemel, maar ze doet mensen veranderen, en wel in heiligheid van karakter. Wanneer iemand dan ook tegen mij zegt: ”Karakter interesseert me niet”, dan heeft het voor mij weinig zin om verder te praten. 

			Ik denk dat Rowland Hill gelijk had toen hij zei dat hij niets gaf voor iemands godsdienst wanneer zijn kat en zijn hond, ja iedereen in huis, er niet beter van werden. U mag zich wel afvragen of u iets van de genade van God in uw ziel kent, wanneer u geen betere werkgever bent geworden, of een betere werknemer; als u geen gewetensvoller zakenman bent geworden, of een eerlijker arbeider. Kortom, als het u op z’n minst moreel geen beter mens maakt, maar liever, wanneer het u niet heiliger maakt. David zei niet: ”Goed, ik ben gewassen, Hij heeft mij witter dan sneeuw gemaakt, en hij heeft een nieuw hart en een nieuwe geest in mij gegeven; dat is genoeg. Wat mijn uiterlijk handelen betreft, wat heeft dat te betekenen? We worden immers niet uit de werken zalig, het is alles genade.” Maar dat is niet de taal van David of van welk wettig kind van God ook. Nee, die zegt: ”Ik zal verstandig handelen in de oprechte weg.” 

			Ik heb wel eens horen zeggen dat waar veel over goede werken wordt gesproken, ze niet te vinden zijn. Maar ik hoop dat onder hen die veel over genade spreken, er altijd goede werken worden gevonden, want waar goede werken het geloof niet volgen, is sprake van een dood geloof. God geve u, beste vrienden, om deze uitspraak te houden voor het besluit dat ieder kind van God neemt: ”Ik zal verstandig handelen in de oprechte weg.”

			Ten tweede wordt nu de tekst onderbroken. Er vindt een interruptie plaats. Het lijkt wel alsof er een andersoortig metaal wordt ingelegd. Het is een ernstige uitroep ”Wanneer zult Gij tot mij komen?” 

			Veel geïnspireerde schrijvers onderbreken hun betoog met een gebed. Gebed is voor een predikant wat de haver is voor een paard. Hij wordt erdoor gesterkt en opgevrolijkt. Zoals de maaier even stopt om zijn zeis te wetten: hij verliest daarbij geen tijd, maar kan zijn werk vervolgens nog beter doen. Zo bespoedigt u eerder uw werk dan dat u het ophoudt, wanneer u temidden van uw werkzaamheden een moment van gebed inlast. En zo staat hier: ”Wanneer zult Gij tot mij komen?” Hij bedoelt: ”Heere, ik wil verstandig zijn; wilt U mij onderwijzen, want ik wil verstandig handelen in de oprechte weg. Heere, wilt u mij heiligen; ik weet niet hoe te handelen, tenzij u mij de weg wijst. Open mijn lippen, zo zal ik Uw lof vertellen. Richt mijn voetstappen op het spoor van uw geboden. Wendt mijn ogen af van de zonde. Bewaar mijn hand van te zondigen. Wanneer zult Gij tot mij komen? Ik heb uw genadige leiding nodig om in uw wegen te wandelen. Leer mij, Heere.” Wat hij ook bedoelde was: ”Heere, kom tot mijn hulp; Heilige Geest, als ik die heiligheid nog niet bezit die ik nodig heb, wilt U mij dan daartoe brengen? Als er een zonde is die ik nog niet heb overwonnen, kom dan, o Geest van overwinning, en doe het kwade teniet! Wanneer zult Gij tot mij komen? Ik ben zwak, maar met uw machtige hulp ben ik sterk en vermag alle dingen. Wanneer zult Gij tot mij komen?” Het is een hartekreet om Goddelijk onderwijs, Goddelijke leiding, Goddelijke hulp; en naar ik geloof, niet minder een verlangen naar Goddelijke gemeenschap. Weet u, geliefden, wij wandelen nooit recht als wij niet met God wandelen. Als ik zeg dat heiligheid wijsheid is, dan is gemeenschap met God de moeder der heiligheid. Wij moeten God zien, willen wij Gods beeld vertonen. Als wij van dag tot dag gerust kunnen voortleven zonder een woord uit Gods mond, als we aan het werk kunnen zonder gebed, en weer thuiskomen en naar bed gaan zonder het aangezicht van de Vader in de hemel te zoeken, dan is verstandig handelen onmogelijk. Verwaarlozing van het gebed is een fatale fout in ieders leven. Gemeenschap met God is zo essentieel, en het veronachtzamen ervan zo’n dwaasheid, dat het belachelijk is wanneer een gemakzuchtig mens zegt dat hij verstandig wil handelen in de oprechte weg. 

			Godsvrucht is de ziel van het leven. Leef dicht bij God - dat is het geheim. Als we met Hem wandelen, dan wandelen we in het licht, maar als we van Hem weggaan, wandelen we in de duisternis. Dat kan gewoon niet anders, en wie in de duisternis wandelt zal struikelen. Misschien weet hij niet waarover, maar struikelen zal hij. Alleen wie in het licht wandelt, zal z’n weg kunnen vervolgen en beamen wat geschreven staat: ”Maar wanneer wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” En zo, wanneer het licht tot ons komt, zijn wij in staat om verstandig te handelen in de oprechte weg. 

			”Ik zal verstandig handelen in de oprechte weg. Wanneer zult Gij tot mij komen?” Deze uitspraak komt bij mij over als een uitdrukking van heilig ontzag, alsof hij zegt: ”Ik moet mij verstandig gedragen, want U komt tot mij. Ik ben rentmeester, U mijn Heer, Die tot mij komt en zegt: ”Geef rekenschap van uw rentmeesterschap.” Ik ben een dienstknecht. Ik moet oppassen wat ik doe en hoe ik mij van mijn taak kwijt, want mijn Heer ziet mij, en Hij zal weldra tegen mij zeggen: ”Wat hebt u met uw talent gedaan? Hebt u het goed besteed?” Wanneer zult Gij tot mij komen? Ik voel een siddering door mij heengaan, het brengt mij de tranen in de ogen wanneer ik eraan denk dat ik voor mijn Heer zal staan om rekenschap te geven. Het zal niet meevallen om rekenschap af te leggen van een rentmeesterschap als het mijne. 

			Ik ben vaak jaloers op George Fox, de Quaker, die bij zijn sterven deze opmerkelijke woorden sprak: ”Ik ben rein, ik ben rein, ik ben rein!” Zonder twijfel bedoelde hij dat hij rein was van het bloed van alle mensen. Het is groot als een predikant dat kan zeggen. Daar hebben we al de genade van God voor nodig. Nu, ik vraag u vaders, als u plotseling zou worden opgeroepen om rekenschap af te leggen, zou u dan tegen de Heere kunnen zeggen dat u rein bent van al uw kinderen? Moeders, kunt u zeggen dat u rein bent van uw jongens of meisjes, wat betreft uw opvoeding en uw inspanningen? Werkgevers, bent u rein van het bloed van hen die bij u in dienst zijn? Jonge mensen, bent u rein van het bloed van uw collega’s, of van degenen bij wie u woont? Als de Heere tegen u zou zeggen: ”Kom, ik heb u een talent toebetrouwd - wat hebt u ermee gedaan?”, zouden dan niet een aantal van u de zweetdoek moeten gaan zoeken waarin u het hebt opgeborgen totdat het verroest is? 

			”Wanneer zult Gij tot mij komen?” - het lijkt mij een bezorgde vraag. Heere, het kan zijn dat u totaal onverwacht komt, want u hebt gezegd dat in de ure dat ik het niet meen, de Zoon des mensen zal komen. Ben ik gereed? Ben ik in staat om op bevredigende wijze rekenschap te geven van wat ik als uw dienstknecht heb gedaan, in mijn handel en mijn wandel, in mijn spreken en mijn zwijgen? Kom, laat ik deze gedachte eerst mijzelf, en dan u voorleggen. ”Ik zal verstandig handelen in de oprechte weg.” Ja, dat zal wel moeten, want uw oog is op mij gevestigd, o God, en uw dag komt waarop ik gewogen zal worden, en wanneer ik te licht zal bevonden worden, dan zal mijn lot vreselijk zijn. Want andere ogen dan de mijne zullen mijn hart doorzoeken, en een andere maat dan waarmee ik meet zal de uitslag geven, en mijn eeuwige staat beslissen. God geve u Zijn genade om uw leven in te richten naar Zijn wil. U kunt dat niet zonder de kracht van de Heilige Geest. O! dat u de Heere met vreugde mag begroeten wanneer Hij zal komen. 

			En dan nu ons derde punt. Na een intermezzo vol toewijding, komt hij des te ernstiger terug op zijn besluit. Op uiterst praktische wijze richt hij zich op zijn doel - ”Ik zal in het midden van mijn huis wandelen, in oprechtheid mijns harten.” 

			Met het oog op zijn huis en zijn gezin, waarvoor hij een diepe verantwoordelijkheid en grote zorg gevoelde, onderwerpt hij zijn hart aan een nauwgezet onderzoek. ”Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens.” Een zeer verstandige zaak. Elisa maakte de waterwel gezond, toen het water onbruikbaar was geworden. Het heeft geen nut om de waterloop te zuiveren als de bron is vervuild. Het is zaak die bron te reinigen. Het hart moet gezuiverd worden. Als het hart zuiver is, dan zal alles zuiver zijn. Als we ergens tonen wat er in ons hart leeft, dan is dat wel thuis. Daar ligt ons het hart op de tong. Het is buitenshuis niet zo veilig om dat teveel te doen. Er zijn er die altijd maar alles zeggen wat hen op de tong ligt. Ze kunnen het niet helpen. Ze hebben nog niet geleerd om op hun hoede te zijn, maar dat hebben ze dan ook wel eens moeten bezuren. Het lijdt geen twijfel of mensen die wat meer gesloten zijn, hebben het vaak gemakkelijker dan zij die zo spontaan zijn. Maar thuis moet iedereen openhartig zijn. Als we dus oprecht moeten zijn in ons gezin, dan is het noodzakelijk dat ons hart zuiver is. Wanneer een man zegt: ”Ik wil een goede echtgenoot, een goede vader zijn”, of als een vrouw zegt: ”Ik wil een goede echtgenote, een goede moeder zijn”, dan heeft dat slechts betekenis wanneer men beseft dat het hart veranderd moet zijn. Als het hart zuiver is, dan volgt de rest vanzelf. Als wij oprecht willen zijn in ons gezin, dan zullen we ons in het hart laten kijken. 

			”Ik zal in het midden van mijn huis wandelen, in oprechtheid des harten.” Het hart moet oprecht zijn, dan kunnen wij dat in ons handelen tonen. Ik zou het ellendig vinden als iemand zich niet in het hart zou kunnen laten kijken door zijn eigen huisgenoten, binnen de heilige ommuring van zijn gezin. Ik heb er begrip voor wanneer iemand zich buitenshuis wat inhoudt, want hij is er zich wellicht van bewust dat hij zich eerder onder rivalen dan onder vrienden bevindt. Maar thuis past het hem niet om zich op deze wijze in bedwang te houden. U kent vast wel iemand wiens gastvrijheid u op de een of andere manier afstoot. U bent er zeker welkom, maar de manier van groeten doet het tegenovergestelde vrezen. U kunt een slap handje krijgen, en hij luistert onverschillig naar wat u te zeggen hebt. Hoe vriendelijk hij ook is, toch wil het gesprek maar niet vlotten. En kijk eens hoe hij tegenover zijn vrouw is. Geen liefde. Hij is zeker bang haar te verwennen. Ik weet nog goed hoe ik eens bij zo iemand thuis zat te praten. Er werd zacht op de deur geklopt, en meneer zei: Kom binnen. Wie anders dan zijn vrouw kwam vervolgens de kamer in. Wat een toonbeeld van gehoorzaamheid! Kloppen op de deur van je man! Ik kwam er dan ook al gauw achter dat zij het belangrijkste dienstmeisje in huis was. Zoveel was ze hem waard, en zij had geleerd zich daarin te schikken. De man was harteloos. We spraken over een zoon die gestorven was. Dat scheen hem wel te spijten, want het was zo’n goede kracht voor de zaak. Dat leek het belangrijkste wat hij ervan kon zeggen. Harteloos! Harteloos! 

			Nog erger is het een harteloze vrouw te treffen. Die zijn er ook, en wanneer het dan ook nog christenen betreft... Nu ja, ik heb vaak vragen bij Gods keuze voor wie van ons dan ook, maar dat is zeer zeker het geval wanneer het zulke mensen betreft. Ze lijken niet uit het christelijke hout te zijn gesneden. Gevoelloze, materialistische mensen. Ze beschouwen de mensen als machines en gaan er zo ook mee om. Harteloos! Op deze wijze wenste David in ieder geval niet door de wereld te gaan. Elk huis is een beter huis wanneer er een hart is, en een man vertoont meer het beeld Gods, wanneer hij een hart in zijn borstkas draagt. Dat voelen zijn kinderen aan bij zijn thuiskomst, en daarin verheugen zij zich als zij bij hem op schoot klimmen en hem kussen; wanneer hij zijn gezinsleden begroet, die zijn eigen vlees en bloed zijn, dan blijkt hoe groot zijn hart is, want daarin is plaats voor allemaal. O, geef mij een hart! Dat is wat David bedoelde toen hij zei dat hij verstandig zou handelen. Maar in zijn eigen huis zou hij wandelen in oprechtheid zijns harten. Hij zou oprecht zijn in alles wat hij deed en zei. 

			Twee dingen hebben we nu opgemerkt, namelijk dat het hart zuiver moet zijn, en dat het hart getoond moet worden. Het volgende is, dat ons gedrag in huis consequent moet zijn. ”Ik zal in het midden van mijn huis wandelen in oprechtheid mijns harten.” De christen moet thuis in alle opzichten gewetensvol handelen. We hebben misschien verschillende kamers, maar in elke ruimte dienen we in oprechtheid des harten, voor Gods aangezicht te wandelen. Beste vrienden, er zijn genoeg professoren die daarin niet slagen. Het is mijn taak niet om bij u thuis rond te snuffelen - ik zou het ook niet willen. Het zou een kwalijke zaak zijn als het tot de taak van een predikant behoorde om bij de mensen door het sleutelgat te gluren, om te kijken hoe ze zich gedragen. Niettemin hebben we reden om te vrezen dat sommige mensen, die voor heiligen doorgaan, zich thuis duivels gedragen. Iemand is wat hij thuis is; zo was het vroeger, zo is het nu. Het is een eenvoudige, maar doorslaggevende karaktertest. Indien een man zijn gezin niet gelukkig maakt, en als hij in huiselijke kring niet het toonbeeld van heiligheid is, dan kan hij zich nog zo vroom voordoen, maar zijn godsdienst stelt niets voor. Hoe eerder hij dat imago kwijtraakt, hoe beter voor hemzelf, want dan gaat hij misschien zien wie en wat hij dan wel is, en de Heere zoeken in geest en waarheid. 

			Juist in de thuissituatie is het ontbreken van ware godsdienst zo schadelijk. Als u als een huichelaar de wereld intrekt, dan zal men daar spoedig achterkomen, en uw voorbeeld zal niet veel indruk maken. Ze zullen u behandelen naar wat u bent, en daarmee is de kous af. Maar zo is het niet met Jantje, die zijn vader van dichtbij meemaakt. Hij kan nog niet kritisch oordelen, maar hij kan al wel prachtig nadoen. En wat moeder betreft, Marietje zal echt niet zeggen: mama is inconsequent. Nee, dat weet ze niet, maar ze neemt aan dat moeder goed handelt, en haar karakter gaat dezelfde trekken vertonen als dat van moeder. En als God het niet verhoedt, wordt zo haar hele leven beschadigd. Voor onze kleine kinderen zijn wij thuis min of meer nog kleine ”goden”; ze leven naar onze wetten en gedragen zich naar wat wij hen voorhouden. Rondom de haard, daar moet heiligheid zijn, want daar is zij het mooist, het nuttigst en heeft ze het meeste resultaat. Het is een zegen voor sommigen van ons, dat we in onverdeelde dankbaarheid jegens God terug kunnen kijken op de voorbeelden van vader of moeder. Maar er zijn ook anderen onder u, die al terugziende moeten zeggen: ”Ik dank God dat ik aan de verkeerde invloed ontkomen ben, waaraan ik als kind onderhevig was.” Zorg dat uw kinderen dat nooit hoeven te zeggen, beste vrienden, maar bidt om de genade dat u ”in het midden uws huizes mag wandelen in oprechtheid uws harten.” Want wanneer u thuis niet leeft zoals het behoort, vrienden, dan is dat boven alle gewone fouten en gebreken een van de meest afkeurenswaardige en beschamende smetten waarmee we ons kunnen bezoedelen. In de wereld kunnen we nog onder een bepaalde druk leven, maar thuis zijn we vrij, daar zijn we heer en meester. Als u daar niet wandelt voor God, dan bent u veroordeeld op grond van uw verdorven natuur en gewoontes. Buitenshuis wordt er op ons gelet, zodat we ons binnen de perken houden. We lijken anders dan we zijn, meer op wat we volgens anderen behoren te zijn. Zelfs in de kerk beheersen we ons; we worden gedwongen enige eerbied op te brengen voor deze plaats en de gemeente die samenkomt. Maar thuis kunnen we ongehinderd onze gang gaan; we kunnen hardop denken, we kunnen er alles uitgooien, doen waar we zin in hebben, en toegeven aan onze natuurlijke neigingen. Daarom kunnen we zeggen: een man is wat hij thuis is. U hoeft mij niet te vertellen hoe u zondagmorgen voor de dag komt; kijk liever hoe het er zaterdagavond bij u voor staat. Ik vraag u ook niet hoe u zich op dit moment voelt. Nee, hoe is het om half tien, en morgenochtend, hoe bent u dan tegenover uw werknemers, uw werkgever, uw kinderen, uw buren? Als God in Zijn oneindige genade en door de kracht van Zijn Heilige Geest u daar en dan doet wandelen in oprechtheid des harten, dan bent u een sieraad voor de Kerk, en zult u zegen voor uw ziel ontvangen. 

			Nu, de zaken die ik heb besproken lijken misschien wel erg alledaags, maar ze zijn uitermate belangrijk. Ik houd ervan de christelijke leer uiteen te zetten; graag stel ik de beloften voor. Ik vind dat prachtig werk, maar we moeten de grondregels kennen. Een onheilige kerk zal nooit groeien, en als dat wel zo is, dan zou dat geen zegen zijn, maar een vloek. Ik geloof dat door de kracht van de Heilige Geest, naast de woordbediening, het heilig leven van het christelijke gezin de grootste kracht ter wereld is. Laten wij in deze donkere wereld heilige gezinnen planten, want dat is een middel waarmee de wereld voor Christus wordt gewonnen. 

			

			Maar, misschien zitten er wel mensen onder mijn gehoor die part noch deel hebben aan de ware godsdienst. Misschien staan ze wel aan het hoofd van een gezin, maar hebben ze nog nooit nagedacht over ”verstandig handelen in de oprechte weg”. Sta mij toe u te wijzen op de noodzaak daarvan. Ik heb mensen gekend die zelf erg goddeloos waren, maar het verschrikkelijk vonden dat hun kinderen voor galg en rad opgroeiden. Aan de andere kant heb ik ook mensen ontmoet die op latere leeftijd tot bekering waren gekomen, die zichzelf maar niet konden vergeven hun kinderen in zonde te hebben laten opgroeien. Heel goed herinner ik me een vrouw die onder mijn bediening het goede had ontvangen, en de Zaligmaker had gevonden. Ze verdiende de kost als wasvrouw. Toen ik haar thuis opzocht veegde ze snel haar handen af om mij te begroeten. Met tranen in de ogen vertelde ze mij van haar bekering, en handenwringend zei ze: ”Toen mijn man stierf bleef ik achter met zes kleine kinderen. Als eenzame weduwe heb ik hard voor hen gewerkt; ik kreeg van niemand hulp en heb hen alleen grootgebracht. Mij zoon is nu dit, en mijn dochter dat, maar”, zei ze, ”ze zijn allemaal onbekeerd, allemaal. En toen ik zelf tot bekering kwam, ontdekte ik dat ik hen niet meer kon beïnvloeden. Nooit heb ik hen meegenomen naar de kerk. Toen ik onlangs mijn oudste zoon bezocht en hem vroeg met mij mee te gaan, zei hij: ”Nee, nee; toen we klein waren hebt u ons nooit meegenomen, en u moet niet verwachten dat we nu wel meegaan.” Deze last drukte haar terneer, nu ze eenmaal was bevrijd van haar vroegere verplichting om zorg te dragen voor hun dagelijks onderhoud. 

			Vaders en moeders, als u niet vroeg tot bekering komt, dan zult u er spijt van krijgen, als God u al redt, dat uw kinderen onbekeerd zijn opgegroeid totdat u er geen invloed meer op had. Jonge mensen, jullie die aan het begin van het leven staan, ik zeg het je met nadruk: misschien heeft God jullie hierheen gestuurd, zodat ik deze raadgevingen en waarschuwingen aan jullie adres kan richten. Sta er eens bij stil, overweeg het eens. Geve God jullie de genade en het verstand om in te zien dat er wijsheid nodig is om je levensschip te besturen, en dat die wijsheid alleen van boven komt. Buig nu nog je knieën, en zeg: ”Heere, geef mij genade; geef mij een nieuw hart; geef mij Christus tot mijn Zaligmaker, en help mij verstandig te handelen in de oprechte weg, totdat U mij in de hemel uw heerlijkheid doet aanschouwen.” God vervulle deze smeekbede aan jullie, om Jezus’ wil. 

			Amen.

		

	
		
			Het gezin en de jonge godsvrucht

			”Het is goed voor een man, dat hij het juk in zijn jeugd draagt” (Klaagliederen 3: 27)

			Het is niet plezierig om een juk te dragen, maar het is wel goed. Niet alles wat plezierig is, is goed. Evenmin is alles wat goed is, plezierig. Soms is iets even goed als onplezierig. Het is kinderachtig om altijd op snoepjes uit te zijn. Maar zij die door oefening hun onderscheidingsvermogen geoefend hebben, moeten de voorkeur geven aan wat heilzaam is, boven aan wat aangenaam is. Deze gedachte moet ons er toe brengen dat we het onsmakelijke aanvaarden, als we weten dat het goed voor ons is. Een klein kind aanvaart dit niet snel. Het kan namelijk niet zelfstandig denken en oordelen. Maar de man Gods hoort het erg makkelijk te vinden om elk gemopper en geklaag tot bedaren te brengen, zodra hij inziet dat iets onplezierig, maar wel goed is.

			Het is echter zo, lieve vrienden, dat wij zelf niet zulke goede rechters zijn om te bepalen wat goed voor ons is, evenmin als onze kinderen dat zijn. Omdat we verwachten dat onze kleintjes de keuze van hun voedsel aan ons overlaten, zou het dan ook niet wijs zijn alles in handen van onze hemelse Vader over te geven? We kunnen wel beoordelen wat plezierig voor ons is, maar we kunnen niet onderscheiden wat goed voor ons is. Hij kan het echter beoordelen. Daarom is het altijd goed voor ons om al onze zaken in Zijn handen te leggen en te zeggen: ”Niet mijn wil, maar de Uwe geschiede!” 

			Omdat we er op basis van het gezag van de Schrift vast van overtuigd zijn dat wat de HEERE Zijn volk geeft, mee zal werken ten goede, behoren we volkomen overgegeven te zijn aan de wil van de HEERE. Nee, wat nog meer is, wij behoren dankbaar te zijn voor alles wat Hij met ons doet, zelfs wanneer dat onze zondige natuur tegenstaat. We kunnen er zeker van zijn dat Zijn wil de beste is. Ook kunnen we er zeker van zijn dat als we het eind vanaf het begin zouden zien, we precies hetzelfde zouden kiezen, als we tenminste net zo wijs en goed zouden zijn als onze hemelse Vader. Onze schouders buigen zich met blijdschap onder de last waarvan Jezus verklaart dat die nuttig voor ons is. Deze verzekering uit Zijn mond maakt het makkelijk Zijn juk te dragen.

			Onze tekst deelt ons iets mee over iets dat goed is, alhoewel het niet erg aangenaam is: ”Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt.” De illustratie is afkomstig van het vee. De ossen moeten het juk dragen. Zij gaan twee aan twee en het juk wordt op hun nek gelegd. Dat juk drukt enigszins op hen. De os die niet onder het juk wordt gebracht als hij jong is, zal nooit een goede ploeg-os worden. Hij zal dwars zijn in het werk dat hij moet doen. Het zal moeilijk zijn de os voort de drijven en de boer zal maar weinig kunnen ploegen. Het is goed voor de os om onderworpen te worden terwijl hij jong is. Deze regel geldt voor alle dieren. Het paard moet onderworpen worden terwijl het een veulen is. Als een paard tijdens een bepaalde periode van zijn leven niet onder de hand van een trainer is, zal het nooit een echt bruikbaar paard worden. Als u een hond wilt africhten moet u dat doen als hij nog jong is en hem leren wat hij doen moet. Dat is de beeldspraak. Zo is het dus ook met mensen. Het is goed voor ons dat we het juk dragen terwijl we jong zijn.

			Als u de tekst beschouwt als een waarheid uit het alledaagse leven, is het nog steeds de moeite van het overwegen waard. Zelfs zonder de genade van God en zonder godsdienst is het een grote zegen voor een man om het juk in zijn jeugd te dragen! Dat wil allereerst zeggen dat het goed voor ons is gehoorzaamheid te leren terwijl we jong zijn. De helft van het vormen van een mens wordt bepaald door het rekening moeten houden met regels en het leren zich te beheersen. Als jonge mensen ouder worden zullen ze een wet voor zichzelf moeten zijn. Er zal dan waarschijnlijk geen vader zijn die hen op liefdevolle wijze waarschuwt en geen moeder die hen rustig leiding geeft. Jonge mensen zullen zichzelf regeren als ze ouder zijn. Niemand is in staat dat te doen tenzij hij geleerd heeft om gehoorzaam te zijn.

			Het spreekwoord luidt: ”Jongens blijven jongens.” Maar ik denk daar anders over. Ze zullen mannen worden als we ze de tijd geven. Als ze niet geleerd hebben zichzelf te beheersen en gehoorzaam te zijn terwijl ze jongens zijn, zullen ze waarschijnlijk geen goede mannen worden. Hij die niet gehoorzamen kan, is niet in staat om te regeren. Hij die niet geleerd heeft om zich te onderwerpen, zal een tiran worden zodra hij macht krijgt. Het is goed dat elk kind in toom gehouden wordt om van zijn dwaze eigenwilligheid afgeholpen te worden. Het is goed dat hij ervaart dat hij superieuren, meesters en regeerders heeft. Dan, als hij op zijn beurt een leider en meester zal zijn, zal hij zich beter kunnen inleven in hen, die onder hem staan. Wees er echter zeker van dat, als hij niet geoefend wordt tot gehoorzaamheid, hij nooit een goede soldaat zal worden in de strijd van het leven.

			Het is ook goed voor jonge mensen om het juk in hun jeugd te dragen in die zin dat ze hun jonge jaren geven aan het verwerven van kennis. Als we niet leren terwijl we jong zijn, wanneer zullen we dan wel leren? Sommigen die laat in hun leven gaan studeren, hebben veel bereikt. Maar het is wel met veel moeite gepaard gegaan. Als u de ”machinerie” van uw gedachten niet op jonge leeftijd gebruikt, wordt hij roestig. Als hij echter vanaf het begin gebruikt wordt en voordurend in bedrijf blijft, goed geolied, zal hij het hele leven lang makkelijk gebruikt kunnen worden. 

			Onze jeugd is de beste tijd om kennis te verwerven. Elke jongen die een leerjongen is, moet het beste uit zijn leertijd proberen te halen. Hij zal er nooit veel van bakken als hij dat niet doet. Iedere man die aan het begin van zijn leven staat, moet terwijl hij jong is alles doen wat in zijn macht ligt om zich ten volle te ontwikkelen. Als hij dit niet doet zal hij vroeg of laat beseffen dat dit onverstandig was. Als een man aan zijn levensreis begint en zijn anker thuis heeft gelaten, of zijn lading vergeten is, dan zal hij zijn verzuim bemerken als hij op zee is. Als de storm door het tuig zal gaan razen dan zal hij wensen dat hij geluisterd had naar de verstandige raadgevingen. Hij zal wensen dat hij zich beter voorbereid had op zijn gevaarlijke levensreis. 

			Het is daarnaast goed voor jonge mensen om tegen moeite en tegenslag aan te lopen als ze aan het begin van hun leven staan. In dit geval gaat het om de letterlijke betekenis van de tekst. De zilveren lepel in de mond, waarmee sommige mensen geboren worden, is zeer geschikt om hen te doen stikken. Er zijn honderden mensen die nooit in staat zijn geweest een standje te geven, vanwege die verschrikkelijke zilveren lepel. Als iemand met een flink startkapitaal begonnen is, wil dat niet zeggen dat hij op de lange duur dan ook het meeste kapitaal zal hebben. Ik geloof dat u uiteindelijk zult ontdekken dat de rijken die dat door hun eigen inzet geworden zijn, naar Londen zijn gekomen met een gulden in hun jaszak. Het is mij opgevallen dat die ene gulden voor hen het begin betekende van een fortuin. Jonge mensen die met duizenden guldens beginnen, eindigen vaak met niets.

			Het is goed voor een man als hij door een stevige strijd heen moet als het leven begint, zodat hij niet in slaap gesust wordt en merkt dat alles reeds naar zijn zin gemaakt is. Dan zal hij nooit zijn spieren ontwikkelen. Hij zal nooit een man worden, als er geen zwaar werk voor hem te doen is. Lange uren, veel denkwerk, een vermoeid lichaam en al die zaken waar jonge mensen tegenwoordig zo snel over klagen, helpen hen - natuurlijk wel binnen gepaalde grenzen - om tot mannen gevormd te worden. Bovendien werken ze niet half zo hard als hun vaders en niet voor een tiende zoals hun grootvaders. Ik hoop dat de makkelijker tijden die nu gelukkig binnen ons bereik liggen, niet zullen uitlopen op een zachtere en minder mannelijke natuur onder onze jonge mannen. Het is goed voor een man dat hij het juk van werk, moeite en tegenslag in zijn jeugd draagt. Als we het juk van elke vermoeide schouder afhaalden, zou dit onverstandig zijn. Het gebeurt vaak dat een man die vooruit gekomen is in zijn leven God dankbaar is dat hij zijn jonge jaren enige armoede te verdragen had. Dat hij hard moest werken en zwoegen. Hij zou nooit geworden zijn wat hij is, als hij niet de versterkende en opvoedende invloed van tegenslag ondergaan had. 

			Het is echter niet mijn werk om eindeloos op deze zaken voort te borduren. Ik ben niet iemand die morele boodschappen doorgeeft, maar een dienaar van het evangelie. Ik heb een plicht vervuld als ik de eerste betekenis van de tekst heb doorgegeven. Nu zal ik de tekst voor een nobeler doel gebruiken.

			

			In de eerste plaats is het goed om een christen te zijn terwijl u jong bent. Het is goed voor een man om het juk van Christus te dragen in zijn jeugd. 

			Ik zal u niet vragen het mij te vergeven als ik hier spreek als iemand die het geprobeerd heeft, en die bewezen heeft dat het zo is. Ik kan dit beslist zonder zelfzucht zeggen, want ik spreek niet over mijn eigen eer, maar over die van God. Ik zal spreken over wat God in mij gedaan heeft. Op vijftienjarige leeftijd heb ik de Heere mogen leren kennen en mogen belijden. Daarom kan ik spreken als iemand die het juk in zijn jeugd heeft gedragen. Jonge mensen, als ik jullie nooit meer zou kunnen toespreken, wil ik dat jullie weten dat het goed voor me is geweest. Zo goed dat ik het jullie niet kan vertellen, maar wel dat ik met heel mijn hart wens dat jullie allemaal het juk van mijn Meester in je jeugd zal dragen. Ik zou jullie niet een grotere zegen toe kunnen wensen.

			Allereerst wordt de man wiens hart op jonge leeftijd overwonnen wordt door Gods genade, vroeg gelukkig gemaakt. Dat is het heerlijke gebed uit de psalm: ”Verzadig ons in de morgenstond met Uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen, en verblijd zijn in al onze dagen!” Heel weinig mensen zouden, als ze het beseften, geluk uit willen stellen. Jonge harten vragen er normaal gesproken om nu gelukkig gemaakt te worden. Als zonden vergeven worden betekent dat bevrijd te worden van datgene, wat de voornaamste oorzaak van het verdriet is. Het ontvangen van de gerechtigheid van Jezus Christus door het geloof is het onmiddellijk bekleed worden met vrede. Verzoend te worden met God is het hebben van een fontein van vreugde in uw ziel op dit moment. Wie zou dat uit willen stellen?

			Jonge christenen kunnen sterven, maar de gevolgen daarvan zijn niet zo erg. Ze zijn immers vroeg in Christus en ze zullen ook vroeg in de hemel zijn. Wie zou er niet zo snel mogelijk veilig willen zijn? Wie zou wensen rond te blijven hangen in een land vol gevaren, waar een ondeelbaar ogenblik u in de hel kan doen belanden? Vroeg van de toekomende toorn bevrijd te worden, vroeg een gevoel van zekerheid te ontvangen in Jezus Christus - er zullen niet veel woorden voor nodig zijn om duidelijk te maken dat dit goed is!

			

			Laten we niet vergeten dat naast het feit dat jonge godsvrucht vroeg vreugde brengt, het voor duizend strikken bewaart. Er zijn herinneringen in de gedachten van iemand die lang in zonden geleeft heeft, waarvan hij wenst dat hij ze zou kunnen vergeten! Gods genade spoelt uw mond na het eten van de verboden vrucht. Niettemin kan de nasmaak ervan aanwezig blijven. Liederen die u eens gehoord hebt, die godlasterend en schunnig zijn, kunnen u midden in uw gebed aanvallen. Er zijn woorden waarvoor u uw geheugen zou willen verliezen als u ze zou kunnen vergeten. Deze woorden zullen uw beste momenten met de Heere willen verstoren. 

			Het is een grote genade wanneer iemand van zeventig of tachtig jaren oud nog gered wordt en in de Heere Jezus Christus gelooft. Het is heerlijk om te elfder ure gered te worden. Maar wat een dubbel voorrecht is het in de wijngaard aan het werk gezet te worden, terwijl de dauw nog op de bladeren ligt. Zo wordt je bewaard van de ijdelheid en de slechtheid van het marktplein, waar anderen zo lang rondhangen.

			Het is goed voor een man dat hij het juk van Christus in zijn jeugd draagt, omdat dit hem ervoor bewaart dat zijn schouders door het juk van de duivel gekweld worden. Het bewaart hem voor de boeien van die ellendige slavernij, waar zo velen in gebracht zijn door diep gewortelde oude gewoonten. Zonden die lang gekoesterd worden, vergroeien als het ware met de schouders. Het verwijderen van die zonden is te vergelijken met het wegrukken van iemands eigen vlees. Wees er dankbaar voor, jonge mensen, dat de Zaligmaker klaar staat jullie te ontvangen terwijl jullie nog jong zijn en dat Hij jullie de belofte geeft: ”Wie Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden!” Gelukkig zijn zij die de Verlosser in de morgen gastvrij ontvangen en zo de boze geest de hele dag buiten de deur houden.

			Het is ook goed om het juk van Christus in de jeugd te dragen, omdat dit meer tijd geeft om God te dienen. Als ik in dienst genomen zou worden door iemand die ik liefheb, zou ik graag een lange dag voor hem willen werken. Als ik zou weten dat ik maar een dag voor hem kon werken, zou ik willen beginnen wanneer ik in het grauwe ochtendlicht ook maar iets kon onderscheiden. Ik zou blijmoedig tot laat in de avond doorwerken, zolang het schemerlicht mij dit toeliet. Als u aan het eind van uw leven bekeerd wordt, kunt u slechts de schaduwen van de avond aan de Heere Jezus geven. Gezegend zij Zijn Naam! Hij wil zelfs die avonddienst aanvaarden. 

			Toch blijft het staan dat het veel beter is in staat te zijn de Heere te dienen van je jeugd af aan. Het is het beste Hem die schitterende dagen te geven, wanneer de vogels zingen, de zon niet met wolken bedekt is en de schaduwen nog niet vallen. Wanneer u Hem daarna ook de lange avond geeft, kan Hij zelfs uw ouderdomskwalen gebruiken om Zijn kracht en trouw te openbaren. Ik denk dat ik me niets mooiers kan voorstellen dan een grijsaard, die de Heere Jezus van zijn jeugd af gediend heeft.

			Wat hier verder ook goed aan is, is dat het iemand in staat stelt om bevestigd te worden in de dingen van God. ”Die in het huis van de HEERE geplant zijn, die zal gegeven worden te groeien in de voorhoven van onze God.” Een boom die overgeplant wordt heeft tijd nodig om opnieuw wortel te schieten. Als de boom echter geworteld is, brengt hij overvloedig vrucht voort. Er is tijd voor nodig wortel te schieten in de dingen van God. In het Koninkrijk van Gods genade wordt niet alles in tien minuten geleerd. 

			Ik dank God dat iemand die slechts een seconde in Jezus geloofd heeft, een gered man is. Maar hij is niet een geoefend man. Hij is niet een volgroeid man. Hij is niet getraind voor de strijd. Evenmin is hij onderwezen in het verrichten van arbeid. Deze zaken hebben tijd nodig. Als we bekeerd zijn, gaan we naar de school van Christus. We zitten aan Zijn voeten en leren van Hem. Nu, wie is de beste leerling? Als alle andere factoren gelijk zijn, verwacht ik dat die het vroegst op school kwamen de beste leerlingen zijn. Leerlingen die te elfder ure op school komen, leren niet veel meer. Avondscholieren, die een goede meester met veel geduld hebben, zouden iets op kunnen pikken. Dat is echter niet te vergelijken met hetgeen de leerlingen die de hele dag op school hebben gezeten, geleerd hebben. 

			

			Wat is het toch een zegen om vroeg te beginnen met het kennen van Christus. Dan kunt u immers steeds meer met alle heiligen leren wat de hoogten en diepten zijn van dat, wat de kennis te boven gaat. U hoeft niet bang te zijn dat u wat dit betreft uitgeleerd zult raken. Christus is zo oneindig groot en heerlijk, dat als we zevenduizend jaar in deze wereld zouden leven, er nog steeds meer van Hem geleerd kan worden. We zouden nog steeds moeten zeggen: ”Wat een onpeilbare diepte!”

			We hoeven daarom niet bang te zijn de frisheid van het dienen van God te verliezen, als we bekeerd worden op tien-, vijftien- of twintigjarige leeftijd. We zullen het kennen van Christus meer liefhebben en beter begrijpen en door Gods genade meer beoefenen als de jaren voorbijgaan. Daarom is het goed jong te beginnen. En sta me vervolgens toe te zeggen dat het veel vertrouwen geeft in het leven na de dood, als je je hart op jonge leeftijd aan Jezus hebt gegeven. 

			Ik ben blij te zien dat hier vanavond enkele jongens en meisjes zijn. Lieve kinderen, misschien zal God jullie bewaren en geven dat jullie oude mannen en vrouwen worden. Als jullie haar grijs zal zijn, en jullie zwak zullen worden en weten dat je spoedig sterven zult, dan zal het heerlijk zijn te kunnen zeggen: ”HEERE, ik heb U vanaf mijn jeugd gekend en tot nu toe heb ik Uw heerlijke werken verkondigd. Verlaat mij niet nu ik oud en grijs ben geworden” Er ligt veel kracht in dit smeekgebed, want als wij een trouwe dienstknecht hebben, zullen wij hem niet afdanken als hij oud geworden is. ”Ach”, zegt u, ”hij kan nu niet veel meer doen. De oude man wordt steeds zwakker. Hij kan niet zo goed zien en horen als vroeger. Hij wordt langzaam in zijn bewegingen. Maar zie je, deze goede oude man is in ons gezin geweest sinds de tijd dat hij een jongen was. U denkt toch niet dat we hem nu wegsturen?” 

			Nee, de HEERE zal Zijn oude dienstknechten niet verstoten. Hij zal niet tegen hen zeggen: ”Ik heb het beste van u gehad, Ik heb uw jonge dagen gekregen, Ik heb de kracht van uw leven gehad. Maar nu mag u uit bedelen gaan en verder voor uzelf zorgen!” Nee, dit is de manier waarop de Amalekieten of de Ismaëlieten zouden kunnen praten. Maar de God van Israël zal zijn volk niet verlaten. Hij zegt: ”Tot aan uw hoge leeftijd toe ben Ik het, tot aan uw grijze haren toe zal Ik u dragen. Ik heb het gemaakt en Ik zal er voor zorgen. Ik zal u dragen en u bevrijden.” 

			U die uzelf aan Jezus hebt gegeven, aan Zijn rijke en soevereine genade, terwijl u jong was, ik weet dat u graag pleitend worstelt met God: ”HEERE, verlaat mij niet!” Als jullie, jonge mensen, kracht willen ontvangen voor de tijd van zwakte, als je troost wilt ontvangen voor de dag dat de rouwklagers door de straten zullen gaan, als je ondersteuning verlangt wanneer je naar je eeuwige huis gaat, geef jezelf dan nu aan Jezus over. Dat je deze avond nog je schouders plaatste onder het zachte juk van de zachtmoedige en nederige Zaligmaker. Dan zullen jullie rust vinden voor jullie zielen.Ik wil nu een andere betekenis geven die in de tekst opgesloten ligt. Moge de Heilige Geest deze zegenen. Het is in de tweede plaats goed voor jonge christenen dat ze het juk van Jezus dragen. Wat bedoel ik daarmee?

			Velen van jullie zijn onlangs tot bekering gekomen. Tot jullie wil ik me dan ook met alle ernst richten. Het zal goed voor jullie zijn om zo lang als jullie leven vanaf het eerste begin Jezus volledig te gehoorzamen. Het lijkt wel alsof sommige christenen hun reis naar Kanaän verward aanvangen. Ze beginnen hun pelgrimsreis niet op de juiste pelgrimsmanier. Elke jonge christen, als hij tot bekering gekomen is, moet de tijd nemen om zich te bezinnen en tegen zichzelf te zeggen: ”Wat moet ik doen? Wat is de plicht van een christen?” Hij moet eerbiedig tegen de Heere Jezus zeggen: ”HEERE, toon me wat U wilt dat ik doen zal”, om vervolgens te wachten op de leiding van de Heilige Geest.

			Twee jongens werden enige tijd geleden tot God bekeerd. Eén van hen bezocht deze kerk, de andere een andere kerk. Ze spraken met elkaar over welke weg de juiste is om Jezus Christus te belijden. Ze wisten dat eigenlijk niet, maar ze wilden dit uitzoeken. Zo leenden ze de sleutels van een naburige kerk. Ze gingen naar binnen. Elke dag besteedden ze enkele uren aan het samen lezen van het Nieuwe Testament. Daarbij zochten ze elke passage op die over de doop handelt. Het gevolg was dat ze beiden naar deze plaats kwamen om gedoopt te worden.

			

			Ik wens dat alle christenen die aan het begin staan, zich deze gang van zaken ten voorbeeld zouden nemen. Ik wens dat ze op elk ander punt waarover meningsverschillen bestaan, zo zouden handelen om te begrijpen hoe Gods gedachten hierover zijn. Onderzoek de Schriften en bepaal dan uw mening. Zeg niet: ”Ik ben altijd bij de Episcopalen naar de kerk geweest, en daarom moet ik het net als in die kerk doen.” Of: ”Ik ben altijd naar de Baptisten gegaan”. Of: ”Ik ging naar de Wesleyanen.” Lieve vrienden, deze mensen kunnen geen regels voor ons maken. Hier is onze gids, de Bijbel. Als ik met de trein meega, gebruik ik mijn spoorboekje, en luister ik niet naar wat de één of ander beweert. Als ik in de hemel wil komen, moet ik de Bijbel volgen. Er zullen mensen zijn die u een ander boek aanprijzen. Wel, we zullen niets tegen dat boek inbrengen, maar het is niet hét boek. Het boek is deze gezegende Bijbel. 

			U moet eigenlijk beginnen met het besef: ”Mijn Heere heeft mij gered, ik ben Zijn dienstknecht en ik wil met onmiddellijke ingang Zijn juk op mij nemen. Zo goed ik kan, wil ik doen wat Hij wil dat ik doen zal. Er zijn enkele zonden waarin ik waarschijnlijk zal vallen. Hoe ik ook zal waken, soms zal ik uitglijden. Er zijn echter enkele zaken die ik goed zou kunnen doen. Daarom zal ik er zorg voor dragen dat ik die ook goed zal doen.”

			Wel, als jullie, jonge mensen, beginnen met het gewetensvol bestuderen van Gods Woord, als jullie het verlangen hebben om overal jullie voetstap te zetten waar Christus Zijn voeten heeft gezet, dan ben ik er zeker van dat dit goed voor je zal zijn. Jullie zullen opgroeien tot gezonde christenen en niet tot mensen van een middelmatig postuur. Maar als jullie niet beginnen met het onderzoeken van het Woord, maar jullie godsdienst van anderen overnemen en doen wat jullie andere mensen zien doen, zonder te onderzoeken waarom, dan zul je onafhankelijkheid van denken missen, evenals geestelijke moed. Tegelijkertijd zul je die volledige onderwerping aan Christus missen, die het belangrijkste kenmerk is van een oprecht christen.

			Daarnaast is het goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt, omdat hij dan duidelijk onderwijs in de goddelijke waarheid ontvangt. We behoren naar de Heere Jezus Christus te gaan om van Hem te leren. Niet alleen wat betreft we moeten doen en laten, moeten we van Hem leren; ook wat betreft we moeten denken en geloven. Ik wens met heel mijn hart dat, met betrekking tot onze leerstellingen, een ieder van ons begonnen zou zijn met het voorleggen van onze gedachten aan de Heere Jezus als een vel onbeschreven papier, zodat de Heilige Geest de waarheid daarop kan schrijven. Helaas beginnen wij meestal met een papier vol vooroordelen. 

			Geliefde vriend, als u tot God bekeerd bent, behoort u aan de voeten van de Heere Jezus te zitten om alles van Hem te leren. Niet om uw mening op Hem over te brengen. Onder ons zijn dat algemene uitdrukkingen: ”mijn visie” en ”mijn mening” en ”ik ben deze overtuiging toegedaan”. Lieve mensen, wees overtuigd door Christus, want dat is de enige overtuiging die het waard is nagevolgd te worden. Ontleen uw visie aan Hem. Geen andere meningen over de eeuwige en hemelse zaken mogen vastgehouden worden. ”Maar”, zegt iemand dan, ”dan zou het kunnen gebeuren dat die visie niet uw visie blijkt te zijn.” Precies, ik vraag u zelfs niet mijn mening over te nemen. In plaats daarvan vraag ik u, voor Gods aangezicht, nooit iets te geloven omdat ik het zeg. Leen uw oor slechts aan mijn Meester. Laat uw geloof alleen door het onfeilbare boek gezeggen.

			Ik leg hier zo de nadruk op omdat, zelfs als u de waarheid gelooft omdat ik het zeg, u het niet op de goede manier hebt geloofd. De waarheid moet ontvangen worden omdat die waar is, en omdat het gezag van Jezus Christus aan u bewezen heeft dat zij waar is. Niet omdat een armzalig menselijk schepsel die hier nu per ongeluk staat te preken, verondersteld wordt gezag te hebben om op zulke vragen een beslissend antwoord te geven. Wij hebben geen enkel gezag om iets als de waarheid te betitelen, op basis van ons eigen ”het is gesproken”. We zijn eenvoudig de trompet aan de lippen van Christus als we met kracht spreken. En soms blazen we helaas onze eigen trompet, in plaats dat we Jezus Christus door ons heen laten blazen. Dat is erger dan wanneer we nutteloos zijn. 

			

			Ik vraag u het juk van Christus in uw jeugd te dragen, door hard te studeren om te weten te komen uit de mond van Jezus Christus Zelf, wat de weg, de waarheid en het leven is. Ik vraag u het juk van Christus te dragen door onderwezen te worden door Gods Geest. Het is goed voor u dit te doen.

			Het is ook goed voor jonge bekeerlingen om het juk te dragen door te beginnen Jezus Christus vroeg te gaan dienen. Ik houd er van een moeder te zien die haar kleintje in het huis van God brengt, een euro in zijn hand stopt en het zo vroeg leert om bij te dragen aan de zaak van Christus. Als mensen bekeerd zijn is er niets zo mooi als dat ze onmiddellijk iets te doen hebben. Ze hoeven niet te proberen de grote dingen te doen, die aan de meer gevorderde en onderwezen mensen toekomt. Met betrekking daartoe kunnen we de regel toepassen: ”Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde, en in het oordeel van de duivel valle.” Er is werk te doen in Christus’ wijngaard voor elke gelovige. Er is werk voor kinderen, er is werk voor jonge mannen, er is werk voor jonge vrouwen. Het is goed vroeg te beginnen. 

			De Heere Jezus Christus, die zo blij was met de penning van de weduwe, is zeer verheugd met een kind dat Hem liefheeft. Wij, grote mensen, denken al erg snel: ”Wat kan een klein meisje voor Jezus doen?” Maar als dat kleine meisje niets voor Jezus doet nu zij gered is, zal ze licht een onnutte christin worden. Dan zal ze God in de jaren die nog komen niet dienen zoals ze eigenlijk zou moeten. 

			Ik houd ervan om van die kleine bomen in onze tuinen te zien. U weet wel, die kleine pyramiden, en van die andere dwergboompjes. Ik vind het zelfs mooi te zien hoe ze de eerste keer slechts een beetje vrucht dragen. Ik denk soms, dat de peren, wanneer er slechts één of twee aan een boom hangen, veel fijner van smaak zijn dan die van de grote bomen. Die hebben maar al te vaak aan kwaliteit verloren, wat ze aan kwantiteit gewonnen hebben. Datgene wat door jonge mensen voor Jezus Christus gedaan wordt, door zwakke christenen, door verlegen christenen, heeft vaak een verrukkelijke smaak. Het is Jezus dierbaar. Het is goed om te beginnen Hem in onze jeugd te dienen. 

			

			”Ik zal beginnen als ik kan preken”, zegt iemand. Denkt u? U zou beter kunnen beginnen een brief te schrijven aan die jonge vriend, met wie u naar school ging. U zou beter kunnen beginnen met het uitdelen van evangelisatiefoldertjes. Of met het aanspreken van iemand van uw eigen leeftijd. Trots wil u ertoe drijven om groot te worden. Maar de liefde tot Jezus zal u leren dat de kleine dingen voor Hem aanvaardbaar zijn. Het is goed voor jonge mannen en vrouwen dat onmiddellijk als ze bekeerd zijn tot God, het juk van dienstbaarheid te dragen.

			Het is ook goed dat als we God beginnen dienen we het juk in een andere zin dragen, namelijk door het tegenkomen van moeilijkheden. Als ik ertoe in staat zou zijn de weg van het dienen van Christus erg gemakkelijk te maken voor elke jonge christen die hier aanwezig is, zou ik dat niet doen. Als het mogelijk was om al het zondagschoolwerk aangenaam te maken, zou ik het niet doen. Als het mogelijk zou zijn het preken in de open lucht tot een gemakkelijke zaak te maken, zou ik het niet doen. 

			Het is goed voor u het juk te dragen. Het is goed dat uw dienstbaarheid hand in hand gaat met zelfverloochening. Dat uw geduld beproefd wordt. Het is goed voor u dat het niet zo makkelijk is orde te houden bij de meisjes. En dat de jongens zich niet zo makkelijk laten onderwijzen als ze bij u in de klas zitten. Het is goed voor u dat de menigte niet zo stil staat en rustig naar u luistert. Het is goed dat ongelovigen lastige vragen aan u stellen als u in de straat staat te preken. Ik weet dat het goed is voor een jonge predikant om nieuwsgierige gemeenteleden tegen te komen. Om zelfs tegenstanders te ontmoeten, die hem ten val willen brengen. 	

			Het is een goede zaak voor een oprechte arbeider als de duivel probeert hem te onderwerpen, want als God hem hoog geplaatst heeft, kan hij toch niet naar beneden getrokken worden. Maar de poging om hem ten val te brengen zal hem goed doen. Het zal zijn geestelijke spieren ontwikkelen en zijn verstandelijke capaciteiten laten uitkomen. Een gemakkelijke weg zou niet goed voor ons zijn.

			

			Denk eens aan David, nadat Samuël de olie over zijn hoofd had gegoten en hem gezalfd had om de toekomstige koning van Juda te worden. Het zou een slechte zaak zijn geweest als hij in tussentijd achterover had geleund en had zitten dommelen. Maar stuur David de wildernis in om schapen te hoeden. Breng hem aan het hof van Saul en laat Saul een speer naar hem toe werpen. Zend hem voor een gevecht met Goliath. Stuur hem de sporen van de wilde geiten achterna. Dwing hem om in de holen en de rotsen te leven en zorg ervoor dat hij vecht voor zijn leven. Door dit proces zult u hem opvoeden tot een held, geschikt om het volk Israël te regeren. Hij komt nu niet als een blozende jongeling tot de troon, maar als een krijgsheer, die van zijn jeugd af getraind is. Daarom is hij geschikt om de Filistijnen en de kinderen van Ammon te verslaan als de kampioen van de HEERE der heerscharen. Het is dus goed om het juk te dragen in de betekenis van het dienen van Jezus en het stuiten op moeilijkheden daarin.

			Ook in een andere betekenis is dit goed. Het is goed om in de jeugd vervolging te kennen. Als het mogelijk zou zijn om elke jonge christen in een godvruchtig gezin te plaatsen, zodat hij niet in de wereld kan gaan, maar altijd onder moeders hoede is - als het mogelijk zou zijn om elke werkende man te garanderen dat hij alleen nog zal werken in een winkel waar psalmen gezongen worden van de morgen tot de avond, waar nooit iemand zweert, waar nooit iemand een plagend woord zal uiten tegen hem - als het mogelijk zou zijn dit te doen, weet ik niet of het wel verstandig zou zijn. Het is goed mensen voor verzoeking te bewaren. Niemand van ons heeft het recht een verzoeking op de weg van iemand anders te brengen. Toch is het goed voor ons soms verzocht te worden. Anders zouden we niet goed beseffen in welke toestand ons hart is. Dan verrotten we door inwendige trots, terwijl we aan de buitenkant met ons zedelijk gedrag pronken. Verzoeking laat ons zien hoe zwak we zijn. Het brengt ons op onze knieën. Het test ons geloof en beproeft onze liefde. Het toont ons of onze genade echt is of niet. 

			Als godsdienst haar zilveren pantoffels aandoet en naar buiten loopt met haar gouden oorbellen, wil iedereen wel met haar meegaan. De eerlijke christen zal echter de waarheid van Jezus Christus volgen als zij barrevoets door de modder en het moeras loopt en als haar gewaad besmeurd wordt door onheilige handen. Hierin is de beproeving van de ware christen, en de ontmaskering van de bedriegers. Het zou niet goed voor ons zijn om voor vervolging, lastering en verzoeking bewaard te worden. Het is goed voor een mens dat hij het juk in zijn jeugd draagt. 

			Een christen is een taaie plant. Vele jaren geleden werd er een lariks naar Engeland gebracht. Een man bracht de plant in zijn broeikas, maar hij groeide niet goed op. Het werd een spichtig ding. Omdat de tuinman besefte dat hij er niets van kon maken, wierp hij hem op de vuilnishoop. Daar groeide hij uit tot een geweldige boom. Daar had hij namelijk een temperatuur gevonden die bij zijn natuur paste. De boom groeide normaal gesproken bij sneeuw. Hij hield van koude winden en ruig weer. En zij hadden hem bijna om zeep geholpen in een broeikas. Zo is het ook met echt christendom. Het bloeit nauwelijks temidden van luxe en gemakzucht, terwijl het in grote verdrukking bloeit.

			Christenen worden vaak sterker en beter omdat ze daar terecht komen waar ze geen christelijk gezelschap of vriendelijke bemoedigingen kennen. Zoals de vrijheid normaal gesproken de taaie bergbewoners gunstig gezind is, omdat de ruige heuvels hen gehard en taai hebben gemaakt, zo bezoekt ook de overvloedige genade in de regel hen die de grote strijd van verzoeking verduren en die door veel verdrukkingen het Koninkrijk der hemelen zullen beërven.

			Nogmaals, ik geloof dat het goed is voor jonge christenen om veel zielepijn te ervaren. Mijn vroege bedachtzame dagen waren dagen van bitterheid. Voordat ik een Zaligmaker vond werd ik doorploegd met de grote ploeg van verschrikkelijke overtuigingen. Maand na maand zocht ik, maar vond ik geen hoop. Ik leerde de verdorvenheid van mijn hart, het vreselijke kwaad dat in mijn aard zit kennen. Op dit moment heb ik reden God te danken voor die lange winterperiode. Ik ben er zeker van dat het goed voor mijn ziel was. In het algemeen geldt de regel dat ergens in het christelijk leven een periode van duisternis is. Als u die aan het begin hebt gehad, is het waarschijnlijk, dat u die niet nog een keer zult moeten doormaken. Maar als u dit niet aan het begin doormaakt, is het waarschijnlijk dat u een andere periode door deze wolk heen moet. Het is goed om er doorheen te zijn gegaan. 

			

			”Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt.” Sommige vrienden schijnen een makkelijke weg naar de hemel gevonden te hebben. Als hun weg de juiste is, ben ik daar erg blij mee. Maar ik waag dit te betwijfelen. Ik ontmoet namelijk mensen die de eerste klas coupé geprobeerd hebben, en diep teleurgesteld zijn omdat de trein niet zo geluidloos reed als ze hadden verwacht. Ze hebben wel twee weken goed geleefd - wel niet helemaal zonder zonde - maar het scheelde niet veel. Ze hebben in alle opzichten getriomfeerd en overwonnen en hebben twee weken lang in een luchtballon gevaren. Natuurlijk moeten ze weer naar beneden komen - en sommigen komen naar beneden in een duizelingwekkende val. De besten van hen komen naar me toe en zeggen: ”Geachte dominee, ik ben bang dat ik geen kind van God ben. Ik voel me zo slecht, terwijl ik me zo gelukkig en heilig voelde.” Ik heb gezegd: ”Inderdaad, u steeg op, begrijpt u en daarom moest u weer dalen. Als u beneden gebleven was had u niet naar beneden hoeven te komen. 

			Dat in een luchtballon opstijgen naar de sterren van sommige jonge mensen maakt me soms een beetje bang. Ik wenste dat ze nederig hun weg zouden vervolgen in het besef dat ze niets en niemand zijn, en dat Christus alles is. In het algemeen is het veel beter dat iemand terneer gedrukt en bevend is, dan dat hij reeds vroeg in zijn leven vol vertrouwen is. ”Gezegend is de man die gedurig vreest” is een tekst uit de Bijbel - geen slaafse vrees, noch vrees waarin aan God wordt getwijfeld, maar wel vrees. Er is een heel verschil tussen het twijfelen aan God en het twijfelen aan jezelf. Van het laatste mag u zo veel hebben als u wilt, totdat u wanhoopt aan uzelf. Maar er is geen enkele reden om aan de Heere te twijfelen. ”Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt”, om het gewicht van de zonde en de kastijdende hand van God te voelen; om achtergelaten te worden en het in de nacht uit te schreeuwen en te zeggen: ”O, wist ik maar waar ik Hem vinden mocht, dan zou ik naderen tot Zijn troon.” Deze beproevingen zijn van essentieel belang voor de wedergeboren gelovige. Zij bereiden hem evenzeer voor op de vreugden en pijnen van zijn geestelijke carrière.

			Ik ga nu met het laatste punt verder. Broeders en zusters, eigenlijk bevinden we ons allemaal in onze jeugd. Ik zie enkele grijze en kale hoofden hier, maar toch behoren deze tot mensen die nog minderjarig zijn. Mijn lieve broeder, hoewel u zeventig of ouder bent, toch bent u nog niet meerderjarig in het hemelse Koninkrijk. Als u namelijk meerderjarig zou zijn, zou u uw erfenis reeds ontvangen hebben. Niemand van ons zal meerderjarig zijn, voordat hij de hemel ingaat. We zijn nog steeds onder voogden en verzorgers, omdat we nog steeds als kleine kinderen zijn. We zijn nog niet in die periode gekomen, waarin we geschikt zijn voor alle vreugden van de hemel. Als we dat reeds waren, zouden we immers direct thuis gehaald worden in het huis van onze Vader om daar onze eeuwige erfenis te genieten. We zijn nog steeds in onze jeugd. Daarom is het goed voor ons dat we nu het juk dragen, en dat we dit blijven dragen. 

			Het is goed, geliefde broeder, dat wij, die enige afstand hebben afgelegd op de weg naar de hemel, nog steeds iets te dragen hebben. Het stelt ons namelijk in staat Christus nog steeds te verheerlijken. Als we niet met Hem lijden, hoe kunnen we dan gemeenschap met Hem hebben? Als we geen kruis te dragen hebben, hoe kunnen we dan gemeenschap hebben met onze Heere, de Hoofd-kruisdrager? Laten we blij zijn dat beproevingen ons niet bespaard zijn gebleven en dat we niet vrij van verzoekingen gebleven zijn. Laten we blij zijn dat we daarentegen in staat gesteld zijn om God te verheerlijken door geduld, door overgave, en door onwankelbaar geloof. Vraag de Heere niet om een probleemloos bestaan. Bedenk liever dat u slechts gedurende een korte periode geduldig kunt zijn. Bedenk dat u maar even kruisdrager kunt zijn. Daarom past het u elk moment goed te gebruiken. Nog een paar zonsondergangen en u zult daar zijn waar er geen kruis en verdriet meer is om te dragen. Daarom zal daar ook geen ruimte meer zijn om geduld te oefenen en geen gelegenheid meer om u te voegen naar Gods wil. Wees tevreden het juk nu te dragen. Nog even, en zelfs deze eer zal u niet gegund zijn.

			Het is ook voor ons allemaal goed om het juk te dragen, omdat zo onze oude Adam in toom wordt gehouden. Een wonderlijk levend ding is die oude Adam. Hij is een heel aantal keren verklaard dood te zijn, maar voor zover ik weet is hij nog steeds erg levendig. Als we in de problemen zitten, lijkt de trotse oude Adam vaak rustig te zijn en lukt het hem niet zo best ons van gebed af te houden. Het gevolg daarvan is dat we in moeilijke tijden vaak onze mooiste perioden van toewijding genieten. Door de goedheid van de Heere ontsnappen we aan de beproeving. Maar dan richt oude Adam al snel weer zijn trotse hoofd op. Hij zegt: ”U bent de lieveling van de hemel. Uw berg staat vast. Uw verzoeking is voor u geheiligd. U bent wonderlijk ver gevorderd in de genade. U bent eigenlijk een goede kerel!” Ja, dat is de manier van de oude Adam, en waar hij ook maar de gelegenheid ziet zal hij weer zijn oude spel van vleierij spelen. 

			Wanneer u ook maar verzocht wordt om ijdel te worden, zeg dan tegen uzelf: ”Ik ken je, oude Adam. Ik ken je en zal me niet overgeven aan je listige misleidingen.” Wat gebeurt er als we tevreden worden met onszelf? Wel, dan wordt het juk in zijn volle gewicht weer op onze schouders gelegd. Als we met een volgend probleem te maken krijgen, begint onze oude Adam weer te morren en te rebelleren. De zondige natuur begint met al haar trots te wanhopen, terwijl het een moment tevoren nog op zat te scheppen. Beproevingen zijn in de hand van de Geest een grote hulp bij het overwinnen van verdorvenheden. Het is erg moeilijk voor een man om een christen te zijn terwijl hij rijk en welvarend is in deze wereld; als alles gemakkelijk gaat en hij een goede gezondheid heeft, als alles precies gaat zoals hij wil.

			Als de weg erg glad is, vallen er velen, maar als de weg ruw is, hebben de voeten een goed houvast en vallen we niet zo snel. Als verzoekingen komen, drijven ze ons uit naar onze hemelse Vader. Schapen dwalen niet zo snel af als de herdershond achter hen loopt. Zijn geblaf zorgt er voor dat ze naar de herder rennen. Beproeving is de herdershond van de goede Herder om ons terug te drijven naar Hem. Anders zouden we afdwalen en onszelf ruïneren. We zijn niet beter dan David. Net als hij mogen we wel eerlijk belijden: ”Voordat ik verdrukt was ben ik afgedwaald, maar nu bewaar ik Uw Woord.” Daarom is het goed voor ons, geestelijke jongeren, alhoewel we oud zijn naar het vlees, dat we het juk dragen terwijl we jong zijn.

			Daarnaast, lieve vrienden, is het zo dat we anderen beter kunnen helpen als we zelf weten wat beproeving is. Ik zie niet in hoe we mee zouden kunnen lijden als we zelf nooit verzocht zijn. Ik ken een geliefde broeder die misschien vijftig jaar is, die nooit een dag ziek is geweest. Hij vertelde me dat hij nauwelijks wist wat lichamelijke pijn is, behalve als er een zwaar persoon op zijn tenen trapte. Nu, hij is een fijne broeder, maar als hij probeert mee te leven is dat net als een olifant die een naald oppakt. Hij doet het wel, maar je weet niet wat je ziet. Als je hem vertelt dat je je geestelijk erg zwak voelt, dan kijkt hij je aan en probeert vriendelijke dingen te zeggen, maar hij begrijpt je mismoedigheid niet. 

			Het zou een grote tekortkoming zijn van een dominee als hij niet in staat zou zijn om mee te lijden, nietwaar? Dank God voor tegenslagen, omdat ze het hart zacht maken, en de lippen de kunst leren om te troosten. U mag dan een Boanerges (zoon des donders) zijn zonder moeiten, maar u kunt nooit een Barnabas (zoon der vertroosting) zijn. Als we anderen verlangen te dienen, laten we God dan danken dat Hij ons daartoe in staat stelt door ons het juk te dragen te geven in onze jeugd.

			Is het daarnaast niet goed om het juk te dragen terwijl we hier zijn, omdat het de hemel des te heerlijker zal maken? Hoe heerlijk zal de hemel zijn voor die bedlegerige vrouw, die twintig jaar op haar bed heeft gelegen, en nauwelijks een nacht goed door heeft kunnen slapen. Wat een rust zal de hemel voor haar zijn! 

			Ik ken iemand die hier nog geen drie kilometer vandaan woont, en die achttien jaar op bed heeft gelegen zonder zich te kunnen bewegen. Ik ken geen man die gelukkiger is dan hij. Het is een genot om hem op te zoeken. Maar wat een verandering zal het zijn van dat bed, waar hij niet van kan opstaan, aan de zee van kristal te staan en voor altijd met de palmtak te zwaaien en muziek te ontlokken aan de hemelse harp. Wat een overgang! Hoe groot is de verandering voor een arme christelijke vrouw die in een werkplaats sterft, om dan door de engelen in Abrahams schoot gedragen te worden! Wat een verandering voor de martelaar die vastgebonden aan een paal een langzame dood sterft, en dan opstaat om de heerlijkheid van de Heere te zien!

			Wat een verandering voor u, lieve oude vriend, met al die pijnen die u kwellen waardoor u zich ongemakkelijk voelt, zelfs terwijl u hier zit! Grijsaard, spoedig zult u jong zijn. Er zullen geen rimpels meer op uw voorhoofd staan. U zult die bril niet langer nodig hebben. U zult die kruk niet langer nodig hebben om op te leunen. U zult daar net zo sterk als de jongste zijn. Als u voor de troon van God zult staan, zult u zichzelf nauwelijks herkennen als dezelfde oude vrouw die u was, of dezelfde ziekelijke man die u kort geleden nog was. U zult verlost zijn van uw stenen huis. Uw jonge ziel zal opspringen uit het oude lichaam om altijd met de Heere te zijn. Dan zal het graf voor u een zuiverende plaats zijn, waar het afval van het vlees verteerd zal worden. En eens zal uw lichaam opstaan, niet langer oud en afgetobd en versleten, maar vol heerlijkheid, zoals het lichaam van uw Meester. Dit moet u te allen tijde vreugde geven. Het is goed voor u het juk te dragen. De hemel te zien met behulp daarvan zal in de vollere zin hemel voor u zijn, als u eens haar eeuwige rust zult ingaan.

			Amen.

		

	
		
			Kinderen zijn de opvolgers van hun ouders

			”In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn; Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde.” Psalm 45:17

			Bent u wel eens in verwarring geweest omdat u met bijna gelijke kracht in twee richtingen werd getrokken? Ik wel. ‘Ik voel me sterk getrokken naar de begraafplaats, en daarom verlangde ik er deze morgen naar om opnieuw te spreken naar aanleiding van de ernstige beproeving die zo onverwacht een van onze vrienden van ons heeft weggenomen.’ Maar dit is het begin van de week die apart gezet is voor gebed voor de jeugd. Ik voelde me verplicht aan de viering deel te nemen en te helpen om met zondagsschoolleraren en de leden van de gemeente in het algemeen voor Gods zegen op de opgroeiende generatie te bidden. Mijn rouwende vrienden verwachten een troostend woord van mij: en deze kinderen verwachten ook dat ik voor hen pleit! Ik stelde me die scène voor in mijn studeerkamer. Wat moest ik doen? Tussen deze twee onderwerpen gevangen, zou het kunnen gebeuren dat ik nergens toe kom en dat was geen wenselijke conclusie. Ik keek en bad en uiteindelijk besloot ik aan beide invloeden toe te geven en dat heb ik zo precies mogelijk gedaan door deze tekst uit te kiezen - ”In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn; Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde.”

			De tekst begint met ”In plaats van”. Dit zijn trieste woorden. Ik vind het niet fijn klinken. ”In plaats van” - nou, dan moeten we dus verwachten er een paar te verliezen als anderen in hun plaats zullen komen. Helaas! Begrafenissen zullen herhaald worden. Nieuwe graven zullen gedolven worden. Er zullen nieuwe vrienden komen, maar we vrezen de wisseling. Zou het niet fijner zijn om de oude werkers te behouden? Zou het niet veiliger zijn om dezelfde kameraden te hebben op de dag van de strijd? Wat een geweldige Oude Garde zouden de veteranen zijn! ”In plaats van”! Het is een profetie dat sommigen moeten gaan en dat anderen zullen komen. Dat sommigen moeten teloorgaan en dat anderen zullen bloeien. Dat sommigen moeten sterven en dat anderen hen zullen opvolgen. Ons wankel geloof is niet zo gelukkig met de verandering waarop geduid wordt, want we zijn geneigd te denken dat degenen die ”in plaats van” zullen staan, wel lang op zich zullen laten wachten. Waar moeten we mannen vinden om de lege plaatsen op te vullen? Door wie zal Jacob opstaan, want hij is klein? Er zijn inderdaad een aantal heiligen die zo gezegend zijn door God dat we onszelf de vraag kunnen stellen: ”Wie kan op hun plaats staan?” Mozes! Moge hij voor eeuwig leven. Want wie dan hij kan zo’n grote menigte regeren en leiden en met zowel zachtmoedigheid als autoriteit zo’n groot leger door de wildernis dirigeren? Wie kan de kracht hebben om tussen Israël en Gods woede in te gaan staan? We horen een gefluister over Jozua als zijn opvolger, maar hoe goed Jozua ook mag zijn, we kunnen het bijna niet verdragen om het leiderschap in andere handen over te zien gaan. En ook Elia, die moedige, ijzeren profeet, de man van vuur en donder. ”Ik alleen”, zei hij, ”ben overgebleven.” Zullen we hem kwijt raken? Wanneer zal er iemand anders komen? Nee, als God het goed vindt zouden we liever Elia houden. We houden niet van die woorden, ”in plaats van”, hoewel we vernemen dat er een Elisa is die Elia zal opvolgen. Te vaak is de angst dat degene die in plaats van komt een slechte vervanger zal zijn die slechts in naam opvolgt. Na hoge bergen komen diepe dalen. De tweede oogst is zelden gelijk aan de eerste. Zo’n grote genade en capaciteit duren zelden lang in een familie of in een functie. We weten dat Salomo stierf en opgevolgd werd door Rehabeam. Een wijze door een dwaas. We weten ook dat Eli, een goede man en ware priester van God, opgevolgd werd door de zeer goddeloze Pinehas. We zouden daarom Eli willen behouden en zo mogelijk Salomo voor eeuwig op de troon zien. Maar het kan niet zo zijn en het is daarom nutteloos dat we stilzitten en piekeren over de toekomst en het verleden betreuren. Al onze droefheid over veranderingen die veroorzaakt worden door de sterfelijkheid van ons ras zal er niets aan veranderen, want God heeft bepaald dat de ene moet vertrekken en een ander in de plaats zal komen.

			Maar, luister, ik denk dat de woorden in plaats van, als we er met andere oren naar luisteren, een blijde toon laten klinken. Als er één valt is er iemand anders om het gat in onze gelederen op te vullen. Kameraden, is dit geen goed nieuws? Als er één arbeider uit de wijngaard wordt genomen dan is er nog iemand over om zijn plaats te vullen, maakt dat u niet blij? We worden bemoedigd door het geloof dat wanneer de Heere één groep van dienstknechten vervangt door anderen, Hij Zijn betoon van liefde, genade en kracht niet laat afnemen. Hij laat veel meer Zijn onafhankelijkheid van welke groep mensen dan ook zien en Zijn macht om te gebruiken wie Hij wil. Hij geeft uiteindelijk toch dezelfde geest op de nieuwkomers en de macht blijft hetzelfde, hoewel het gehanteerde wapen verschilt. Soms is de verandering duidelijk ten goede. Eli werd uiteindelijk opgevolgd door Samuël, een grote verbetering ten opzichte van Eli. We herinneren ons ook dat Mozes, hoewel er nooit een man die uit een vrouw geboren was groter was dan hij, opgevolgd werd door een held die beter geschikt was voor de nieuwe fase van Israëls geschiedenis dan hij geweest zou zijn. Ik kan me nauwelijks Mozes met een zwaard in de hand voorstellen, terwijl hij op zijn hoge leeftijd de Kanaänieten verslaat. Dat was geschikter werk voor Jozua. En hoewel Jozua in bepaalde opzichten minder was dan Mozes, was hij geschikter voor zijn tijd en beter aangepast aan het bijzondere werk dat de legers van de levende God moesten doen. Heb moed, mijn broeders, onze zonen zouden superieur aan ons kunnen zijn! Er is ruimte voor en laten we hopen dat ze dat zullen zijn. Onze zonen zullen in ieder geval geschikter zijn voor het werk dat ze zullen moeten doen dan wij zouden zijn als onze levens verlengd zouden kunnen worden naar een volgende eeuw. Ik twijfel er niet aan dat we zonder persoonlijke ijdelheid kunnen zeggen dat wij betere mensen geweest zijn voor deze eeuw dan onze grootvaders geweest zouden zijn als hun levens tot in deze tijd verlengd waren. En zo zullen onze kinderen en kleinkinderen ons voorbij gaan, als de Heere hen in staat stelt, in het vervullen van de toenemende eisen van de rijpende tijden. God weet het het best. Als Hij één man in plaats van een ander zet dan twijfel ik er niet aan dat Zijn oneindige wijsheid waarneemt dat er overvloedige reden is voor verandering. Dat het leven nieuwe ontwikkelingen toont in plaats van de oude, dat is de wet van zowel de natuur als van genade: of we nu blij of verdrietig zijn, het moet zo zijn. Laten we daarom de goddelijke orde accepteren en ernaar handelen. Laten we de belofte vóór ons overdenken om ons in deze kwestie te helpen - ”In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn.” Dit kan bekeken worden in een licht dat haar genadige vergoeding zal onthullen. Ten tweede zullen we kijken naar haar voortreffelijke vervulling en ten derde zullen we naar haar blijde bemoediging kijken, want het heeft een heel zonnige zijde. En ten vierde zullen we aan haar praktische vereisten denken. Op dit laatste zal ik me helemaal richten, in de hoop dat, door Gods zegen, een heilig streven voor de komende generatie zal worden opgewekt.

			

			Laten we eerst in de belofte van onze tekst haar genadige vergoeding bestuderen.

			Ik heb u de psalm voorgelezen. In dit mooie lied heeft u opgemerkt dat de bruid wordt opgedragen haar eigen volk en haar vaders huis te vergeten. Dit zou voor haar natuurlijk pijnlijk zijn en daarom wil de rest van de psalm haar opvrolijken door een blik op de vergoedingen die ze mag verwachten. In plaats van uw vaderen, die u, o bruid van Christus, moet vergeten en verlaten, zullen uw zonen zijn. Zij zijn u even lief en zij zullen die plaats in uw hart innemen die leeg geworden is door het vergeten van uw vaders huis. Zie je niet dat het hart van haar Echtgenoot zo vol liefde voor haar is? Hoewel Hij haar wegneemt van oude relaties (met als voorwaarde voor Zijn verlangen naar haar schoonheid dat al deze dingen vergeten moeten worden) verzekert Hij haar tegelijkertijd dat nieuwe verbanden gevormd zullen worden die meer dan gelijke troost zullen opleveren. ”In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn.” De praktische les is deze: veel christenen zijn leden van niet-religieuze families als ze bekeerd worden tot God. Vanaf het moment van hun bekering houden ze op echte diepe gemeenschap te hebben met hun familie, die hen in veel gevallen onvriendelijk behandelt en hen negeert of erger. Hoewel ze in het vlees onder hen leven moeten ze naar de Geest uit hun midden trekken en afgescheiden zijn en niet langer het onreine beroeren. Hoe vriendelijk ze ook zijn, en door genade zal dat nog toenemen en in hen een dubbele genegenheid geven voor hun familie, toch voelen ze dat de genade in hen en het ontbreken daarvan bij hun vrienden een grote kloof tussen hen in plaatst. Laten zij niet treuren of zuchten, hoewel hun eigen familie vijanden kunnen zijn, want er zijn overvloedige vergoedingen beschikbaar. Mijn vriend, je zult in een andere familie opgenomen worden en je bent daar om andere kennissen te krijgen en andere intieme relaties. Aan jou zullen de beloften van de Verlosser vervuld worden; ”Er is niemand, die moeder of vader of kinderen heeft prijsgegeven, of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.” Kijk niet achterom naar die slechte vriendschappen en verstrikkende liefdes. Vergeet de vleespotten van Egypte en de banden van Gosen. Laat ze gaan. Ze zullen je geen goed doen. En stort jezelf nu op het werk van Christus. In de bekeerlingen die je tot Jezus zult leiden, in de moedeloze heiligen die je op zult vrolijken, in de discipelen die je zult onderwijzen en in de broederschap waar je een lid van zult worden zal je ruim voldoende ruimte vinden voor de verlangens van je ziel.

			De wet van vergoeding is ook werkzaam op een ander gebied. Zij compenseert voor de scheidingen die door de dood veroorzaakt worden. Wanneer de vaders één voor één sterven voelen degenen van dezelfde leeftijd dat ze bijna helemaal alleen gelaten worden. Voor hen zal het waar zijn, ”in plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn.” Geef niet toe aan nutteloos getreur door te zeggen: ”Allen die tegelijk met mij bij de gemeente kwamen zijn weg. Al mijn metgezellen zijn nu weggenomen en ik ben alleen overgebleven en de zaak wordt verzwakt.” Nee, mijn broeders, houd je harten jong en maak jezelf onmisbaar voor de jonge mensen om je heen. De oude soldaat moet zijn hart uit laten gaan naar de nieuwelingen en hij moet vrienden maken met de jonge strijders. Betreur het niet dat u eenzaam bent, zoals ik sommigen heb zien doen. Zie niet neer op alles van de huidige tijd, alsof het onmogelijk net zo goed zou kunnen zijn als in uw eigen bloeitijd. Gooi uzelf in het heden. Strek u uit naar de toekomst en hou van de kinderen ter wille van de vaders. Ik weet dat toen ik veel jonger was dan ik nu ben, ik altijd vond dat de mannen in het ambt zulke geweldige heiligen waren. Maar toen ging ik niet met hen om. Ik keek slechts van een afstand naar hen op. Bij gebedsbijeenkomsten en avondmaalsvieringen dacht ik dat er nooit zulke voortreffelijke mensen ter wereld geweest waren als deze pilaren van de kerk. Iemand zei gisteren tegen me dat hij nu niet meer zulke goede mannen ontmoette zoals we in onze jeugd deden. Ik zei hem dat de mannen best even goed zijn, maar dat we bij hen horen en daarom minder van het bijgelovige ontzag uit onze jeugd hebben. Ik voegde daaraan toe dat ik zelf verrast was toen ik erachter kwam dat ze zo goed zijn als ze nu in werkelijkheid zijn, nu ons zicht op hen zoveel dichterbij is en zoveel meer gedurfd. Geen profeet wordt geëerd in zijn eigen land of onder mannen van zijn eigen leeftijd. Afstand nodigt in veel gevallen uit tot verrukking. We hebben onder ons net zulke goede mannen als vroeger geleefd hebben, maar we weten meer over hen dan over degenen die overleden zijn en we bekritiseren hen heviger. Niemand van ons is in staat om de vorige generaties volledig te vergelijken met de huidige, omdat we geen deel van die generaties waren zoals we het van deze zijn. Mensen die op een grote afstand zijn, kunnen absoluut volmaakt lijken, maar als we dicht bij hen komen, zien we vlekken en verandert ons oordeel. Laten we nooit in die rare gemoedstoestand komen waarin we zeggen ”de goede, beste mensen zijn allemaal weg: de getrouwen zijn allemaal dood.” Er zijn nog steeds goede, beste mannen in leven en er komen er nog meer aan. Laten we niet bang zijn dat de Almachtige een tekort aan dienstknechten zal krijgen. Laten we ons niet inbeelden dat Hij, bij wie de overvloed van de Geest is, zal toestaan dat Zijn zaak zal wegkwijnen uit gebrek aan gekwalificeerde dominees, oudsten, diakenen of andere werkers. Integendeel, laten we zeggen, ”Zegen de Heere wiens genade voor eeuwig duurt.” We hebben gehoord dat in plaats van de vaderen zonen zullen zijn. We zullen ons net zoveel verheugen in de jonge heiligen die opgroeien, als we in vroeger jaren deden in de volwassen, verstandige, goed geïnstrueerde heiligen die de Heere, onze hemelse Vader thuis gehaald heeft. Laat dit voldoende zijn om te laten zien dat de tekst een vergoeding belooft.

			Ten tweede, laten we onze tekst historisch bekijken in haar voortreffelijke vervulling. Broeders, al zolang God een volk heeft in de wereld, zijn er veranderingen geweest. Zowel in Gods tuin als in de onze zijn planten van het ene jaar gevolgd door die van het volgende. ”Zoals de dagen van een boom, zo zijn de dagen van mijn volk, zegt de Heere.” Zodra het blad in de lente is gevormd, zie je als je ernaar kijkt dat er een nieuw blad onder zit voor de volgende lente. Het blad van dit jaar is geleidelijk opengegaan, groeide, werd volmaakt en toen begon het af te sterven en er is nu op de tak een nieuwe bladknop die het eraf duwt. Dit is wat onze zonen met ons doen. We moeten van de boom van het sterfelijke bestaan afvallen en dat is goed. En we moeten niet klagen, want God heeft voor iets beters voor ons gezorgd. Het is de wet in de wereld en de wet in de kerk dat de ene groep van werkers de andere opvolgt en dat hebben ze steeds gedaan. Het is met de kerk als met de zee: iedere golf sterft, maar erachter is een andere golf. Soms lijkt het erop dat de golf zich meer terugtrekt dan vooruitgaat, maar meestal rolt de volgende golf glorieus naar voren. Zo moet het altijd zijn en we moeten niet betreuren dat de golven sterven, want de zee sterft niet en het tij rukt nog steeds op. Misschien heeft u wel eens een olijfboom zien groeien. Ik heb het zorgvuldig bestudeerd, want het heeft iets van de charme van Gethsémané. Hij ziet eruit als een belichaming van tegelijkertijd verdriet en vruchtbaarheid. Een olijf is gekronkeld als duizend slangen. Hij lijkt in doodsstrijd te zijn. Maar hij heeft ook een vrolijkheid over zich, want als de boom ouder wordt ontspringen de jonge loten uit zijn wortels, die hem altijd jong houden. Ik twijfel er niet aan dat het dit is waaraan de psalmist refereert als hij zegt: ”Uw kinderen zijn om uw tafel als olijfplanten.” De loten ontspringen rond de oude olijf en dus leeft hij weer. En wanneer deze ook sterven, verschijnen er verse loten en de boom brengt op hoge leeftijd nog steeds vruchten voort. De gemeente van God sterft nooit, want als we één voor één onze race beëindigen ontspringen er anderen uit de eeuwig-levende wortel. En zo wordt de gezegende opeenvolging van genade in de wereld in stand gehouden.

			Nu, kijk even terug. Wat was het een geweldige tijd toen de aartsvaders over de wereld liepen. Toen Abraham en Jakob boven de zonen der mensen uittorenden. Zij stierven en de gemeente was in ballingschap in Egypte; vertrapt en gekweld. Maar er waren toch onder hen nog mensen die zuchtten en de Heere aanriepen en daarom keek Hij met een medelijdend oog neer op de stammen. Toen kwamen er grote heersers zoals Mozes en Jozua om het uitverkoren zaad te bevrijden. En toen deze stierven, werden de richters aangesteld. Er is niet genoeg tijd om te vertellen van Gideon, Barak en Simson, die ieder op hun beurt Israël verlosten. Toen de richters stierven heeft God de man naar Zijn hart verhoogd om Zijn volk te leiden en de koningen regeerden in gerechtigheid. Toen zij een pas opzij deden werd het licht van Israël niet gedoofd, want de profeten getuigden. En toen de lamp van de profeten zachter ging branden waren er belijders die door de gehele periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament nog steeds trouw bleven aan de geboden van God. Toen brak het licht van onze Heere Jezus en Zijn apostelen door en voordat de laatste apostel weggenomen was verlichtten de martelaarsvlammen de wereld. Nadat de vervolging was opgehouden en het heidendom het christendom had overwonnen door haar leerstelsels te onteren, doken de Hervormers op met hun gracieuze schittering. Dezen zijn constant opgevolgd door evangelisten, de één na de ander, die de mensen hebben geraakt en door de Heilige Geest het getuigenis van het evangelie hebben in stand gehouden. Zelfs tot op deze dag. Broeders, ik geloof dat de geschiedenis van de kerk in moderne tijden is zoals die van de oude tijd. De apostelen waren onze aartsvaders, de hervormers waren onze Mozes en Jozua en de grote predikers sinds die tijd zijn onze richters geweest. En nu zijn we op zoek naar de Koning zelf. Hij die zal zitten op de troon van David en die voor eeuwig en eeuwig zal regeren. Bekijk die geschiedenis eens alsjeblieft. Er zit een continuteit in. In de donkerste tijden heeft er altijd wel een heldere, bijzondere ster geschenen. Ja, en in geheime plaatsen, in heilige harten en families die genade kenden, is er meer van het goddelijke leven en licht gebleven dan de bladzijden van historici vermelden. Er is altijd een overblijfsel geweest naar de verkiezing der genade. Toen de kerk jammerde en zei, ”God heeft me verlaten, mijn God heeft me vergeten. De vaders, waar zijn ze?” heeft God haar niet verlaten. Hij heeft voor Zichzelf Zijn duizenden bewaard die niet de knie voor Baäl hebben gebogen. En er is nog net op tijd een leider opgestaan om de banier te grijpen en de aarzelende menigte te verzamelen. Want omdat God leeft en de Geest nog steeds in de gemeente is en Jezus altijd met ons is, zelfs tot de einden der wereld, zal de successie van genade nooit ophouden. Glorie zij de naam van de Allerhoogste. Ten derde, nu we met betrekking tot de tekst haar voortreffelijke vervulling gezien hebben, laten we haar even bekijken in haar blijde bemoediging.

			Broeders, Gods belofte is de ultieme hoop van de Christen en van de gehele gemeente en hier staat het: ”In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn.” Steun op het goddelijke zullen, want het is zo zeker als het eeuwige verbond. Wanneer u de ark des Heeren achter moet laten en u haar niet langer op uw schouder kunt dragen, zal God voor opvolgers zorgen. ”Jehovah Jireh, de HEERE zal voorzien.” U heeft dat woord geloofd in relatie tot uw familie en uw eigen levensonderhoud. Geloof het ook in relatie tot Gods familie en Zijn zaak. God heeft voor Zichzelf al in een Paaslam voorzien - u mag er op rekenen dat Hij zal voorzien in iets wat veel kleiner is: een lijn van mannen die steeds dat Paaslam aan Zijn volk voor ogen zal houden. We weten zeker, o Heere, dat U zult doen wat U gezegd heeft.

			Geef niet toe aan wantrouwen over het heden of de toekomst, want Jezus leeft en wandelt temidden van de gouden kandelaren. Hij maakt al de lampen schoon en schijnt door hen heen. De sterren zijn in Zijn rechterhand, door Hem aangestoken en door Hem vernieuwd met onsterfelijke vlam. De Geest van God rust nog op de gemeente en roept wie Jezus wil zalft hen met heilige olie, opdat ze in de naam van de Meester voort mogen gaan. Mijn broeders, om hieraan te twijfelen zou onvergeeflijk zijn, omdat we in een tijdvak komen waarin alle beloften ons de overwinning beloven. We moeten ons inspannen voor de verspreiding van het evangelie, want we weten dat Christus overal de heerschappij moet hebben. ”Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de HEERE, zal de hele aarde vervuld worden met de heerlijkheid des HEEREN.” We hebben het woord uit Gods mond ontvangen, ”Want Hij moet als koning heersen totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten gelegd zal hebben.” We nemen geen sprong in het duister. We wandelen het licht binnen. De dag is aangebroken, de schaduwen verdwijnen, de helderheid neemt toe, de middagzon komt eraan. En misschien zullen we voor deze eeuw eindigt overgegaan zijn in de geweldige luister van die duizendjarige periode waarin Christus Jezus glorieus zal regeren te midden van Zijn heiligen. Als Hij ons gebiedt te wachten, en dat zou kunnen, dan zouden we vrolijk doormarcheren, want onze gezichten zijn naar de zonsopgang gekeerd en elk uur brengt de glorie dichterbij. In ieder geval, op een uur dat we het niet verwachten, aanschouw dat de Bruidegom komt. En als Hij komt zal onze overwinning met Hem gekomen zijn. Laten we niet toegeven aan moedeloosheid. Als de strijdlinie wankelt of als onze gelederen doorbroken zijn, denk dan aan de reserves, de grote reserves die onze Kapitein achter houdt en denk er aan dat de Koning zelf komt die alleen vecht om te overwinnen. Hij wiens aanwezigheid overwinning betekent is onderweg. Let op het teken en houd het fort, want Hij komt eraan, wiens komst uw oorlogvoering zal beëindigen en uw triomf zal inluiden.

			

			Ik moet er nu toe komen om de tekst te bekijken met betrekking tot haar praktische vereisten. ”In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn.”

			Nou, als wij in plaats van onze vaderen zijn, wat voor soort mensen zouden we dan moeten zijn? Ik zal u niet aan uw onmiddellijke voorvaderen herinneren, hoewel het geen oneer zou doen aan velen van u, als ik dat wel zou doen. Ik zal niet de familieafstamming verhalen waarmee God ons gezegend heeft. Er is geen keizerlijk bloed in onze aderen, noch blauw adellijk bloed. Afstammend van de Koning der koningen, bezit iedere heilige een nobeler afkomst dan aardse vorsten. Om het kind van godvrezende ouders te zijn is bijna de hoogste eer die er is. Maar ik vraag u om terug te zien op uw geestelijke afstamming, uw vaders naar de Geest, uw voorgangers in het geloof van de Heere Jezus. O mijn broeders, wat voor soort mensen zouden wij moeten zijn, wij die als christenen staan op de erfenis van martelaren? Die een zaak hebben opgenomen die bepleit werd door apostolische lippen? Die gevolgd zijn op mannen die de wereld niet waardig was? Onze voorouders zijn geworden wat ze waren door de genade van God. En de gemeente van God mag zeker God in hen vereren. Hun lijden en heldhaftige kracht, hun zwoegen en hun onvervaarde moed hebben ons onder ernstige verplichtingen gesteld. Zullen wij lafhartige zonen van heldhaftige voorvaderen zijn? Zullen wij luilakken zijn en slordig in een werk dat zij zo goed hebben gedaan? Zij hebben gebouwd met goud, zilver en edelstenen; zullen wij hun werk onteren door daarop hout, hooi en stoppels te gooien? Ik draag u op, broeders, om goed op uw wegen te passen door de herinnering aan waar u vandaan kwam. Zo zou ik tot alle gelovigen spreken, want de gemeente is één en ondeelbaar. Iedere stam uit het ene zaad heeft haar eigen geschiedenis en ik laat mijn broeders uit andere kerkgenootschappen tot zichzelf spreken. Ik zal me nu speciaal richten tot hen die bekend staan als baptisten. Voor ons, de gedoopte volgelingen van Christus, mag onze afstamming als een lichaam van christenen niet veracht worden. Alhoewel de naam van Anabaptist speelbal van verwijt is geworden, omdat het vals geassocieerd werd met fanatieke meningen, kunnen we rusten in de verzekering dat hoe meer de geschiedenis begrepen zal worden, hoe duidelijker het zal zijn dat degenen die het meest belasterd zijn, zo behandeld werden omdat ze hun tijd vooruit waren: zij droegen het heetst van de strijd omdat ze aan de spits stonden. God verhoede dat ik u in hen laat gloriëren en op die manier geleende lauwerkransen laat dragen. Van alle hoogmoed vind ik diegene het ergst die zijn eigen naaktheid verbergt onder de aan flarden gescheurde banieren van afstamming. Ik ga nog even door op onze geschiedenis om u aan te zetten tot zelfs nog vuriger daden. Bewijs dat uzelf de zonen van deze mannen bent door hun daden te doen, anders bent u bastaards en geen zonen.

			In iedere inspanning voor burgerlijke en religieuze vrijheid stonden onze vaderen vooraan. In het uitspreken van goddelijke waarheden die tirannen en priesters hebben doen beven van angst, waren zij onder de moedigsten. Onze vaderen leden in de handen van mannen die geen genade kenden, omdat ze vasthielden aan de doop zoals de Heere het had ingesteld. Hun overtuigingen werden verkeerd weergegeven en zijzelf werden eerder als monsters gezien dan als mensen. In dit land waren ze historisch gezien zowel de eersten als de laatsten op de brandstapel. Op precies de plaats waar u nu zit, lang voordat er Lutheranen of Calvinisten waren, lezen we dat er ”drie Anabaptisten verbrand werden op de Butts te Newington.” Onze voorvaderen waren protestanten vóór de protestanten. Ze maakten deel uit van een lange lijn van mensen die stand hielden toen het grootste deel van de kerk verschillende kanten opging. Ze waren in feite de moedigste en meest radicale van alle aanhangers van de apostolische en bijbelse kerk. Daarom werden ze vervolgd door bisschoppen en verafschuwd door priesters. Als ik Roomsen hoor praten over hun vroegere kerk, dan schaam ik me bij de gedachte dat Engelsen verwantschap met de Romeinse antichrist claimen, wiens juk onze vaderen van hun nek afrukten. De afkomst van iedere Anglicaanse priester moet noodzakelijkerwijs gaan door de Dode Zee van de paperij. Ons heldere stroompje loopt niet door dat moeras van vuiligheid, maar stroomt zuiver vanuit de vroegste eeuwen. Onze leerstelsels en verordeningen blijven zoals ze ons door onze Heere gegeven werden en ook hebben we er niet naar verlangd om de tradities van mensen eraan toe te voegen. Houd daarom vast aan uw vertrouwen dat een grote vergoeding als beloning heeft. Geef uw principes niet op, mijn broeders, want de kerk en de wereld zullen ze nodig krijgen. Niemand kan de strijd tegen het geloof in de automatische werking van de sacramenten zo strijden als degene die deze verordeningen in hun bijbelse context zet als behorend aan gelovigen en gelovigen alleen. Zolang de doop wordt gegeven aan hen die niet wedergeboren zijn, zal het verdichtsel van wedergeboorte door de doop vaste voet vinden. We moeten onwrikbaar vasthouden aan ons getuigenis dat godsdienst iets persoonlijks is en dat alleen zij die geloof in Jezus hebben deel hebben aan de voorrechten van Zijn huis. Lidmaatschap door geboorterecht of geloften van peetouders moeten evenzeer het voorwerp van ons protest zijn. Bij uw voorvaderen smeek ik u, broeders, houd aan uw christelijke vrijheid vast en houd nooit op om te getuigen van alle waarheid die God u geleerd heeft. Zij werden bij honderden verdronken voor het weigeren hulde te betuigen aan een bijgelovig ritueel. Het waren mannen die noch voor Luther, noch voor de paus bang waren en die door alle mensen gehaat werden. Zelfs door hervormers, omdat ze een standpunt innamen dat nog moediger, duidelijker en vooruitstrevender was dan alle andere. Mogen onze broeders die in deze zaak van ons verschillen, tot ons komen, want wij kunnen niet naar hen toe gaan. We zijn als gebiologeerd door het duidelijke onderwijs van de bijbel en mogen nog geen haarbreedte afwijken. Dat de Heere nog aan al Zijn heiligen geve te kennen ”één Heere, één geloof en één doop.” Als we in plaats van onze vaderen zijn laten we dan ernaar streven hun getuigenis voort te zetten, onverminderd in kracht en onbezoedeld in duidelijkheid. Onze broeders van andere kerkgenootschappen moeten getuigenis afleggen van de waarheid die zij kennen en wij zijn de laatsten om hen deze vrijheid te ontnemen of hun medewerking te verachten. Maar uiteindelijk is het onze eigen plicht om te doen wat we moeten doen, zodat we ”in die dag” trouw bevonden zullen worden. Het volgende praktische punt is dat, als er anderen op onze plaats komen, wat doen wij dan voor hen? Als we naar onszelf kijken als mensen die het heden bezetten, in hoeverre zijn wij dan goede schakels tussen het heden en de toekomst? Anderen zullen in onze plaats komen. Zorgen wij er zo goed mogelijk voor dat degenen die op onze plaats komen geschikt zullen zijn om de belangen van Gods waarheid te verdedigen? O, broeders, laat ons als gemeente van de jongeren houden. Laten we door Gods genade zwoegen om een menigte van jonge bekeerlingen te verzamelen. Laten we bidden dat God onze verschillende scholen zal zegenen en het onderwijs aan de opgroeiende jeugd, in zoverre dat onderwijs in overeenstemming is met Zijn gedachten en wil. Een gemeente die niet gelooft in de bekering van kinderen; een gemeente die feitelijk nauwelijks gelooft in de bekering van wie dan ook, zal waarschijnlijk uitsterven. Maar een gemeente die leeft voor bekeerlingen, zoals ouders leven voor hun kinderen, zal de vreugdevolle moeder zijn van een talrijk nageslacht en zal sterker en sterker worden. Ik wilde wel dat we allemaal er toe aangezet werden. Ik bid dat niet slechts de leraren in de school, maar wij allemaal de bekering van de jongeren nastreven. Laten we hen met alle middelen die in onze kracht liggen Gods waarheid voorhouden en hen op Zijn weg leiden.

			

			De gemeente zou moeten letten op het onderwijs, de training en de vorming van haar kinderen. Al degenen die in hun jeugd tot Christus gebracht zijn, moeten in het bijzonder door ons in de gaten gehouden worden. Er wordt gezegd dat Alexander zijn dapper leger voornamelijk bij elkaar heeft gebracht door kinderen vanaf hun geboorte tot de krijg te trainen. Hij nam kleine kinderen zodra ze alleen konden lopen en plaatste hen in een kamp met als speelgoed zwaarden, en waar ze plezier maakten tussen wapenrustingen, speren en schilden. Deze geboren soldaten groeiden op niets anders kennend en om niets anders gevend dan Alexander, Macedonië en vechten. Zo zouden wij, door Gods genade, onze zonen moeten trainen om alleen te leven voor Christus, Zijn waarheid en de zielen die Hij verlost heeft. O, dat onze zonen toch strijders zullen zijn vanaf hun jeugd. We hebben arbeiders nodig die vanaf het eerste uur van de dag in de wijngaard geweest zijn. Zij zijn de ruggegraat van succesvolle christelijke opleiding. Er moet veel meer aandacht voor training en christelijke opvoeding komen dan we tot nu toe gewend zijn. Hoe eerder dit gevoeld wordt hoe beter. We hebben mensen nodig die hun eerste tekenen van geestelijke kracht tonen in de trainingsscholen van de gemeente. Jonge atleten getraind voor oorlog, klaar voor heldendaden, die wachten om hun plaats in te nemen in de gevechten van de Heere aan hun vaders zijde. We zullen een geweldig tijdperk meemaken wanneer de gemeente leert haar jeugd te trainen in christelijke activiteiten en hen vroeg het werk van de Heere laat doen.

			We weten ook dat als we goede opvolgers willen hebben, onze jonge vrienden vanaf hun kinderjaren een edele houding moeten verkrijgen. Dat is een geweldig woord, - ”Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde”, en we moeten er niet tevreden mee zijn om hierin tekort te schieten. Wat, onze jonge bekeerlingen tot vorsten stellen! Ja, zo zegt de tekst het; en het gebeurt, door Gods genade, als ze met hemelse principes verzadigd worden door de Heilige Geest. Als we het voorbeeld van onze vorstelijke Heiland hen voorstellen en als ieder van ons zal proberen zijn eigen leven koninklijk te maken in waardigheid, vastberadenheid en doelgerichtheid. De adeldom van de tekst is van een zeldzame soort - ”vorsten over de ganse aarde.” Iemand kan vorst zijn over zijn eigen land en er geen macht in hebben. Maar een man van hoog christelijk karakter is een vorst in de hele wereld en we zouden willen zien dat al onze kinderen zo waren. Dat vroegere schoolhoofd Jacob Trebonius, was gewend om iedere keer als hij zijn school binnen ging zijn hoed af te nemen voor zijn jongens. Als hem gevraagd werd waarom hij dit deed, antwoordde hij: ”Omdat ik niet weet aan wat voor geleerde doktoren en grote mannen ik les geef.” Hij kreeg zeker gelijk want Maarten Luther was één van de jongens in zijn school en ik zou mijn hoed afgenomen hebben voor Maarten Luther als ik zijn schoolhoofd was geweest. Misschien zou ik hem ook gestrafd hebben, maar ook zeker mijn hoed hebben afgenomen uit respect voor de man die in zo’n jongen verborgen zit. Wie weet dat er onder hen die we onderwijzen voor Jezus echte koninklijke geesten verscholen zijn. En het is aan ons om te proberen, door Gods genade, deze uitgelezen geesten te trainen zodat ze zelfs nog edeler zullen zijn. Ik heb een verhaal gelezen dat laat zien hoe arme, haveloze kinderen edelen kunnen zijn. Een dominee kwam eens langs om een school te testen. Het hoofd zei tegen hem: ”Vraag de jongens alles maar van de catechismus, want ze kennen het grondig.” ”Maar,” zei hij, ”denk je dat ze het ook begrijpen?” Het schoolhoofd lachte en boog zijn hoofd instemmend. ”Probeer hen maar uit”. De dominee vroeg één van de kleine jongens zonder schoenen om het gebod ”Eer uw vader en uw moeder” op te zeggen en hij deed dit direct. ”Begrijp je het, mijn jongen?” zei de dominee. ”Ja, meneer, ik denk het wel.” ”Wat betekent het?” ”Nou, meneer, vorige week ging ik de bergen over met wat heren om hen de weg te wijzen en ik had geen schoenen. De stenen waren zo scherp dat ze m’n voeten aan het bloeden maakten en de mannen gaven me wat geld om een paar schoenen te kopen. Toen ik naar huis ging herinnerde ik me dat moeder ook schoenen wilde en dus gaf ik haar het geld om voor zichzelf schoenen te kopen.” Deze jongen was zeker één van de vorsten in het land. Als kinderen door Gods genade leren om hetzelfde te doen en als wijzelf allemaal een edele geest van onbaatzuchtige liefde hebben dan zullen we bewijzen dat de Heilige Geest ons tot vorsten over het hele land gemaakt heeft. O, broeder, wanneer ik eraan denk wat de gemeente van God voor haar jonge bekeerlingen kan doen door Gods hulp dan ben ik verbaasd en vol vreugde. Zij is een moeder wier zonen allemaal geboren zijn in paleizen en allemaal zijn zij mede-erfgenamen met Vorst Immanuël. Al haar kinderen zullen onderwezen worden door de Heere en groot zal hun vrede zijn.

			

			Om van een man een vorst te maken moet je hem niet alleen een edele houding geven, maar ook een royale toelage. Hij zal diep ongelukkig zijn als hij niet bepaalde middelen heeft waarmee de vrijgevigheid die in zijn hart woont, uitgeoefend kan worden. Als ik met een jongeman man zou praten die onlangs bekeerd is dan zou ik zeggen: ”Mijn zoon, neem deze Bijbel in je handen, het is de beste schat van de kerk en je zult een vorst worden als je het je eigen zult maken door het onderwijs van de Heilige Geest. Hier is een gave voor je die je rijker zal maken dan Croesus. Geef het evangelie aan je kinderen, al de glorierijke leerstelsels van genade. Geef hen de voorschriften van Christus en het gezegende inspirerende voorbeeld dat Hij achter heeft gelaten. Geef hen een geheiligd voorbeeld in je eigen leven. Dan heb je oneindig veel meer voor hen gedaan dan wanneer je hen een jaarlijks inkomen had nagelaten dat in miljoenen gemeten kan worden. Je zult hen tot vorsten in het hele land maken als je hen door Gods genade tot Jezus leidt en Hij hen met de Geest van alle genade begiftigd zodat ze rijk in het geloof en ijverig in goede werken zijn.”

			Ik was afgelopen maandag zo blij. Ik weet niet wanneer ik ooit blijer geweest ben. Er waren twee jonge zusters en twee jonge broeders van deze gemeente, van wie er twee verbonden waren aan deze zondagsschool. Zij gingen naar het buitenland als zendelingen. De Prins van Wales ging op maandag op reis en zo ook twee vorsten en twee vorstinnen uit deze gemeente. Ik had er meer vertrouwen in om mijn vorsten uit te zenden, ben ik gedwongen te zeggen, dan de koninklijke moeder in het sturen van haar zoon. Misschien zal op de laatste dag India meer te zeggen hebben over onze vorsten dan zelfs over onze toekomstige koning. Het is een grootse zaak voor een gemeente om in haar zendelingen te hebben opgroeien en geboren worden: we streven ernaar en de zegen komt al. Jonge mannen, jonge vrouwen hier in de kerk, we zijn op zoek naar meer van jullie om onze vorsten te zijn op de ganse aarde. We hebben er een paar in India, een paar in Spanje, er zijn er sommigen die in andere landen Christus prediken, maar we willen over de hele wereld vorsten hebben. Ik zal nooit volkomen tevreden zijn totdat ik, kijkend op de kaart, kan zeggen: ”Broeder zus-en-zo is daar, zuster zus-en-zo is daar, de heidenen tot Christus leidend en het land voor Jezus overwinnend.” Moge het zo zijn dat tot de uiterste grenzen van de bewoonbare wereld een vorstelijk geslacht zal voortgaan uit alle kerken van de levende God. Laten wij ons volle deel van dit gezegende voorrecht aanpakken.

			Het laatste woord is dit - kijkend naar mijn jonge vrienden die vanmorgen misschien aanwezig zijn. Nu ik al teruggekeken heb naar onze voorvaderen en op onszelf, zeg ik tot hen, zijn jullie bereid de plaats van jullie vaderen in te nemen? Het was met grote vreugde dat ik op het kerkhof afgelopen vrijdag zag, toen ik mijn geliefde broeder Henry Olney begroef, dat er zoveel van onze jongeren, de hoop van de kerk, aanwezig waren. Eerlijke mensen, van wie ik geloof dat ze waardig zijn hun voorouders op te volgen. Ik dankte God en het bemoedigde me toen ik uit het hek van het kerkhof kwam dat ik velen van hen samen in christelijke broederschap zag lopen. Jongere broeders, ik vertrouw erop dat jullie je voorouders waardig zullen zijn, zelfs als je hen niet overtreft. Ik smeek jullie, omdat jullie de hoop van de kerk zijn, stel ons niet teleur! Jonge mannen en vrouwen, wijd jezelf vroeg aan God en laat het een grondige, door-en-door toewijding zijn. Je zult er nooit spijt van hebben. Achter mij zit een broeder die je zou kunnen vertellen, als hij zich sterk genoeg voelde, hoe blij zijn jonge jaren waren in dienst van zijn Meester. En hoe nu, als hij wat trillend spreekt, zijn hart zich verblijdt in de Heere, die hij zo jong liefgekregen heeft. Jonge mannen, volg in zijn voetstappen; jonge vrouwen, wees ook geheel toegewijd aan Christus.

			

			Als waarschuwing moet ik toevoegen; laat geen van jullie denken dat, omdat je uit vrome ouders bent, je gered zult worden. Bedenk dat Abraham een Ismaël tot zoon had. De lijn loopt niet volgens bloed en natuurlijke afkomst, maar volgens de wil van God. Helaas zijn er ook sommigen - ik heb er laatst één ontmoet, ik voel op dit moment de pijl in mijn hart - er zijn er die geheel de Heere God van hun vaderen verlaten en afwijken naar skepticisme en zonde. Als een jonge man opvalt in ontrouw en hij als zijn metgezellen vage kerels kiest van het onedele soort dan zal zijn afkomst van heilige vaderen zevenvoudige schuld op hem brengen. Het zou voor hem beter geweest zijn als hij nooit geboren was dan een afstamming te verlaten die God gezegend heeft en af te wijken om een vijand van het kruis van Christus te zijn. Misschien zal iemand zeggen; ”Ah, maar Ismaël had geen goede moeder - dat was Hagar, de slavin.” Mijn ernstig antwoord is - Ezau had dezelfde moeder als Jakob en werd bij dezelfde geboorte geboren, maar toch deelde Ezau niet in het geestelijke voorrecht zoals Jakob deed. Vertrouw niet op je afkomst. Vertrouw niet op de tranen van een moeder of de vroomheid van een vader. Zoek de Heere, mijn zoons, anders zal je Zijn liefde niet smaken. ”Mijn zoon, geef Mij je hart,” zegt Jezus,- niet je vaders hart, maar dat van jou. Geef jezelf als levende offeranden aan God over en dan zullen in plaats van de vaderen de zonen zijn.

			Ik sta tussen jullie als een officier in het midden van zijn regiment en als de een na de ander valt, dan smeek ik jullie je gelederen te sluiten. Mijn broeders, mijn kinderen, sta niet toe dat de goede zaak in deze kerk zal mislukken. Dat zullen jullie niet doen, dat weet ik zeker. Hoewel ik zo spreek, geloof ik betere dingen van jullie. Wie er ook sterft, jongemannen, sta klaar om hun plaatsen in te nemen. Als je ouder wordt, vraag dan om meer genade om je gereed te maken niet slechts gewone leden te zijn, maar om leiders te zijn onder ons. Zo zal aan deze gemeente de belofte van de tekst voor eeuwig vervuld worden, ”In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn; Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde.” God zegene u, mijn geliefde metgezellen in het leger van God, jong en oud, om Christus’ wil.

			Amen.

		

	
		
			Het onderwijs op de zondagsschool

			”Komt, gij, kinderen! hoort naar mij! ik zal u des HEEREN vreze leren.” Psalm 34:12.

			Het is opmerkelijk dat welwillende mensen vaak pas hun plicht zien wanneer zij in zeer vernederende omstandigheden terechtkomen. Nog nooit eerder was David in zulke benarde omstandigheden terecht gekomen als waarover het in deze psalm gaat. Zoals u in het begin leest, is het ”een psalm van David, als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, die hem wegjoeg, dat hij doorging.” David was voor koning Achis gebracht, de Abimelech der Filistijnen, en om te ontsnappen deed hij of hij gek was. Allerlei gedragingen moesten onderstrepen dat hij inderdaad krankzinnig was. Hij werd daarop weggestuurd uit het paleis. Zoals meestal bij dat soort mensen het geval is wanneer zij zich op straat vertonen, had ook David al gauw een aantal kinderen om zich heen. In later dagen, toen hij liederen zong ter ere Gods, moest hij eraan denken hoe hij eens het onderwerp van bespotting door kinderen was geworden. Hij zei dan als het ware: ”O! wat heb ik mezelf in achting doen dalen bij de generaties die na mij komen, door mijn dwaasheid op straat voor de kinderogen; ik zal nu proberen dat alles goed te maken.” ”Komt, gij kinderen! hoort naar mij! ik zal u des HEEREN vreze leren.”

			Het is heel goed mogelijk dat David nooit aan deze plicht gedacht zou hebben, als hij niet in dergelijke omstandigheden had verkeerd. In geen enkele andere psalm kom ik dat tenminste tegen, dat David zegt: ”Komt, gij kinderen, hoort naar mij.” Hij had het druk met zijn steden, zijn provincies, de zorg voor zijn land die op hem drukte. Hij had maar weinig aandacht voor de opvoeding van de jeugd. Maar nu hij in de laagste positie verkeert die men zich maar kan indenken, als iemand die van zijn verstand beroofd is, herinnert hij zich zijn plicht. De verheven, voorspoedige christen bekommert zich niet altijd om de lammeren. Die taak valt meestal te beurt aan Petrussen, van wie het vertrouwen en de trots geknakt zijn en die zich zodoende gaan verheugen in het beantwoorden van de vraag: ”Hebt gij mij lief?”

			Ik laat nu deze gedachte voor wat zij is en wend mij tot de tekst. ”Komt, gij, kinderen! hoort naar mij! ik zal u des HEEREN vreze leren.” In de eerste plaats zal ik u één leer geven; in de tweede plaats, twee aanmoedigingen; ten derde, drie aansporingen; ten vierde, vier aanwijzingen; en in de vijfde plaats zal ik u vijf onderwerpen voor kinderen geven. Alles is uit de tekst genomen.

			In de eerste plaats, één leer.

			”Komt, gij, kinderen! hoort naar mij! ik zal u des HEEREN vreze leren.” De leer is, dat kinderen in staat zijn onderwijs in de vreze des HEEREN te ontvangen. Mensen zijn meestal het verstandigst nadat zij uiterst dwaas zijn geweest. David was buitengewoon dwaas geweest, en nu werd hij buitengewoon wijs. In die toestand zal hij zeker geen dwaze gedachten hebben geuit, of aanwijzingen hebben gegeven die je van een dwaas kunt verwachten. 

			We hebben wel eens horen beweren dat kinderen de grote geheimenissen van de godsdienst niet kunnen begrijpen. We kennen zelfs enkele zondagsschoolleiders die angstvallig de grote leerstukken van het evangelie vermijden, omdat ze denken dat kinderen daar nog niet aan toe zijn. Helaas is diezelfde fout ook al tot de kansel doorgedrongen, want er zijn tegenwoordig predikanten die geloven dat veel leerstukken uit het Woord van God, hoe waar ze op zichzelf ook zijn, niet geschikt zijn om aan de mensen te leren. Ze zouden ze alleen maar tot hun eigen verderf verdraaien. Weg met zo’n domineespolitiek! Alles wat mijn God geopenbaard heeft moet worden gepredikt. Ook al zou ik het niet kunnen begrijpen, ik zal het toch geloven en ik zal het ook prediken. Mijn mening is dat wanneer een kind zalig kan worden, er geen enkel leerstuk uit Gods Woord is dat zo’n kind niet zou kunnen ontvangen. Ik zou willen dat kinderen zonder uitzondering in alle leerstukken der waarheid werden onderwezen, zodat ze op latere leeftijd houvast zullen hebben. 

			Ik kan u bewijzen dat kinderen werkelijk de Schrift kunnen begrijpen. Toen ik nog een kind was, was ik zeker in staat mee te praten over ingewikkelde theologische problemen, die ik van beide kanten hoorde belichten in de kring van mijn vaders vrienden. Het is zelfs zo dat kinderen op jonge leeftijd in staat zijn dingen te begrijpen die we later nauwelijks meer kunnen vatten. Kinderen beschikken bij uitstek over eenvoud des geloofs. Eenvoud is verwant aan de hoogste kennis. Het is niet bekend dat er veel verschil bestaat tussen de eenvoud van een kind en het genie van de grootste geest. Hij die de dingen ontvangt als een kind, in alle eenvoud, zal vaak ideeën hebben die bij een ander nooit zullen opkomen, hoezeer die ook geneigd is alles diep te doordenken. Als u wilt weten of kinderen onderwezen kunnen worden in deze leer, kijk dan eens naar die kinderen in veel kerken en godvruchtige gezinnen die al vroeg de liefde van de Zaligmaker kennen. Ik bedoel geen wonderkinderen, maar kinderen zoals we ze regelmatig tegenkomen, een kleine Timotheüs of een kleine Samuël, en ook een meisje dat de Heere liefheeft. Zodra een kind verdoemd kan worden kan het ook behouden worden. Zodra een kind kan zondigen, kan het door Gods genade ook geloven en het Woord van God ontvangen. Zodra kinderen het verkeerde kunnen leren, zijn ze ook in staat om onder de leiding van de Heilige Geest het goede te leren, neemt u dat maar van mij aan. Ga nooit naar uw groep met de gedachte dat de kinderen u niet zullen begrijpen. Als u ze het niet laat begrijpen, dan is dat omdat u het zelf niet begrijpt. Als u de kinderen niet leert wat u wilt, dan bent u niet geschikt voor uw taak. U moet zoeken naar eenvoudiger woorden, aangepast aan hun kunnen. Dan zult u zien dat het niet de schuld van het kind was dat het niet kon leren, maar uw schuld. Kinderen kunnen zalig worden, daar houd ik aan vast. Hij Die bij machte is in Zijn Goddelijke soevereiniteit de grijze zondaar van zijn weg te bekeren, kan zeker een klein kind uit zijn jeugdige dwaasheid redden. Hij die te elfder ure sommigen ledig op de markt vindt staan en ze naar de wijngaard stuurt, kan ook mensen in de dageraad van hun leven roepen om voor Hem te werken. Hij die de loop van een rivier kan wijzigen als deze al tot een machtige stroom is aangezwollen, is ook in staat het beekje dat net ontspringt in de gewenste bedding te leiden. Hij kan alles. Hij kan het kinderhart bewerken zoals Hij wil, want alles staat onder Zijn bestuur. Ik zal me niet bezighouden met het uiteenzetten van de leer, omdat ik niet denk dat iemand van u zo dwaas is daaraan te twijfelen. Maar hoewel u het gelooft, vrees ik dat velen van u niet verwachten over de bekering van kinderen te horen. In alle kerken heb ik een zekere afkeer bemerkt ten aanzien van vroege, kinderlijke vroomheid. We zijn bang voor het idee van een jongetje dat Christus liefheeft. En als we horen van een meisje dat de Zaligmaker volgt, zeggen we dat het jeugdige verbeelding is, vroege indrukken die weer weggaan. Beste vrienden, ik verzoek u om kinderlijke vroomheid nooit met wantrouwen te behandelen. Het is een teer plantje - ga er niet te ruw mee om. Onlangs hoorde ik een verhaal, waarvan ik geloof dat het echt is. Een lief meisje van zo’n vijf, zes jaar oud, dat echt Jezus liefhad, vroeg haar moeder of ze mee mocht naar de kerk. Haar moeder zei dat ze nog te jong was. Het kind was erg verdrietig en de moeder, die in de gaten had dat ze het oprecht meende, sprak erover met de dominee. Deze sprak met het meisje en zei tegen de moeder: ”Ik ben ten volle overtuigd van haar godsvrucht, maar ik kan haar niet meenemen naar de kerk, ze is nog te jong.” Toen het kind dat hoorde, kwam er een sombere blik in haar ogen. De volgende morgen vond haar moeder haar dood in haar bedje, met een paar glinsterende tranen in haar ogen. Ze was van louter verdriet gestorven. Haar hart was gebroken, omdat ze haar Zaligmaker niet had kunnen volgen zoals Hij dat haar had geboden. 

			Voor geen geld ter wereld zou ik de oorzaak van de dood van dat kind willen zijn! Wees zorgvuldig in het omgaan met jeugdige vroomheid. Ga er teer mee om. Geloof dat kinderen net zo goed als u behouden kunnen worden. Als u ziet dat het jonge hart tot de Zaligmaker wordt gebracht, ga dan niet met harde woorden en vol wantrouwen daar tegen in. Het is soms beter bedrogen uit te komen dan het middel te zijn tot iemands ondergang. Geve God zijn kinderen een vaster geloof dat kleine genadeknopjes alle zorg verdienen. 

			In de tweede plaats wil ik u twee aanmoedigingen geven, die u beide in de tekst kunt vinden.

			De eerste aanmoediging is dat van het vrome voorbeeld. David zei: ”Komt, gij kinderen! hoort naar mij! ik zal u des HEEREN vreze leren.” U schaamt zich toch niet om in de voetsporen van David te treden? U zult er toch geen bezwaar tegen hebben om het voorbeeld te volgen van iemand die in de eerste plaats zeer heilig was en ook zeer groot? Zal de herdersjongen, de reuzendoder, de psalmist van Israël en de koning voetstappen zetten waarvoor u te trots bent? Nee toch! Ik weet zeker dat het u zal verheugen te zijn zoals David was. Als u echter een nog groter voorbeeld wilt dan dat van David, luister dan naar de Zoon van David, terwijl over Zijn lippen de zoete woorden komen ”Laat de kinderen tot Mij komen, en verhindert ze niet, want derzulken is het Koninkrijk der Hemelen.” Ik weet zeker dat het u zou aanmoedigen als u voortdurend aan deze voorbeelden zou denken. U onderwijst kinderen - dat is geen schande. Sommigen zeggen dat u maar onderwijzer bent, maar u bent een respectabel persoon, met een edel beroep en illustere voorgangers. Een grote fout in veel van onze kerken is dat de zorg voor de kleine kinderen wordt overgelaten aan de jeugd. De oudere leden die meer wijsheid bezitten, bemoeien er zich niet zo mee. Ik zie uit naar de dag wanneer de machtigen in Israël zullen helpen in deze grote strijd tegen de vijand. In de Verenigde Staten hoorden we van presidenten, van rechters en congresleden, personen uit de hoogste kringen die zich letterlijk ver-waardig-den les te geven aan kinderen op zondagsscholen. Hij die lesgeeft op een zondagsschool heeft een hoge graad behaald. Ik heb liever niets voor mijn naam staan dan drs. of ir. of wat voor titel dan ook. De moed erin houden dus, want uw taak is een eervolle. Laat het koninklijke voorbeeld van David, laat het edele, goddelijke voorbeeld van Jezus Christus u inspireren met nieuwe ijver en toenemend vuur, met vrijmoedige volharding om verder te gaan met dit machtige werk, en zeg zoals David: ”Komt, gij kinderen! Hoort naar mij! ik zal u des HEEREN vreze leren.” 

			De tweede aanmoediging die ik geef is die van het grote succes. David zei: ”Komt, gij kinderen! hoort naar mij!; hij voegde daar niet aan toe: Misschien zal ik u des HEEREN vreze leren”, maar ”ik zal u des HEEREN vreze leren”. Hij had succes; en als hij het niet had, dan anderen wel. Het succes van de Zondagsscholen! Als ik daarover begin kan ik niet ophouden. Daarom begin ik er maar niet aan. Je zou er veel boeken over kunnen schrijven, en als je dan klaar zou zijn, zou je zeggen: ”Ik denk dat de wereld niet zou kunnen bevatten wat geschreven kon worden.” Daarboven de sterren, waar Zijn lof eeuwig wordt bezongen, waar de menigte van in het wit gekleden voortdurend hun kronen werpen voor Zijn voeten, daar zullen we het succes van de Zondagsscholen aanschouwen. Ja, daar waar miljoenen kinderen zondag aan zondag bijeenkomen om te zingen ”Vriend en Heiland van de kind’ren”, daar zien we het succes van de Zondagsschool. En aan de andere kant van de oceaan, op de eilandjes van de Zuidzee, in landen waar mensen neerknielen voor hout en steen, daar vinden we de zendelingen die door de zondagsscholen zijn gered. En de duizenden die door hun onderwijs worden behouden, mengen hun stem in het machtig aanzwellende koor dat de echo is van het weergaloze succes van het zondagsschoolwerk. Ga ermee door! Ga verder! Er is al zoveel gedaan; er zal nog meer gebeuren. Laat de overwinningen uit het verleden u inspireren. Laat de herinnering aan de triomfen uit de strijd voor het Koninkrijk van Vrede een hernieuwde aanmoediging voor u zijn. 

			In de derde plaats geef ik u nu drie aansporingen.

			De eerste aansporing is: besef tegen wie u het hebt. ”Komt, gij kinderen!” Ik vind dat we ons gehoor altijd moeten respecteren. Niet dat we ons druk moeten maken om titels en posities, want die zijn niets in Gods ogen. Maar we dienen wel ten volle te beseffen dat we te doen hebben met mensen die een ziel hebben, zodat we hun tijd niet verdoen met dingen die de moeite van het aanhoren nauwelijks waard zijn. Maar als u lesgeeft aan een zondagsschool draagt u zo mogelijk nog meer verantwoordelijkheid dan een dominee. Hij preekt voor volwassenen, mensen die een oordeel kunnen vormen en die ergens anders heen kunnen gaan als de preek hen niet aanstaat. Kinderen kunnen dat niet. Als u iets verkeerds zegt, geloven de kinderen dat toch, zelfs als het een complete dwaling is. Wat u nu onderwijst, zal het kind nooit vergeten. U zaait niet op braakliggend land, zoals sommigen zeggen, want het is al lang door de duivel in bezit genomen. Maar u zaait wel in aarde die nu het meest vruchtbaar is. Aarde die nu meer vrucht zal voortbrengen dan later. U zaait in jonge harten. En wat u daar zaait, dat zal daar zeker wortelschieten. Dat geldt vooral voor wat niet deugt, want dat wordt nooit vergeten. U begint met het kind; wees voorzichtig wat u doet. Verknoei het niet. Veel kinderen worden behandeld als Indiaanse kinderen. Die kregen een koperen plaat op hun voorhoofd om ze klein te houden. Er lopen heel wat simpele geesten rond die als kind de kans niet kregen zich te ontplooien. En toen ze ouder werden interesseerde het hen niet meer. Weet wat u doet; u bent met kinderen bezig. Wanneer er gif in de bron gestrooid wordt, zal de hele beek vergiftigd worden. Dus weet wat u doet. Buig het twijgje en de eik zal krom groeien. Wees dus voorzichtig. Met Gods hulp bereidt u kinderzielen voor op de eeuwigheid. Terwille van ieder kind geef ik u een plechtige vermaning. Wanneer het verraad is om aan stervenden gif te geven, dan is het nog misdadiger om dat aan een kind te doen. Het is erg om een oud mens te misleiden, maar het is nog erger wanneer u een kind een weg doet inslaan waarop het voorgoed kan verdwalen. Ik wil u dan ook ernstig waarschuwen. Kinderen onderwijzen is een zeer verantwoordelijke taak.

			In de tweede plaats, bedenk dat u bezig bent voor God.

			”Komt, kinderen! Hoort naar mij! Ik zal u des Heeren vreze leren.” Wanneer u alleen maar aardrijkskunde gaf, dan zou ik me niet met u bemoeien, ook al vertelde u dat de noordpool bij de evenaar lag. En wanneer u zou zeggen dat Zuid-Amerika aan Europa grenst en dat Engeland ergens in Afrika ligt, dan zou ik dat hooguit grappig vinden. Maar u geeft geen aardrijkskunde of wiskunde. U leidt niet op voor de zakenwereld of een ander beroep. Maar u onderwijst hen naar uw beste kunnen voor het Koninkrijk van God. U zegt tegen hen: ”Kinderen, jullie komen hier om uit het Woord van God te leren; dat is het middel om onze ziel te redden.” Weet wat u doet als u zegt dat u hen de vreze des Heeren leert. Wat betreft het tijdelijke kunt u zich misschien nog fouten veroorloven, maar wees een betrouwbare gids in geestelijke zaken. Wees ervan verzekerd dat het de waarheid is die u hun vertelt, en niets dan de waarheid. Wat een ernst vereist uw werk! Wie voor zichzelf werkt, mag doen wat hij wil; maar wie voor een ander werkt, moet zorgvuldig zijn. Wie in dienst staat van een koning, moet zich terdege kwijten van zijn taak. Maar wie voor God werkt, dient zijn werk te doen met vrees en beven. Denk eraan, u werkt voor God. Ik zeg dat zo, omdat u dat zelf voorwendt. Helaas moet ik vrezen dat velen onder u een andere kijk op deze zaak hebben. En dan nu de derde aansporing. Bedenk dat uw kinderen onderwijs nodig hebben. Dat wordt in onze tekst verondersteld: ”Komt, gij, kinderen! hoort naar mij! ik zal u des HEEREN vreze leren.” Dat maakt uw werk des te verantwoordelijker. Als kinderen dit onderwijs niet nodig hadden, dan zou ik me niet zo buitengewoon druk maken of u ze wel goed onderwijs geeft. 

			Als het nu ging om onderwijs dat niet noodzakelijk was of zelfs overbodig, ach, dan mocht u wat mij betreft uw gang gaan. Maar dit onderwijs is noodzakelijk. Uw kind heeft het nodig! Het is in ongerechtigheid geboren; in zonde heeft de moeder het ontvangen. Het kent God niet, en zal Hem zonder onderwijs ook nooit leren kennen. Het is niet als die aarde, waarin het goede zaad al aanwezig is. Integendeel, het verkeerde zaad zit al in het hart. God kan daar het goede zaad zaaien. U beweert het instrument te zijn om het zaad in kinderharten te zaaien; bedenk dan ook dat het kind voorgoed verloren zal gaan als het zaad niet wordt gestrooid. Zijn of haar leven zal een leven zijn in vervreemding van God, en het einde het eeuwige vuur. Geef uzelf er dus rekenschap van hóe en wàt u onderwijst. Er is sprake van dringende noodzaak. Het betreft hier geen huis dat in lichterlaaie staat, waarbij u moet blussen. Hier is ook geen schip in nood, waar uw hulp in de reddingsboot wordt gevraagd. Hier is een onsterfelijke ziel, die u toeroept: ”Kom over en help.” Ik smeek het u, leer ze ”de vreze des HEEREN”, en dat alleen. Zeg het in waarheid en zeg het met aandrang: ”Ik zal u des HEEREN vreze leren.”

			Dit brengt mij in de vierde plaats bij mijn vier aanwijzingen, die allemaal in de tekst te vinden zijn.

			De eerste aanwijzing: zorg dat de kinderen naar de zondagsschool komen. ”Komt, gij kinderen!” Er zijn er die klagen dat ze geen kinderen bij elkaar kunnen krijgen. Zorg ervoor dat ze komen! Bedenk maar één of andere wervingsactie in de stad of in het dorp. David zegt toch ook: ”Komt, gij kinderen!” Dat wil ik u ook aanraden. Wees maar zo vindingrijk, dat ze komen. U moet er natuurlijk geen omkooppraktijken op na houden. Maar verder hoeft u niet al te kieskeurig te zijn wat de methode betreft. Ik zal u vertellen, als er niemand naar mij kwam luisteren omdat ik een zwarte jas draag, dan zou ik morgen een uniform aantrekken. Maar ik zou een gemeente hebben om voor te preken. Je kunt beter iets geks bedenken dan een lege kerk of een lege klas te hebben. Toen ik eens in Schotland was, liet ik de omroeper door het dorp gaan om zeker te zijn van publiek. Het werkte voortreffelijk. Gebruik alle middelen. Zorg dat de kinderen komen. Ik heb predikanten gekend die zondagsmiddags de straat op gingen om de spelende kinderen zover te krijgen dat ze naar de zondagsschool gingen. Dat is wat een ernstige onderwijzer moet doen. ”Jan”, zal hij zeggen, ”kom naar de zondagsschool; je weet niet hoe leuk het er is.” Vervolgens laat hij de kinderen binnen, en op zijn innemende wijze vertelt hij hun wat verhaaltjes en voorvalletjes en zo. En zo komt z’n klasje vol. Haal ze binnen, hoe dan ook. Wat is er op tegen? In deze strijd staan alle middelen u ten dienste. Tegen de duivel is alles geoorloofd. Dat is mijn eerste instructie. Zorg dat de kinderen komen, hoe dan ook.

			Vervolgens, zorg dat de kinderen van u gaan houden. Dat staat ook in de tekst. ”Kom, gij kinderen, hoort naar mij.” Vroeger moesten we met onze handen op de rug achter onze tafeltjes onze lessen opdreunen. Maar dat is niet wat David bedoelde. ”Kom, kinderen - kom eens bij me op schoot.” ”O!”, denkt zo’n kind dan, ”wat leuk, zo’n meester. Een meester die me dicht bij zich laat komen, een meester die niet zegt: ”Ga!”, maar ”Kom!”. De fout die veel onderwijzers maken is dat ze afstand scheppen tussen hen en de kinderen, vanuit een soort ontzag dat kinderen voor hen moeten hebben. Voordat het onderwijs kan beginnen moet u beschikken over de zilveren sleutel van vriendschap waarmee u de harten opent en zo hun aandacht wekt. Zeg: ”Kom, kinderen!” We hebben allemaal wel een paar mannen gekend die ondanks hun goedheid de schrik van kinderen waren. U herinnert zich wellicht het verhaal van die twee jongetjes aan wie eens gevraagd werd of ze naar de hemel wilden. Tot verbazing van hun onderwijzer zeiden ze dat ze dat echt niet wilden. ”Waarom dan niet?”, werd hen gevraagd. ”Ik wil niet naar de hemel, omdat opa daar ook is, en dan zegt-ie telkens weer: ‘Opschieten, jongens, wegwezen’; ik zou niet graag bij opa zijn”, antwoordde één van hen. 

			Als een kind een meester heeft die altijd maar zuur kijkt, maar wel met hem over Jezus spreekt, wat moet dat kind daar wel niet van denken? ”Ik vraag me af of Jezus net zo was als u; als dat zo was, dan zou ik niet veel met Hem ophebben.” Een andere onderwijzer geeft misschien bij het minste of geringste een draai om de oren; tegelijkertijd zegt hij dat we altijd aardig moeten zijn en anderen vergeven. ”Nu”, denkt het kind, ”dat is allemaal best, maar laat dat dan eerst maar eens zelf zien.” Als u de kinderen afstoot, dan is al uw gezag weg en zult u hen niets meer kunnen leren. Het is vergeefse moeite om kinderen die niet van u houden iets aan te willen leren. Probeer hen voor u te winnen, dan kunt u hen leren wat u maar wilt. 

			De volgende les die ik u wil meegeven is: wek de aandacht van de kinderen op. In de tekst staat: ”kinderen, hoor naar mij.” Als ze niet horen, dan kunt u praten wat u wilt, maar het heeft geen enkele zin. Als ze niet luisteren, dan wordt het werk voor u en de kinderen een zinloze sleur. U kunt niets beginnen zonder u eerst van hun aandacht te verzekeren. ”Dat kan ik nu juist niet”, hoor ik iemand zeggen. Nu, dat hangt van uzelf af. Als u ze iets geeft dat de aandacht waard is, dan zullen ze zeker luisteren. Zorg dat u ze iets vertelt dat de moeite van het aanhoren waard is. Deze regel geldt misschien niet altijd, maar in de meeste gevallen wel. Vergeet niet om ze ook eens wat grappigs te vertellen. Mensen die vaak preken bekritiseren, zeggen dat anekdotes niet op de preekstoel thuishoren. Maar sommigen van ons weten wel beter. Wij weten wat een gemeente wakker maakt. Uit ervaring weten we dat een verhaaltje hier en een anekdote daar uitstekende middelen zijn om de aandacht te krijgen van mensen die niet naar een droog leerstuk kunnen luisteren. Probeer doordeweeks zoveel mogelijk anekdotes te verzamelen. Als je een goede onderwijzer bent zul je altijd iets tegenkomen dat stof oplevert voor een verhaaltje. Als de groep dan de aandacht dreigt te verliezen, begint u: ”Heb je al gehoord van...?” en de kinderoogjes lichten op. Een lief kind zei eens: ”Vader, ik hoor die ene dominee zo graag, omdat hij altijd ”net-als” zegt in z’n preek: net als dit, zoals dat.” Ja, daar houden kinderen van. Verhalen, plaatjes, cijfers. Als ik als jongen naar u moest luisteren zonder dat u af en toe een verhaaltje vertelde, dan weet ik zeker dat u vaker m’n kruin dan m’n neus zou zien. En als ik dan in een warm lokaal zat, zou ik gaan knikkebollen of met Karel links van me gaan spelen, en net zo gek doen als de rest, als u niet de moeite deed om mijn aandacht te trekken. Zorg ervoor dat ze luisteren! De vierde les is: let erop wàt u de kinderen aanleert. ”Kom, kinderen, hoor, ik zal u des HEEREN vreze leren.” Om u niet te vermoeien stip ik dat nu slechts aan en vervolg met punt vijf.

			In de vijfde plaats geef ik u vijf zondagsschool-lessen: vijf onderwerpen om de kinderen te leren. Deze onderwerpen vinden we in de verzen die volgen op onze tekst. Het eerste wat we moeten leren is moraal, zedelijk gedrag. ”Wie is de man, die lust heeft ten leven, die dagen liefheeft om het goede te zien? Bewaar uw tong van het kwaad, en uw lippen van bedrog te spreken. Wijk af van het kwaad, en doe het goede; zoek de vrede, en jaag die na.” Het tweede is: vroomheid, en een vast geloof in Gods voorzienigheid. ”De ogen des HEEREN zijn op de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun geroep.” Het derde is de ernst van de zonde: ”Het aangezicht des HEEREN is tegen degenen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Zij (dat zijn de rechtvaardigen) roepen, en de HEERE hoort, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.” In de vierde plaats de noodzaak van een verbroken hart. ”De HEERE is nabij de gebrokenen van harte, en Hij behoudt de verslagenen van geest.” En in de vijfde plaats de onschatbare zegen een kind van God te zijn: ”Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen; maar uit alle die redt hem de HEERE. Hij bewaart al zijn beenderen; niet een van die wordt gebroken. De HEERE verlost de ziel Zijner knechten; en allen die op Hem betrouwen, zullen niet schuldig verklaard worden.” 

			Ik heb u nu deze indeling gegeven en wil ze één voor één toelichten. Hier heeft u dan de voorbeeldles: ”Komt, gij kinderen!, hoort naar mij!, en ik zal u des HEEREN vreze leren.” David begint met een vraagstelling: ”Wie is de man die lust heeft ten leven, die dagen liefheeft?” Dat is iets wat kinderen graag willen: heel lang leven. Na deze inleiding leert hij de kinderen moraal, goed gedrag: ”Bewaar uw tong van het kwaad, en uw lippen van bedrog te spreken. Wijk af van het kwaad, en doe het goede; zoek de vrede, en jaag die na.” Niet dat wij ooit goede zeden aanleren als de weg der zaligheid. God verhoede dat wij ooit mensenwerk op welke wijze dan ook zullen verwarren met de weg ten hemel. ”Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave.” Toch leren we goede zeden wanneer we geestelijk onderwijs geven. Mijn ervaring is dat het evangelie de beste waarborg is voor een goede moraal. Ik zou leiders of leidsters van een zondagsschool dan ook willen aanraden goed gedrag bij de jongens en meisjes na te streven, door juist die zonden bij hen aan de kaak te stellen die zo kenmerkend zijn voor de jeugd. Hij of zij kan beter dan wie ook eerlijk met ze praten over dingen die zij zo vaak verkeerd doen, vooral het liegen. Maar ook over kleine diefstal, ongehoorzaamheid aan de ouders, dingen doen op zondag die niet horen. Noem die zonden bij de naam. Het heeft geen zin om met ze te spreken over zonden in het algemeen. Noem ze, één voor één, net als David deed. Noem eerst de zonde van de tong: ”Bewaar uw tong van het kwaad, en uw lippen van bedrog te spreken.” Let vervolgens op het hele gedrag: ”Wijk af van het kwaad, en doe het goede; zoek de vrede, en jaag die na.” Als de kinderziel niet wordt gered door middel van de andere aspecten van het onderwijs, kan dit deel toch een gunstige uitwerking hebben in zijn leven. Dat is dan in ieder geval bereikt. Toch is goed gedrag nog maar een betrekkelijk geringe zaak.

			Het beste deel van ons onderwijs betreft de godsvrucht, een vast geloof in God. Ik zeg godsvrucht, niet: godsdienst. Veel mensen zijn godsdienstig zonder godsvrucht te bezitten. Velen vertonen alle kenmerken van godsvrucht, uiterlijke vroomheid - zulke mensen noemen we godsdienstig. Toch is God onbelangrijk voor hen. Ze denken aan hun kerk, de zondag, hun boeken, maar niet aan God. En wie God niet eerbiedigt, wie niet bidt en God niet liefheeft is een goddeloze, hoe fraai zijn uiterlijke godsdienst ook moge zijn. Leer het kind het oog op God te vestigen. Schrijf het op zijn voorhoofd: ”U, Heere, ziet mij.” Smeek het kind als het ware om voortdurend in gedachten te houden dat zijn of haar leven zich altijd afspeelt in de omarming van God. Zijn armen zijn te allen tijde om het kind geslagen. Geen gedachte of handeling, of God weet ervan. U hebt uw plicht niet gedaan zolang u niet voortdurend de nadruk legt op het feit dat God alles ziet. O! hadden we zelf de ware godsvrucht maar meer lief, dan zouden we er ook meer over spreken. 

			De derde les is de ernst van de zonde. Als een kind dat niet leert, zal hij ook nooit de weg naar de hemel leren bewandelen. Niemand van ons heeft ooit geweten wat een Zaligmaker Christus is voordat we wisten wat een groot kwaad de zonde is. Als de Heilige Geest ons niet leert hoe de zonde ”bovenmatig is zondigende”, zullen we de zegen der zaligheid nooit kennen. Laat ons dan om Zijn genade vragen wanneer we onderwijs geven, zodat we steeds meer de verfoeilijke aard van de zonde kunnen benadrukken. ”Het aangezicht des HEEREN is tegen degenen, die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien.” Spaar uw kinderen niet; doe ze verstaan waartoe de zonde leidt. Wees niet, zoals sommigen, bang om de gevolgen van de zonde duidelijk en breedvoerig te bespreken. Ik heb eens gehoord over een vader van wie plotseling één van zijn zonen stierf, een erg goddeloze jongen. Hij zei niet tegen zijn andere kinderen wat sommigen in zo’n situatie plegen te zeggen: ”We hopen dat jullie broer in de hemel is.” Nee. Hij overwon zijn natuurlijke gevoelens en door genade was hij in staat om zijn kinderen bijeen te roepen en als volgt aan te spreken: ”Kinderen, jullie broer is niet meer; ik vrees dat hij in de hel is; jullie weten van zijn leven en hoe hij zich gedroeg: God rukte hem weg.” Daarop waarschuwde hij hen plechtig voor die plaats waarvan hij geloofde, ja, bijna wist, dat hij daar was. Hij smeekte hen die plek te ontvlieden. Zo was hij het middel om hen ernstig te doen nadenken. Stel dat hij zoals anderen gesproken had, weliswaar teerhartig, maar zonder eerlijk de zaak onder ogen te zien: ”Ik hoop dat jullie broer in de hemel is.” Wat zouden de anderen dan gezegd hebben? ”Als hij in de hemel is, dan hoeven wij ons geen zorgen te maken, dan kunnen we erop los leven.” Nee! Ik blijf erbij dat het niet onchristelijk is om van sommigen te zeggen dat ze in de hel zijn, wanneer we hebben gezien dat ze een hels leven hebben geleid. Maar, wordt gezegd, ”Kunt u uw medeschepselen oordelen?” Nee, maar ik kan hen kennen aan hun vruchten. Ik oordeel noch vèroordeel hen; ze oordelen zichzelf. Ik heb het oordeel over hun zonden eerder gezien, en ik twijfel er niet aan of zijzelf zijn gevolgd. ”Maar kunnen ze dan niet te elfder ure worden gered?” Ik weet het niet. Ik weet het van één, maar ik weet niet of er ooit een tweede is geweest, en ik kan niet zeggen of er ooit nog één zal zijn. Wees dus eerlijk tegenover uw kinderen, en leer hen met Gods hulp dat het kwaad de bozen zal slaan.

			Maar u hebt nog geen half werk geleverd als u ze niet zeer goed het vierde punt hebt geleerd - de absolute noodzaak van de verandering van hart. Moge God ons bekwaam maken om dit voortdurend onze leerlingen voor te houden: de noodzaak van een verbroken hart en een verslagen geest; dat goede werken geen nut hebben zolang onze natuur niet is vernieuwd; dat de zwaarste plichten en de ernstigste gebeden niets voorstellen tenzij er een waar en diep berouw is over de zonde. Een berouw dat door genade Gods gepaard gaat met een volledig verzaken van de zonde. Wat u ze ook zou onthouden, vertel hen in ieder geval van Dood, Wedergeboorte en Verzoening. Vertel dat ze door de val in de dood liggen. Vertel dat ze nooit kunnen weten of ze door Christus verlost zijn voordat ze door de Geest zijn wedergeboren. Houdt hen deze zaken voor ogen. Dan kunt u met vreugde aan het vertellen beginnen.

			In de vijfde plaats willen we wijzen op de vreugde en zegen een christen te zijn. Ik hoef u eigenlijk niet te vertellen hoe u daarover moet spreken. Als u zelf weet wat het is om christen te zijn, dan hoeft u nooit naar woorden te zoeken. Geliefden! Als we het hierover hebben, dan geldt: waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Hoe waar zijn die woorden uit psalm 32: ”Welgelukzalig is hij, wiens overtreding is vergeven, wiens zonde bedekt is.” Wat een waarheid ook ligt er in de woorden: ”Gezegend is hij die op de Heere vertrouwt, wiens hoop op de Heere is.” Benadruk dat te allen tijde, dat de rechtvaardigen een gezegend volk zijn. Dat Gods uitverkorenen, door het bloed verzoend en gered door Zijn kracht, hier op aarde een gezegend volk zijn, net als straks in de hemel. Laat de kinderen zien dat u zo’n gezegende bent. Als ze weten dat u moeiten hebt, moet u toch uw best doen een opgewekt gezicht te tonen. Dan kunnen ze zeggen: ”De meester, de juf is gezegend, hoewel de zorg hem drukt.” Probeer altijd vrolijk voor de dag te komen, zodat ze zullen weten dat de dienst van God een zaak van vreugde is. Laat dit een kernpunt zijn van uw onderwijs: ”Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardige: maar uit alle die redt hem de HEERE. Hij bewaart al zijn beenderen; niet één van die wordt gebroken.” 

			Zo heb ik u deze vijf lessen gegeven. Laat mij tot slot in alle ernst het volgende tot u zeggen. Bij al het onderwijs dat u geeft moet u zich er ten volle van bewust zijn dat u niets kunt doen tot behoud van het kind, maar dat het God Zelf is die het van begin tot eind moet bewerken. U bent de pen; God wil dan misschien met u schrijven, maar zelf kunt u niet schrijven. U bent het zwaard; God kan de zonde van het kind ermee slaan, maar zelf kunt u niet slaan. Houdt dat altijd in gedachten, dat u zelf van God geleerd moet zijn. Daarna moet u vragen of God onderwijs wil geven. Tenzij het kind onderwijs ontvangt van Iemand hoger dan u, zal het nòg omkomen. Het is niet uw onderwijs dat zielen redt; het is Gods zegen die daarop rust. 

			God zegene al uw arbeid! Hij zal dat doen, wanneer u voortdurend in gebed verkeert, wanneer uw smekingen te allen tijde worden opgezonden tot God. De ernstige prediker of zondagsschoolleider heeft nog nooit tevergeefs gearbeid. Nog nooit is het brood, dat op het water werd uitgeworpen, verloren gegaan.

			Amen.

		

	
		
			Huwelijksontrouw

			”Wat reist gij veel uit, veranderende uw weg?”  Jeremia 2:36

			Gods oude volk was sterk geneigd Hem te vergeten, en de valse goden van de omringende heidenvolken te aanbidden. Andere volken waren trouw aan hun houten of stenen afgoden. Zij hingen hun gesneden beelden aan alsof die hen echt hadden geholpen, alsof die hen in de toekomst konden verlossen. Alleen het volk dat de ware God beleed, verzaakte haar God. Het verliet de springader van levende wateren om zich gebroken bakken uit te houwen, die geen water hielden. Menselijkerwijs gesproken schijnt dit tot verbazing te hebben geleid bij de Heere, want Hij zegt: ”Gaat over in de eilanden der Chitteërs, en ziet toe, en zendt naar Kedar, en merkt er wel op; en ziet of desgelijks geschied zij? Heeft ook een volk de goden veranderd, hoewel dezelve geen goden zijn? Nochtans heeft Mijn volk zijn Eer veranderd in hetgeen geen nut doet. Ontzet u hierover, gij hemelen, en zijt verschrikt, wordt zeer woest.” In ditzelfde hoofdstuk richt de Heere Zich tot Zijn volk met de vraag: ”Vergeet ook een jonkvrouw haar versiersel, of een bruid haar bindselen? Nochtans heeft Mijn volk Mij verlaten, dagen zonder getal.” En hier, in onze tekst, lezen we dezelfde verbazing: ”Wat reist gij veel uit, veranderende uw weg?” Het was inderdaad zeer onredelijk dat een volk met zo’n God, Die hen zo genadig had doen delen in de rijkdom van Zijn liefde, Die zoveel wonderen voor hen had verricht, zich van Hem afwendde om de Baäl of de Astaroth te aanbidden: namaakgoden, die wel oren hadden maar niet hoorden, ogen, maar niet konden zien. Goden die hun misleide aanbidders slechts bespotten. 

			Het is alsof ik in een spiegel mijzelf zie in deze mensen. Het geestelijk volk van God wordt ten voeten uit getekend in het volk Israël. Want het moet helaas gezegd worden dat eigenzinnigheid en een dwalend hart niet slechts de gebreken van het oude Israël waren, maar evenzeer van het ware Israël van vandaag. Dezelfde vermaningen aan het adres van dat oude, dwalende volk kunnen ook aan ons worden gericht, want wij vervallen even vaak tot zonde, en vergeten ook voortdurend de Almachtige, om vlees tot onze arm te stellen. Ook tot ons zegt Hij: ”Wat reist gij veel uit?” Want helaas! maar al te vaak zijn we ontrouw aan Hem en vergeten we Hem. Nu eens zoeken we het hier en dan weer daar, in plaats van dicht bij Hem te blijven, in voortdurende gemeenschap met God, onze grootste Vreugde. 

			Ik wens deze vraag in de eerste plaats te stellen aan de gelovigen, en daarna aan de onbekeerden. Zegene de Heilige Geest het aan een ieder van ons.

			Als u deze vraag in zijn verband leest, dan zult u in de eerste plaats zien dat er sprake is van een verhouding. De vraag luidt: ”Wat reist gij veel uit?” Deze vraag wordt niet aan een reiziger gesteld, of aan iemand die de wereld afreist om verre landen te verkennen. Hij wordt ook niet gesteld aan iemand die tijdens zijn reis ergens overnacht, of aan een dakloze zwerver, die ergens onder de bosjes overnacht. Nee, God vraagt het aan Zijn volk Israël, en Hij gebruikt het beeld van een getrouwde vrouw. Hij stelt het volk Israël voor als een vrouw die met Hemzelf getrouwd is. Hij is de Bruidegom, en Israël Zijn bruid. Zo krijgt deze vraag een nog diepere dimensie: ”Wat reist gij veel uit?” Laat anderen gaan zwerven, zij die kind noch kraai hebben om zich om te bekommeren. Maar gij, een gehuwde vrouw, hoe kunt u gaan zwerven? Wat zoekt u op vreemde paden? Wat voor excuus kunt u daarvoor aandragen? Dat kan toch alleen maar als u ontrouw bent in uw huwelijk? 

			Nee, geliefden, we trekken de vergelijking niet te ver door als we zeggen dat er tussen de gelovige ziel en Jezus Christus een band bestaat die schitterend wordt uitgebeeld door de huwelijksband. Wij zijn met Christus getrouwd. Hij heeft onze ziel gehuwd. Hij heeft onze bruidsschat betaald aan het kruis. Hij heeft Zich in gerechtigheid aan ons verbonden, in het genadeverbond. Wij hebben Hem aangenomen als onze Heere en onze Bruidegom. Wij hebben onszelf aan Hem overgegeven, en onder zijn zoete liefdeswet horen wij voor altijd in Zijn huis te verkeren. Hij is de Bruidegom onzer zielen, en Hij heeft ons gekleed met het bruiloftskleed van Zijn eigen gerechtigheid. Tot ons, die deel hebben aan deze huwelijksband, die met zulke tere banden aan de Heere Jezus zijn verbonden, zegt deze Zeer Beminde: ”Wat reist gij veel uit?” Merk op dat de plaats van de vrouw beschreven kan worden als een drievoudige. In de eerste plaats dient zij in afhankelijkheid van de zorg van haar man te blijven. We zouden het toch vreemd vinden als we een vrouw tot een andere man hoorden zeggen: ”Kom voor mij zorgen.” Stel dat ze de straat zou oversteken en tegen een vreemde zou zeggen: ”Ik zit in moeilijkheden, wilt u mij er uithelpen? De nood is groot, maar ik vraag het niet aan mijn man. Hij is rijk genoeg om mij alles te geven wat ik nodig heb. Ook is hij wijs genoeg om mij goede raad te geven. Maar ik vraag het liever aan een vreemde, waarvan ik niet weet of ik hem kan vertrouwen, van wie ik geen liefde kan verwachten. Ik stel meer vertrouwen in u dan in mijn man.” Dit zou toch een gewelddadige inbreuk zijn op de reinheid van de vrouw? Haar afhankelijkheid als getrouwde vrouw van een achtenswaardige man dient alleen op hem gericht te zijn met wie ze in de band van het huwelijk is verenigd. 

			Pas dit beeld maar toe, want zo is het in onze verhouding met de Heere Jezus. Het is een teer onderwerp; laat het uw en mijn hart raken. Welk recht heb ik om, wanneer ik in moeilijkheden verkeer, vlees tot mijn arm te stellen, of mijn verdriet aan een mensenoor toe te vertrouwen, in plaats van mijn bekommernis op God te werpen, Jezus al mijn zorgen te vertellen? Al zou een mensenvriend de beste bedoelingen hebben, dan nog is hij niet als mijn Heere. Hij is nooit voor mij gestorven, nooit heeft hij zijn bloed voor mij gestort. Wanneer hij mij liefheeft, kan hij mij toch niet liefhebben als de Bruidegom van mijn ziel! De liefde van mijn Heere is zo oud als de eeuwigheid, dieper dan de zee, vaster dan de bergen, onveranderlijk als Zijn eigen Godheid. Hoe kan ik aan een andere vriend de voorkeur geven? Wat een smet werp ik zo op de liefde van mijn Zaligmaker! Wat een blaam op Zijn neerbuigende goedheid voor mij! Wat een geringschatting, wat een wantrouwen ten aanzien van Zijn edelmoedigheid en kracht, als ik in tijd van nood uitroep: ”Helaas, ik heb geen vriend!” Geen vriend, terwijl Jezus leeft! Durf ik te zeggen dat ik geen helper heb? Geen helper, terwijl de Machtige, bij Wie God hulp besteld heeft nog steeds leeft, Wiens arm onverkort en Wiens hart onveranderd is? Kan ik mopperen en klagen dat er geen uitweg is uit mijn verdrukkingen? Geen uitweg, terwijl mijn almachtige Zaligmaker leeft en elk van mijn smarten kent? Ziet u wat ik bedoel? Zie het eens in dit verband. De vraag: ”Wat reist gij veel uit, om uw vertrouwen op schepselen te stellen!” dringt zo door tot in het hart. Waarom, gelovige, zoekt u het bij dingen die zintuiglijk gezien, gehoord, getast en herkend kunnen worden, in plaats van uw vertrouwen te stellen in uw Verlosser, die u niet ziet maar nochtans kent? Waarom, o, waarom, bruid van de Heere Jezus, waarom reist gij zoveel uit? Zijn wij niet in datzelfde kwaad vervallen wat betreft onze eigen zaligheid? Na een tijd van verheuging gebeurt het soms dat we verachteren in de genade, en we onze geestelijke verheuging kwijtraken. En omdat wij sterk de neiging hebben op onze bevinding te gaan rusten, laat ook ons geloof het afweten. Is dat geen ontrouw aan het volbrachte werk en de volkomen verdienste van onze grote Plaatsvervanger? 

			Aanvankelijk, toen wij onder de overtuiging van zonde leefden, wisten we dat we op niets in onszelf konden rusten. Toch glipt die waarheid steeds weer uit ons geheugen weg. We gaan dan bouwen op bevindingen uit het verleden, of op zaken die ons nu tot vreugde zijn, of op iets wat we zelf hebben bereikt. Willen wij werkelijk de vaste Rots van ons behoud inwisselen voor het drijfzand van onze gevoelens? Kunnen wij, die eens wandelden door het geloof, nu kiezen voor het wandelen door aanschouwen? Zijn genadegiften, en gemoedsgesteldheden, en genietingen te verkiezen boven het beproefde fundament van de verzoening door Christus? 

			Laten we bedenken dat zelfs het werk van de Heilige Geest, wanneer het tot een grond gemaakt wordt, de antichrist gelijk wordt, alsof het helemaal niet het werk van de Heilige Geest was. Durven wij de Heilige Geest zo te lasteren dat wij Zijn werk in ons doen wedijveren met het werk van de Zaligmaker voor ons? Wat beschamend om zo dubbel te zondigen! Het beste wordt tot een schadelijke zaak wanneer het verkeerd wordt gebruikt. Goede werken hebben hun nut, maar ze moeten niet bij het werk van Christus worden gevoegd als de grond van onze hoop. Zelfs het kostbare goud kan tot een afgodskalf worden. Dat wat de Heere Zelf ons geeft in Zijn goedheid, kan tot iets verderfelijks worden. Kijk maar naar de koperen slang, die eerst ter genezing was, maar toen deze aanbeden werd verdiende hij slechts de naam van ”een stuk koper”, en werd vernietigd. Ga toch niet voortdurend prat op wat u bent of wat u niet bent; uw zaligheid vindt daarin geen grond, maar alleen in uw Heere. Ga naar de voet van het kruis, als een zondaar met lege handen, om vervuld te worden met de rijkdommen van Christus. Als een zondaar, in uzelf zwart als de tenten van Kedar, maar alleen door uw Heere liefelijk en aangenaam. 

			De plaats van de vrouw is er niet slechts een van afhankelijkheid ten opzichte van haar man. Haar plaats dient er tevens een te zijn van louter verheuging in de liefde van haar man. Verdacht te worden van het begeren van iets anders dan dat zou de grootste aantijging zijn die een vrouw kan worden aangedaan. Weer bevinden we ons op gevoelig terrein. Wanneer u nu aan de Heere denkt, dan verzoek ik u dat te beseffen, dat u op gevoelig terrein verkeert. U weet immers wat onze God gezegd heeft: ”De Heere uw God is een ijverig God”. Dat is een prachtige, veelbetekenende uitdrukking: ”een ijverig God”. Laat dat in uw hart gegrift zijn. Jezus kan het niet verdragen dat degenen die Hem liefhebben hun hart verdelen tussen Hem en iets anders. De liefde, die sterk is als de dood, is verbonden met ijver of jaloersheid die wreed is als het graf. ”Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des HEEREN”. Het koninklijke woord aan de bruid is: ”Vergeet uw volk en uws vaders huis; zo zal de Koning lust hebben aan uw schoonheid; omdat Hij uw Heere is, zo buig u voor Hem neer.” 

			Natuurlijk is het zo, geliefden, dat de Meester nooit de natuurlijke genegenheid veroordeelt die wij anderen dienen te geven. Het behoort tot onze heiligmaking onze familieleden op de rechte wijze lief te hebben. Bovendien worden we geacht alle heiligen lief te hebben, ja, in zekere zin de gehele mensheid. Maar er is liefde die voor de Meester alleen is. In het binnenste van ons hart moet zich een sanctum sanctorum bevinden, een heilige der heiligen, waar Hij alleen achter het voorhangsel moet schitteren en regeren op Zijn genadetroon. In onze geest moet een heerlijke troon staan, waar alleen de ware Salomo gezeten is; de leeuwen van waakzame ijver dienen elke stap te bewaken. Daar moet Hij zitten, de Koning in Zijn schoonheid, als soeverein vorst van de liefde van het hart. Maar helaas! hoe vaak hebben we zijn toorn over ons ingeroepen! Vlakbij deze heilige plaats hebben we de altaren van vreemde goden opgericht. Soms hebben we een afgod gemaakt van een lievelingskind. Dan weer hebben we ons eigen ik bewonderd en gekoesterd. We zijn onwillig geweest om te lijden, hoewel we wisten dat dat de wil van God was. We waren echter vastbesloten om ons eigen vlees te verzorgen. We hebben onszelf niet over gehad voor de dienst van Christus, en ons werelds genoegen tot ons hoogst vermaak gesteld. We beseften niet dat eens, naar Gods wil, al deze rijkdommen verloren gaan. 

			Wat maken we toch snel afgoden! Afgoden maken was niet alleen de handel van Efeze, maar deze handel is wereldwijd. In het maken van tempels voor Diana, nee, voor onszelf, zijn wij allen op de een of andere manier bedreven. We hebben ons beeltenissen van naijver gemaakt, en het zijn troosteloze gruwelen geworden. We kunnen zelfs iets goeds tot een afgod maken. Ons werk voor de Meester kan zo zelfs Zijn plaats gaan innemen. Evenals met Martha het geval was, kunnen wij ”zeer bezig zijn met veel dienens”, en ons drukker maken om het dienen dan om Hem Die gediend moet worden. Het geheim is dat het ons meer te doen is om onszelf in ons dienen, dan om Hem Zelf, en hoe Hij door onze dienst de eer zal ontvangen. Het is voor ons bezige ik veel gemakkelijker om  ”uit te reizen”, dan om aan de voeten van de Meester te zitten. Nu, christen, als u zo druk bent geweest met allerlei zaken van tweederangs belang; als uw geest zich teveel heeft ingelaten met allerlei wereldse zaken, of met enige aardse liefde, dan zegt de Meester tot u: ”Mijn bruid, Mijn geliefde, wat reist gij veel uit?” Laten wij onze fout belijden en onze rust hervinden. Laat ieder van ons zich in zijn hart als volgt beklagen:

			Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad,

			Waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden;

			Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden,

			En spreek mij vrij van mijne gruweldaad.

			Herschep mijn hart, en reinig Gij, o Heer, 

			Die vuile bron van al mijn wanbedrijven;

			Vernieuw in mij een vaste geest, en leer

			Mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven.

			

			Behalve afhankelijkheid en liefde is er nog een derde aspect, dat iedere vrouw zal erkennen: vlijtig bezig zijn in het huis van haar man. De goede huisvrouw, aldus Salomo, ”beschouwt de gangen van haar huis, en het brood der luiheid eet zij niet.” Zij is geen dienstmeisje, integendeel, maar om die reden is zij des te vlijtiger. Het werk van een dienstmeisje komt nog wel eens af, maar dat van een vrouw nooit. ”Zij staat op als het nog nacht is, en geeft haar huis spijze, en haar dienstmaagden het bescheiden deel.” Zij verheugt zich in haar werk dat ze gewillig doet, zoals we dat van geen enkel dienstmeisje kunnen verwachten. ”Zij zoekt wol en vlas, en werkt met lust harer handen. Zij gordt haar lenden met kracht, en zij versterkt haar armen. Zij smaakt dat haar koophandel goed is; haar lamp gaat des nachts niet uit. Zij steekt haar handen uit naar de spil, en haar handpalmen vatten de spinrok.” De hele nacht lang waakt zij over haar zieke kind. En ook de ganse lange dag die volgt, zorgt ze voor haar kind, terwijl ook de huishoudelijke taken haar aandacht vragen. Zij rust nooit. Haar huis is haar koninkrijk, en met niet-aflatende zorg spant zij zich er voor in. Het is haar taak haar man gelukkig te maken, en haar kinderen op te voeden in de vreze des Heeren. 

			De goede huisvrouw is als Sara. Toen de engelen aan Abraham vroegen: ”Waar is Sara, uw huisvrouw?”, antwoordde hij: ”Ziet, in de tent.” Het zou voor sommige van haar nakomelingen ook maar beter geweest zijn om ”in de tent” te blijven. Het kwam Dina duur te staan toen zij er op uittrok om de dochteren van het land te bezien. Zo is nu precies de plaats van de zuivere liefhebber van Jezus. Hij verkeert thuis bij Jezus, temidden van de zijnen. De plaats van een christen ten opzichte van Christus is een ijverig bezig zijn in Zijn huis. Er zijn er onder ons die kunnen zeggen dat ze een natuurlijke zorg voor mensenzielen hebben. Door Gods genade werden wij geboren om voor hen te zorgen. Evenmin als een moeder gelukkig kan zijn zonder haar kinderen, zouden wij gelukkig zijn wanneer we geen nieuwe gelovigen hadden om voor te zorgen, en zwakken om te koesteren en te versterken. Het is een goede zaak voor de kerk, wanneer naast de dominee en de ouderlingen en diakenen, er nog vele kerkleden zijn die zorg dragen voor de pasgeborenen in het geloof. De kerk is het huis van Christus. Daar horen de pasgeboren zielen thuis, daar ontvangen zij geschikt voedsel en worden zij getroost en onderwezen voor een beter vaderland. U hebt allen een taak; aan allen die met Christus zijn verbonden door het huwelijk is een taak toegewezen in Gods huishouding. Hij heeft ieder van u een gelukkige taak toebedeeld. 

			Misschien moet u in stilte voor Hem lijden; of u moet met een paar mensen spreken op het station, of op de hoek van een straat staan preken; misschien moet u wat evangelisatiefolders uitdelen, of een buurvrouw de weg wijzen. Het kan ook zijn dat u een klas onderwijs moet geven. In ieder geval hebben we onze plicht ernstig verwaarloosd als we ons er niet volledig aan hebben gegeven. De vraag komt dan in zijn volle kracht op ons af: ”Wat reist gij veel uit?” Waarom dat feestje, die politieke vergadering, dat uitslapen, die tijdverspilling? Hebt u niets beters te doen? U hebt genoeg te doen voor uw Man en Zijn kerk, als u het goed wilt doen. U hebt geen minuut te verliezen, de zaak des Konings heeft haast. Onze taak is zo gewichtig en ligt ons zozeer aan het hart, dat het geen luiheid duldt. De Heere heeft ons zoveel werk gegeven als we door Zijn genade kunnen volbrengen; we hebben geen energie over, geen talenten die we in een zweetdoek kunnen verbergen, geen uren om ledig door te brengen op de markt. Eén ding moeten wij doen, en dat ene eist ons helemaal op. Wanneer wij ons heilig levenswerk verwaarlozen, doen wij onze Bruidegom onrecht. 

			Zie deze zaak eens in het juiste licht, broeders, en sluit uw ogen er niet voor. Heeft u enig recht om aardse dingen te bedenken? Kunt u twee heren dienen? Wat zou een man ervan vinden als hij bij zijn thuiskomst zou zien dat zijn kinderen de hele dag waren verwaarloosd, het eten niet klaar was en de huishouding niet gedaan was? Zou hij geen zacht verwijt mogen maken, of hoofdschuddend de zaak opnemen? En wanneer dat vaak voorkwam, zou hij dan niet bijna het recht hebben om te zeggen dat zijn huis hem niet gaf wat hij nodig had, dat zijn vrouw zich niet naar behoren gedroeg? Toch dient u te bedenken dat u dit met uw Heere hebt gedaan. Heeft hij bij thuiskomst het huis niet in wanorde aangetroffen, het morgengebed verwaarloosd, het avondgebed slechts opgedreund, het onderwijs aan de kinderen veronachtzaamd, en allerlei andere werken der liefde vergeten? Het is zowel uw werk als het Zijne, want u bent één met Hem, maar toch hebt u gefaald. Kan Hij niet met recht van u zeggen: ”Ik beleef maar weinig vreugde aan uw vriendschap. Ik zal weggaan totdat u Mij beter behandelt; en als u dan naar Mij verlangt, en Mij naar behoren wilt behandelen, dan zal Ik terugkeren, maar u zult Mijn aangezicht niet meer zien totdat uw hart weer met Mij is.” Vanuit persoonlijke droefheid stel ik deze vraag; geve de Heere ons deze vraag met een teer hart te beantwoorden.

			Hoe pijnlijk dit onderzoek ook is, laten we nog eens de vraag beluisteren. Er wordt naar een reden gevraagd; wat zullen wij antwoorden? ”Wat reist gij veel uit?” Ik zou niet weten wat ik zou moeten antwoorden. Ik kan me zo voorstellen dat iemand die werkelijk overtuigd is van zijn ondankbaarheid jegens Christus, onomwonden zou antwoorden: ”Heere, ik kan alleen maar mijn fout belijden, en als ik daarvoor een excuus zou mogen aandragen, hoewel het geen excuus is, dan is het dat ik zo’n wispelturig hart heb, zo slap, zo veranderlijk. Ik lijk op Ruben, snelle afloop als der wateren, en daarom ben ik niet de voortreffelijkste.” Maar ik kan me goed indenken dat de Meester, zonder streng te zijn, zo’n verzachtende omstandigheid niet zou accepteren, want er zijn er niet velen onder ons die dat eerlijk zouden kunnen volhouden. 

			In andere dingen zijn wij niet wispelturig. In kleinere zaken zijn we niet zo slap. Wat wij liefhebben dat hebben wij ook werkelijk lief, en een eens genomen besluit wordt door ons vastberaden uitgevoerd. Als we eenmaal ergens onze zinnen op hebben gezet, dan zijn we daar met de beste wil van de wereld niet van af te brengen. Nu, als wij deze vastberadenheid in andere zaken tonen, dan kan onze wispelturigheid nooit een excuus vormen. Nu eens vastberaden, dan weer wispelturig? In alles doortastend, maar nu slap? O! waar bent u op uit? Dit is zonde zonder aanleiding, moedwillige wispelturigheid. U hebt een dwaasheid in Israël begaan, door de wereld het beste te geven en Christus het slechtste. De wereld uw beslissing, en Christus uw aarzeling! Daarmee verergert u slechts uw zonde. De verzachtende omstandigheid wordt een verzwarende omstandigheid. Het is niet waar dat u zo onverbeterlijk wispelturig bent. U bent geen veertje dat door de wind overal heen geblazen wordt, maar een man die weet wat hij wil. Maar waarom dan toch zo snel afgeweken van uw meest Beminde?Ik zal u eens een paar vragen stellen. Niet in de eerste plaats om de vraag te doen beantwoorden, maar om te laten zien hoe moeilijk het is om ze te beantwoorden. ”Wat reist gij veel uit?” Heeft de Heere u beledigd? Is Hij onvriendelijk geweest tegen u? Heeft de Heere Jezus u aangesproken als een tiran, heeft Hij u behandeld als een despoot? Moet u niet belijden dat Hij te allen tijde met u heeft gehandeld uit louter liefde? Hij is geduldig geweest met uw wangedrag. Toen u dwaas deed, gaf Hij u wijsheid. Hij maakte geen gebruik van de gelegenheid om u te verwijten, zoals veel mensen in zo’n geval doen. Hij heeft Zich niet tegen u gekeerd, Hij is niet uw vijand geworden. Waarom doet u dan zo onverschillig tegen Hem? Is dat de manier van omgaan met Iemand Die u zo liefheeft en Die zo goed voor u is? Laat mij u eens vragen: is uw Zaligmaker veranderd? Durft u van Hem te denken dat Hij ontrouw is? Is Hij niet ”gisteren, en heden, en in der eeuwigheid” Dezelfde? Zodoende kan dat geen verontschuldiging voor uw ontrouw zijn. Heeft Hij Zijn belofte niet gehouden? Hij heeft u gezegd dat u Hem moet aanroepen in de dag der benauwdheid, en dat Hij u zal uithelpen; heeft Hij dat niet waargemaakt? Er is geschreven: ”Hij zal het goede niet onthouden, degenen die in oprechtheid wandelen.” Heeft Hij u het goede onthouden toen u in oprechtheid wandelde? Als Hij u werkelijk oneerlijk had behandeld, dan zou uw excuus voor het verlaten van Hem nog enige grond hebben, maar dat durft u niet te beweren. U weet dat Hij getrouw en waarachtig is. 

			”Wat reist gij veel uit?” Hebt u veel vreugde beleefd aan dat ”uitreizen”? Met schaamte belijd ik dat ik vaak aan het zwerven ben, maar ik geef grif toe dat het mij geen vrede of troost geeft. Als een ellendige ga ik door dorre plaatsen, zoekende rust en vind ze niet. Wanneer ik eens een dag of een gedeelte daarvan niet aan de Heere denk, dan gaan de uren traag en somber voorbij. Zelfs wanneer ik bezig ben met belangrijke dingen in mijn werk voor de kerk, en ik niet steeds bij Hem kom in gebed en lofprijzing, dan lijkt het wel of mijn benen mij niet meer willen dragen. 

			De dag is donker, de nacht zo lang

			als Hij mij niet verzelt;

			

			Hoe somber klinkt het schoonst gezang

			dat Jezus’ Naam niet spelt.

			De ziel die eens heeft leren zwemmen in de rivier die Christus heet, zal bij Diens afwezigheid zijn als een vis die door een visser op het strand is neergegooid. Hij spartelt nog wat, maar zal snel sterven als hij niet in zijn element wordt teruggezet. Wie eenmaal het hemelse brood heeft gesmaakt, lust het as van deze wereld niet meer. Wie nog nooit iets anders heeft geproefd dan de zandkoekjes van deze wereld, zal daar tevreden mee kunnen zijn. Maar hij die eens het zuivere witte brood uit de hemel heeft gesmaakt, zal zich niet meer tevreden stellen met het oude voedsel. Wie de vreugden van de toekomstige wereld heeft genoten, is voorgoed bedorven voor deze wereld. Niet dat hij daarin niet meer praktisch bezig kan zijn, want het hemelse leven is zelfs op aarde het beste, maar de zondige genoegens van deze wereld zijn niet meer aan hem besteed. Die staan zijn ziel slechts in de weg wanneer hij zich wil voeden met Jezus’ liefde. Jezus is het hoofdbestanddeel van zijn vreugde. Niets anders onder de hemel kan de toets der vergelijking doorstaan met de reine wijn van de Koning, wijn die gezuiverd is. 

			”Wat reist gij veel uit?” Waarom, o waarom dwaalt u af? Als een kind van huis wegloopt, omdat het zulke brute ouders heeft, dan kunnen we daar begrip voor hebben. Maar als een kind wegloopt van zijn lieve moeder en zijn zorgzame vader, wat dan? Als een schaap de dorre weide verlaat op zoek naar voedsel, wie zou het dier ongelijk geven? Maar als het de groene weiden verlaat, en de stille wateren, om in het dorre zand rond te dwalen, of al blatend door het gevaarlijke bos te lopen temidden van de wolven, wat een dwaas schepsel is het dan toch. En dat is nu juist onze dwaasheid. We hebben ons goud ingewisseld voor schroot. Onze troon voor een mesthoop. We hebben ons fijn lijnwaad uitgedaan en vodden aangetrokken. We hebben ons paleis verlaten om in een krot te gaan wonen. We hebben de duisternis liever dan het licht. De Zon der Gerechtigheid, de zomer van gemeenschap, de vogelzang der belofte, de duivenstem van de Goddelijke Geest, de bloeiende lelies der Goddelijke liefde: dat alles hebben we achter ons gelaten, om al huiverend rond te dwalen in ijskoude streken, in de ijsgrotten van Gods afwezigheid. Heere, vergeef ons, want wij hebben geen verontschuldiging voor deze dwaasheid.

			”Wat reist gij veel uit?” Wat heeft het reizen u allemaal niet gekost? O pelgrim! wat is het moeilijk om het juiste pad weer te volgen. We weten allemaal hoe wijs Bunyan Christen heeft uitgebeeld, zich bitter beklagend toen hij op zijn schreden terug moest keren. Hij was afgeweken om te slapen langs de weg en nu was hij zijn boekrol kwijt. Nu moest hij dezelfde weg drie keer afleggen. Denk ook aan de Weide der Verzoeking, en Kasteel Twijfel met Reus Wanhoop. Het was een kwade dag, toen de pelgrims de smalle weg verlieten. Het afgaan van de weg der heiligheid en gemeenschap levert geen winst, maar onzegbaar verlies op. Welk vooruitzicht is zo schoon dat het u kan aftrekken van de heerlijke gemeenschap met Christus! Misschien bent u tijdens uw afdwalen nog onlangs in zonde gevallen, of misschien werd u van smart overstelpt. Zijn dat geen lessen voor u? Bent u, die zich heeft gebrand, nu niet bang voor het vuur? Waar u werd aangevallen toen u verboden wegen insloeg, zult u niet voortaan de koninklijke weg bewandelen, waar geen leeuw of verscheurend dier wordt gevonden? 

			”Wat reist gij veel uit?” Voelt u zelfs op dit moment niet hoe Zijn liefde u tot Zich trekt? Deze hemelse aandrang moet het voor u des te moeilijker maken de vraag te beantwoorden. Soms voelt u een heilige aandrang tot bidden; maar toch bidt u niet. Wellicht zou u nu wel het aangezicht van uw Geliefde willen aanschouwen; niettemin leeft u verder in de wereld, zonder Hem. Zou dat niet anders moeten zijn? De Heilige Geest zegt in uw ziel: ”Sta op van het bed van uw luiheid, en zoek Hem Die uw ziel liefheeft.” Als uw luiheid u verhindert op te staan, hoe zult u zich dan verontschuldigen? Ik hoor de Bruidegom nu aan uw deur kloppen. Zult u Hem niet haastig opendoen? Bent u te lui? Durft u tegen Hem te zeggen: ”Ik heb mijn rok uitgetogen; hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen?” Hoe wreed, om Hem buiten te laten staan in de kou en het donker, terwijl Zijn hoofd nat is van de dauw, en Zijn haarlokken van nachtdruppen. Gaat u zo met uw Vriend om? Hoort u Hem zeggen: ”Doe mij open, Mijn vriendin, Mijn duive, Mijn volmaakte!” en kunt u toch uw oren sluiten voor Zijn smeekbeden? O, dat Hij Zichzelf toegang zal verschaffen! Dat Hij Zijn hand zal trekken van het gat der deur, zodat uw ingewand wordt ontroerd om Zijnentwil! Dat u dan op zal staan en Hem opendoen, dan druppen uw handen van mirre en uw vingers van vloeiende mirre op de handvatten van het slot. Maar weet, als u Hem nu geen gehoor geeft, dat het u zeer veel moeite zal kosten om Hem te vinden wanneer u tenslotte wel bent opgestaan. Hij zal u de straten van de stad doen afzoeken, en de wachters zullen u vinden en slaan, en uw sluier van u afnemen. Sta nu op en laat Hem binnen. 

			Zie! de Bruidegom aan de poort!

			Hij klopt, zoals voorheen;

			Hij wacht nu al zo lang, maar neen,

			‘t is alsof niemand hoort.

			O, wat een liefde, zie Hem staan!

			Zijn hart gaat naar u uit.

			Hij is nabij, stel toch niet uit -

			Laat Hem naar binnen gaan!

			Ook nú roept Hij u weer. Loop Hem na, want Hij trekt u. Nader tot Hem, want Hij nodigt u. 

			Ik wilde wel dat ik de gave had om dit onderwerp te behandelen zoals Rutherford, Herbert of Hawker dat konden, zodat ik het hart zou raken van ieder die op dit moment de vreugde van de gemeenschap met Jezus moet missen. Ik ben echter zozeer een van de uwen, ook ik moet het aangezicht van de Meester zoeken. Ik kan u de vraag nauwelijks opleggen, maar moet hem eerder mijzelf opleggen. ”Wat reist gij veel uit, veranderende uw weg?” Wat een gezegende tijd zal dat zijn, wanneer ons zwerven ten einde zal zijn, en wij Hem zullen zien, aangezicht tot aangezicht, en rust vinden aan Zijn hart! Tot die tijd zullen wij dicht bij Jezus moeten leven, willen wij hier iets van de hemel smaken. We moeten aan de voet van het kruis vertoeven, rustend op Zijn verzoening, uitziende naar Zijn komst - die heerlijke hoop, waarbij wij onze lampen bereiden om Hem te ontmoeten, wachtend op de uitroep te middernacht: ”Zie de Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet!” Ja, wij staan in Zijn tegenwoordigheid, en zien op naar Hem, pleitend voor de troon. En wij geloven dat Hij bij ons is tot het einde der wereld. Mogen wij voortaan zo standvastig zijn, dat ons niet meer gevraagd zal moeten worden: ”Wat reist gij veel uit?” 

			Ik wil mij nu met deze tekst een moment tot de onbekeerden richten. 

			Ik denk dat sommigen van u nog niet gered zijn, maar niettemin een zeker verlangen kennen ten aanzien van Christus. U bent als een klimplant. Vanuit uw hart gaan allerlei hechtranken uit, al zoekend naar steun, zodat u hoger kunt klimmen. Ik hoop dat dat verlangen in u naar hogere dingen, ja, naar Jezus, iets meer is dan wat de natuur u heeft meegegeven. Genade is de bron van genade-verlangens. Maar dat is het punt niet. Uw verlangen kan goed zijn, maar uw handelwijze verkeerd. U hebt naar vrede gezocht, maar u deed dat door ”uit te reizen”. De context zegt dat de Israëlieten net zo snel op Egypte zouden zijn uitgekeken als op Assyrië. Leest u het maar mee in Jeremia 2:36 en 37: ”Wat reist gij veel uit, veranderende uw weg? Gij zult ook van Egypte beschaamd worden, gelijk als gij van Assur beschaamd zijt. Gij zult ook van hier uitgaan met uw handen op uw hoofd; want de HEERE heeft al uw vertrouwen verworpen, zodat gij daarmede niet zult gedijen.” Hun ronddwalen zou uitlopen op dezelfde teleurstelling. Ze hadden ooit op de Assyriërs vertrouwd, en die hadden hen gevangen genomen en weggevoerd. Daar liep hun vals vertrouwen op uit. Daarna stelden zij hun vertrouwen op Egypte, en ze werden evenzeer beschaamd. Wanneer een mens voor het eerst bezorgd raakt over zijn ziel, dan zal hij alles doen behalve tot Christus gaan. Christus is een haven waar geen enkel schip binnenloopt dat niet door noodweer wordt gedwongen. Zeelieden op ‘s werelds levenszee zetten koers naar iedere haven, behalve naar de Schone Haven van vrije genade. 

			Als iemand eerst rust vindt in zijn goede werken, denkt hij dat hij zijn zaakjes voor elkaar heeft. ”Wel”, denkt hij, ”dit moet de weg der zaligheid zijn. Ik ben niet dronken, ik ben geheelonthouder; ik werk ‘s zondags niet, maar ga naar de kerk. Kom maar eens bij mij thuis kijken, u zult het niet herkennen. Er heeft een geweldige morele ommekeer bij mij plaatsgevonden, en die zal zeker voldoende zijn!” Geloof me, als God genadig handelt met deze man, zal zijn valse zelfvertrouwen hem spoedig beschamen. Uiteraard zal hij dankbaar blijven voor zijn morele ommekeer, maar hij zal tevens inzien dat zo’n bed te kort is om op te rusten. Hij zal tot de ontdekking komen dat het verleden nog steeds leeft, en dat zijn oude mens slechts in zijn gedachtenwereld is begraven. De geest van die oude mens zal hem nog achtervolgen en zijn geweten wakker schudden. Hij zal moeten voelen dat de zonde een scharlakenrode smet is, die niet zo gemakkelijk wordt weggewassen als hij gedroomd had. Zijn vluchtplaats van eigengerechtigheid zal blijken een ingebogen wand en een aangestoten muur te zijn. Hij valt nu van het ene uiterste in het andere. Zijn toren van Babel, welks opperste in de hemel moest reiken, is ingestort. Daardoor is zijn vroegere hoop de bodem ingeslagen. Hij voelt dat al zijn uitwendige godsdienst niet kan baten, dat zelfs zijn beste werk niet genoeg is. Want boven de donder van zijn geweten uit klinkt daar de schrille trompetstoot: ”Gijlieden moet wederom geboren worden”; ”Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien”; ”Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der Hemelen geenszins ingaan.” 

			Nu dan, wat doet hij? Hij besluit een andere schuilplaats te zoeken, en hij ruilt Assyrië in voor Egypte. Met andere woorden, als zijn werken niet voldoen, probeert hij het met zijn gevoel. En dus probeert die arme mens vanuit zijn stenen hart voldoende berouw op te brengen. Maar omdat dat niet lukt, zal hij de wanhoop aanzien voor berouw. Hij zal zijn uiterste best doen om wettige overtuigingen van zonde te krijgen. Hij zal gaan lezen in Job en in Jeremia, totdat hij hoop krijgt dat hij rust zal vinden door ”de draken een broeder te worden, en een metgezel der jonge struisen.” Hij zoekt de levende bij de doden, en troost uit de wet, genezing bij het zwaard. Hij koestert de gedachte dat hij kan worden gered, wanneer zijn gevoelens een zeker punt bereiken. Als zijn berouw maar een zekere hoogte heeft bereikt, als de angst voor de hel hem maar eens de koude koorts heeft bezorgd, ja, dan kan ook hij worden gered. Maar wanneer God met hem gaat handelen, zullen zowel zijn gevoel als zijn werken hem beschaamd doen staan. Hij is dankbaar voor beide, voorzover ze goed zijn, maar hij voelt ook dat hij er niet in kan rusten. Hij komt tot het inzicht dat zijn gevoelens hem eerder de hel dan de hemel doen verdienen, want alles minder dan het gevoelen van de eeuwige toorn voldoet niet aan de eis der wet. De vraag mag wel gesteld worden aan allen die deze weg van werken, gevoelens, misschien wel van ceremoniën en zelfkastijding begaan: ”Wat reist gij veel uit?” Het loopt alles op niets uit. U kunt er op uit trekken zoveel als u wilt, maar u zult de vrede nooit vinden dan alleen door het eenvoudige geloof in Jezus. En al die tijd dat u aan het ronddolen bent, is het evangelie zo dicht bij u. Hier, waar u zich nu bevindt, in uw huidige omstandigheden, want: ”Nu is het de welaangename tijd, nu is het de dag der zaligheid.” 

			O, zondaar, u denkt iets aan te kunnen bieden aan de Allerhoogste, en toch gelast Hij u tot Hem te komen zonder prijs en zonder geld. Uw Vader zegt tot u: ”Komt, en laat ons te samen richten; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.” Hij maakt u de weg der zaligheid bekend. ”Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden.” Hij roept u toe in het Woord Zijner Genade: ”Die wil, neme het water des levens om niet.” Hij gebiedt u uw vertrouwen in Zijn Zoon te stellen, de aangewezen Zaligmaker, want Hij heeft hulp besteld bij Een Die machtig is. Hij spreekt u aan als volgt: ”Neigt uw oor en komt tot Mij, hoort, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David.” 

			U wilt vergeving, en Hij roept het uit vanaf het kruis: ”Wendt u naar Mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde!” U wilt gerechtvaardigd worden, en de Vader wijst u op Zijn Zoon, en zegt: ”Door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden op Zich nemen.” U begeert de zaligheid, en Hij wijst u de weg naar Hem Die verheven is in de hoogte om bekering te geven en vergeving der zonden. De God des Hemels nodigt u om te zien op Zijn lieve Zoon, en uw betrouwen op Hem te stellen. 

			Hoewel ik dagelijks dit evangelie predik, gaat er geen dag voorbij of ik vertel het aloude verhaal, dat toch altijd weer nieuw is. Als het mijn hoorders gaat vervelen, dan is dat te wijten aan mijn stijl, want voor mijzelf lijkt het iedere dag nieuwer te worden. Te bedenken dat de liefhebbende Vader tegen de verloren zoon zegt: ”Ik vraag niets van je; Ik ben bereid je te ontvangen, hoe zondig, schuldig en vies je ook bent; hoewel je me hebt gekwetst, en mijn goed met hoeren hebt doorgebracht, en zwijnen hebt gehoed. Al ben je het waard om nooit meer iets anders te zijn dan zwijnenhoeder; toch wil ik je aan mijn hart drukken, zoals je bent. Ik zal mij in je verblijden, en je kussen, en ik zal zeggen: ”Breng hier voor het beste kleed en doe het hem aan, en geef hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan de voeten!”

			Zondaar! God geve u de genade om na al uw omzwerven te rusten aan Zijn Vaderhart. ”Wat reist gij veel uit?” Geef alle andere hoop op en vlucht naar Jezus’ wonden. ”Wat reist gij veel uit, veranderende uw weg?” Luister eens naar deze laatste regels:

			Gij die van God zijt afgedwaald

			Ver van ‘t Vaderhuis,

			O weet de poort blijft open staan.

			Kom, o kom naar Huis.

			Kom naar huis! Kom naar huis!

			Zwerv’ling kom naar huis!

			Een plaats is ook voor u bereid

			In het Vaderhuis!

			Amen.
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